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			Inhoudsopgave

			1. Een vraag voor de kerstdagen
(Jesaja 9:5)

			2. Jezus
(Mattheüs 1:21)

			3. God met ons
(Mattheüs 1:23)

			4. De ster en de wijzen
(Mattheüs 2: 1 – 2; 9 – 10)

			5. Geen plaats voor Christus in de herberg
(Lukas 2:7)

			6. Blijdschap in Bethlehem geboren
(Lukas 2:10-12)

			7. Het eerste kerstlied
(Lukas 2:14)

		

		
			1. Een vraag voor de kerstdagen

			Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. (Jesaja 9:5)

			Bij andere gelegenheden heb ik het hoofddeel van deze tekst al verklaard: “De heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God.” Als God me het leven geeft, hoop ik in de toekomst de andere namen nog te behandelen: “Eeuwige Vader, Vredevorst”. Maar vanmorgen zal onze aandacht hierbij bepaald worden: “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.”

			De zin bestaat uit twee delen, maar die spreken elkaar niet tegen. Een oplettende lezer zal spoedig een onderscheid ontdekken, maar het is geen onderscheid zonder verschil. “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” Aangezien Jezus Christus een Kind is naar Zijn menselijke natuur, is Hij geboren, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is net zo waarlijk geboren als een echt Kind, als ieder ander mens die ooit op aarde geleefd heeft. Zo is Hij naar Zijn menselijke natuur als Kind geboren. Maar aangezien Jezus Christus ook de Zoon van God is, is Hij niet geboren, maar gegeven; geboren uit Zijn Vader voor alle eeuwen; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader.

			Het leerstuk van de eeuwige aanneming van Christus dient als een ontwijfelbare waarheid van ons heilig geloof gezien te worden. Maar we moeten niet proberen dit te onderzoeken, want het blijft in de diepten van God verborgen. Het is inderdaad een van die indringende geheimenissen waarin de engelen niet durven kijken, noch begerig zijn zich erin te verdiepen. Een geheimenis dat we niet moeten proberen te doorgronden, want het ligt volledig buiten ons begrip. Net zomin als een mug zou kunnen proberen in de oceaan te drinken, zou een sterfelijk schepsel de eeuwige God kunnen begrijpen. Een God Die we zouden kunnen begrijpen, zou geen God zijn. Als we Hem zouden kunnen omvatten, dan zou Hij niet oneindig zijn. Als we Hem zouden kunnen doorgronden, dan zou Hij niet Goddelijk zijn. Ik zeg daarom dat Jezus Christus, als Zoon, ons niet geboren is, maar ons gegeven. Hij is een weldaad aan ons geschonken: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Hij is niet in deze wereld geboren als Zoon van God, maar Hij is gegeven, of gezonden, zodat u duidelijk merkt dat het onderscheid veelzeggend is en ons een heel mooie waarheid meedeelt. “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.”

			Vanmorgen is echter het belangrijkste doel van mijn overdenking, en ook het enige, om de kracht van een klein woordje eruit te lichten: “ons”. Want u zult merken dat de volle kracht van de tekst hierin ligt. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” De gedachten van mijn overdenking zijn erg eenvoudig. 

			I. Is het waar? 

			II. Als het waar is, wat dan? 

			III. Als het niet waar is, wat dan?

			I. In de eerste plaats: is het waar?

			Is het waar dat een Kind ons geboren is, een Zoon ons gegeven is? Het is een feit dat er een Kind geboren is. Dat betwist ik dan ook niet. We aanvaarden het als een feit, zekerder dan enig ander feit uit de geschiedenis, dat de Zoon van God mens is geworden, geboren in Bethlehem, gewikkeld in doeken en in een kribbe gelegd. Het is ook een feit dat een Zoon is gegeven. Daar twijfelen we niet aan. Een ongelovige heeft misschien zijn twijfels, maar wij, die ervoor uitkomen in de Schriften te geloven, aanvaarden het als een ontwijfelbare waarheid dat God Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft om de Zaligmaker van mensen te zijn. Maar de vraag is: is dit Kind ons geboren? Is Hij ons gegeven? Dit moeten we ernstig onderzoeken. Hebben we persoonlijk deel aan het Kind Dat in Bethlehem geboren is? Weten we dat Hij onze Zaligmaker is? Dat Hij ons grote blijdschap gebracht heeft? Dat Hij ons toebehoort en dat wij Hem toebehoren? Dit is een ernstige zaak die dringend onderzocht moet worden.

			Het is gebleken dat zelfs de beste mensen soms gekweld worden door vragen met betrekking tot hun deel aan Christus, terwijl anderen die nooit over deze zaak piekeren zeer vaak arrogante bedriegers zijn die geen deel aan Hem hebben. Ik heb vaak gemerkt dat mensen over wie ik vrij zeker was, juist die personen waren die het minst zeker van zichzelf waren. Het doet me denken aan het verhaal van een godvrezend man genaamd Simon Brown, een dominee van vroeger in de binnenstad van Londen. Hij werd zo ontzettend bedroefd van hart, zo terneergeslagen van geest, dat hij op het eind dacht dat zijn ziel tenietgedaan was. Het had geen zin om met de beste man te praten, want je kon hem er niet van overtuigen dat hij toch een ziel had. Toch bleef hij maar preken, bidden en werken, en wel op zo’n manier dat je zou denken dat hij wel twee zielen had in plaats van geen. Als hij stond te preken, vloeide er een dikke stroom tranen uit zijn ogen. En als hij stond te bidden, was er een Goddelijke gloed en een hemels vuur in elke bede. Met veel christenen gaat het net zo. Ze lijken wel het toonbeeld van godvruchtigheid, hun leven is bewonderenswaardig en hun conversatie kostelijk. Maar toch wenen ze de hele tijd.

			Zo Gij in ’t recht wilt treden,
o HEER, en gadeslaan
onz’ ongerechtigheden,
ach, wie zal dan bestaan?

			En zo kan het gebeuren dat de beste mensen twijfelen, terwijl de slechtste mensen zich dingen aanmatigen. Ach, ik heb mensen gezien over wier eeuwig lot ik ernstige twijfels had. Hun leven zat vol met duidelijk zichtbare tegenstrijdigheden. Ze praatten zo zeker over hun erfenis in Israël en over hun hoop alsof ze dachten dat andere mensen net zo gemakkelijk bedrogen zouden kunnen worden als zijzelf.

			Maar hoe kunnen we deze overmoed verklaren? Misschien met behulp van de volgende illustratie. Er rijdt een groepje mannen op een smalle weg aan de rand van de zee. Het is een erg gevaarlijk pad, want het is daar rotsachtig en een steile afgrond gaapt aan de linkerkant. Als het paard een keer uitglijdt, storten ze naar beneden, hun ondergang tegemoet. Kijk, hoe behoedzaam de rijders voorttrekken, hoe voorzichtig de paarden hun voeten neerzetten. Maar ziet u die ene rijder daar? Met wat voor snelheid stormt hij vooruit. Het lijkt wel alsof hij een hindernisren met de duivel doet. U houdt van angst uw adem in, bang dat zijn paard uitglijdt en ze naar beneden storten. En u vraagt zich af: waarom rijdt hij zo roekeloos? Die man is blind en hij rijdt op een blind paard. Ze kunnen niet zien waar ze zijn. Hij denkt dat hij zich op een verharde weg bevindt en daarom rijdt hij zo hard.

			Ik kan het ook met een ander beeld duidelijk maken. Slapende mensen gaan soms aan de wandel en klimmen op plaatsen waar anderen niet aan moeten denken om zich daar te wagen. Duizelingwekkende hoogten die ons misselijk zouden maken, lijken hun veilig genoeg. Er zijn veel slaapwandelaars in ons midden die denken dat ze klaarwakker zijn. Maar ze zijn het niet. Hun overmoed om zich in hoge plaatsen van zelfvertrouwen te wagen, bewijst dat ze slaapwandelen. Ze zijn niet wakker, maar het zijn mensen die wandelen en praten in hun slaap.

			Er moeten daarom ernstige vragen gesteld worden aan alle mensen over wie ten laatste rechtvaardig is. Is dit Kind ons geboren en deze Zoon ons gegeven? Ik zal u nu helpen deze vraag te beantwoorden.

			1. Als dit Kind, Dat u nu met het oog des geloofs mag zien, in doeken gewonden en liggend in de kribbe van Bethlehem, u geboren is, mijn toehoorder, dan bent u wederom geboren! Want dit Kind is niet aan u geboren tenzij u aan het Kind geboren bent. Allen die deel aan Christus hebben, zijn in de volheid van de tijd door genade bekeerd, levend gemaakt en vernieuwd. Alle uitverkorenen zijn nog niet bekeerd, maar dat zullen ze wel zijn. Voordat het uur van hun dood komt, zal hun natuur veranderd worden: hun zonden zullen weggewassen worden en zij zullen van de dood overgaan tot het leven.

			Als iemand me vertelt dat Christus zijn Heiland is hoewel hij de wedergeboorte nooit heeft ervaren, dan praat zoiemand over iets wat hij niet kent. Zijn godsdienst is tevergeefs en zijn hoop is een illusie. Alleen zij die wedergeboren zijn, kunnen zeggen dat het Kind in Bethlehem hun toebehoort. “Maar”, zegt iemand, “hoe kan ik weten of ik wedergeboren ben of niet?” Mag ik deze vraag eens beantwoorden met een paar andere? Is er in u een verandering opgetreden die door Goddelijke genade is bewerkstelligd? Zijn de dingen die u nu liefhebt het tegenovergestelde van wat u destijds liefhad? Hebt u nu een afkeer van de ijdele dingen die u vroeger bewonderde en bent u nu op zoek naar die parel van grote waarde die u vroeger verachtte? Is uw hart volkomen vernieuwd? Kunt u zeggen dat uw neigingen veranderd zijn? Dat uw gezicht naar Sion gekeerd is en uw voeten gezet op het pad van de genade? Dat terwijl uw hart vroeger hunkerde naar de zonde, het nu graag heilig wil zijn? En terwijl u vroeger verlangde naar de genietingen van de wereld, die voor u nu droesem en schuim geworden zijn, want nu hebt u de genoegens van de hemelse dingen lief en wilt u hier steeds meer van genieten op aarde, zodat u voorbereid mag zijn om ze des te voller te genieten in het hiernamaals? Bent u vanbinnen vernieuwd?

			Want zie, beste toehoorder, de wedergeboorte bestaat niet uit het wassen van de buitenkant van een kop en schotel, maar uit het reinigen van de binnenkant. Het is tevergeefs om een steen op een graf te zetten, die grondig wit te wassen en dan te versieren met seizoensbloemen. Het graf zelf moet gereinigd worden. De doodsbeenderen die in het knekelhuis van een mensenhart liggen, moeten gereinigd worden. Ze moeten weder levend gemaakt worden. Het hart moet niet langer een graf van de dood, maar een tempel van het leven zijn. Kent u dat, beste toehoorder? Want vergeet niet, u mag dan aan de buitenkant erg veranderd zijn, als u ook niet vanbinnen vernieuwd bent, is dit Kind u niet geboren.

			Maar laat me een andere vraag stellen. Hoewel de kern van de wedergeboorte vanbinnen is, manifesteert die zich toch ook vanbuiten. Zeg eens, is er bij u een verandering van de buitenkant opgetreden? Denkt u dat anderen die naar u kijken, wel moeten zeggen: Deze man is niet meer hoe hij vroeger was? Hebben uw vrienden geen verandering gemerkt? Hebben ze niet om u gelachen vanwege uw schijnheiligheid, uw strengheid en uw onbuigzaamheid? Als een engel u nu zou volgen tot in uw verborgen leven, u achternalopen tot in uw binnenkamer en u op uw knieën zien, zou hij dan iets in u ontdekken wat hij nog niet eerder had kunnen zien? 

			Want zie, beste toehoorder, er moet een verandering in het uitwendige leven zijn, want anders kan er ook geen verandering vanbinnen zijn. Het heeft geen zin om me te brengen naar een boom en me dan te vertellen dat zijn natuur veranderd is. Als ik zie dat hij nog wilde vijgen voorbrengt, dan is het nog steeds een wilde vijgenboom. En als ik bij u de appels van Sodom en de druiven van Gomorra opmerk, dan bent u nog steeds een vervloekte en verdoemde boom, ongeacht al uw ingebeelde ondervinding. Het bewijs dat iemand christen is, blijkt uit zijn leven. Voor andere mensen is het bewijs van uw bekering niet wat u voelt, maar wat u doet. Voor uzelf kunnen uw gevoelens voldoende bewijs zijn, maar voor de predikant en anderen die u beoordelen, is uw levenswandel het belangrijkste richtsnoer.

			Tegelijkertijd moet ik opmerken dat de levenswandel van iemand best op die van een christen kan lijken, maar dat betekent niet dat er dan ook echt geloof in hem gevonden wordt. Hebt u ooit twee jongleurs met zwaarden op straat gezien die deden alsof ze met elkaar aan het vechten waren? Kijk eens hoe ze lopen te slaan, te ranselen en op elkaar in te hakken totdat u bijna bang wordt dat ze elkaar nog een keer gaan vermoorden. Ze lijken de strijd zo serieus te nemen dat u geneigd bent om de politie erbij te roepen om hen uit elkaar te halen. Met wat voor geweld heeft de ene man een geweldige klap gericht op het hoofd van de ander, die zijn makker behendig afweert door zijn goede dekking. Maar blijf eens een minuutje staan kijken, dan ziet u dat al die slagen en steken in een tevoren afgesproken volgorde komen. Er zit helemaal geen urgentie in het gevecht. Ze vechten niet zo hard zoals je dat zou doen in het geval van echte vijandschap.

			Op dezelfde manier ben ik mensen tegengekomen die deden alsof ze een afkeer hadden van de zonde. Maar bekijk zo’n persoon eens een poosje, dan zult u erachter komen dat het slechts een schermerskunststukje is. Hij geeft zijn slagen netjes in volgorde, er zit geen venijn in zijn klappen. Het is allemaal schijn, het is slechts een spiegelgevecht. Nadat de schermers hun optreden beëindigd hebben, geven ze elkaar een hand en verdelen de munten die de geboeide menige hun toegeworpen heeft. Dat doet deze man ook: hij geeft de duivel in het geheim een hand en de twee bedriegers verdelen de buit. De schijnheilige en de duivel zijn toch eigenlijk best goede vrienden en ze verheugen zich allebei over hun winst. De duivel grijnst vuil omdat hij de ziel van een kerkmens heeft gewonnen en de schijnheilige lacht omdat hij onverdiende rijkdom gekregen heeft. Zorg er daarom voor dat uw levenswandel niet slechts een schijnvertoning is, maar dat uw weerzin tegen de zonde echt en intens is. En dat u links en rechts slaat, alsof u het monster echt wilt doden en zijn ledematen uitstrooien naar de einden van de aarde.

			Ik wil nog een andere kwestie aan de orde stellen. Als u wedergeboren bent, dan is er nog een zaak waarmee u op de proef gesteld kunt worden. Niet alleen is uw innerlijk veranderd, met uw levenswandel, maar de grondslag en het uitgangspunt van uw leven moeten ook volledig vernieuwd zijn. Als we in zonde zijn, leven we voor onszelf, maar als we vernieuwd zijn, leven we voor God. Zolang we niet wedergeboren zijn, is het ons principe om ons eigen plezier, onze eigen vooruitgang te zoeken. Iemand is niet echt opnieuw geboren als hij niet een totaal ander levensdoel voor ogen heeft. Verander iemands principes en je verandert zijn gevoelens, je verandert zijn daden. Welnu, genade verandert iemands principes. Zij legt de bijl aan de wortel van de boom. Zij zaagt geen grote takken af of probeert niet het sap te veranderen, maar ze geeft een nieuwe wortel en plant ons in verse grond. Iemands innerlijk, de diepe rotsen van zijn principes waarop de bovenste laag grond van zijn daden rust, de ziel van zijn mens-zijn wordt compleet veranderd. Hij wordt in Christus een nieuw schepsel. 

			“Maar”, zegt iemand, “ik zie geen reden waarom ik opnieuw geboren zou moeten worden.” Ach, arm schepsel, dat komt omdat u uzelf nog nooit gezien hebt. Hebt u weleens iemand in de spiegel van het Woord van God gezien? Wat een raar monster. Weet u, een mens heeft van nature zijn hart op de plaats waar zijn voeten zouden moeten zijn: dat wil zeggen, zijn hart staat vast op de aarde terwijl hij die met zijn voeten zou moeten betreden. En wat een nog vreemder mysterie is, is dat zijn hakken op de plaats staan waar zijn hart zou moeten zijn: dat wil zeggen, hij trapt tegen de God des hemels terwijl hij zijn gedachten op de dingen die boven zijn zou moeten richten. Van nature kan de mens alleen naar beneden kijken om goed te zien, alleen zien wat er beneden hem is. Hij kan de dingen die boven zijn niet zien. En het klinkt misschien raar, maar hij wordt verblind door het zonlicht van de hemel, het hemelse licht waarnaar hij niet op zoek is. Hij vraagt om licht in de duisternis. De aarde is voor hem zijn hemel en hij ziet zonnen in modderpoelen en sterren in het vuil. Hij is in feite compleet in de war. De zondeval heeft onze natuur zo verwoest dat het grootste gedrocht op de aardbodem de gevallen mens is. De ouden schilderden vroeger griffioenen, vale gieren, draken, chimaera’s en allerlei soorten afgrijselijke wezens. Maar als een bekwame hand de mens nauwkeurig zou schilderen, dan zou niemand van ons naar het portret willen kijken, want wat er vertoond wordt, is iets wat niemand ooit gezien heeft behalve de verlorenen in de hel. En dat is één onderdeel van hun ondraaglijke pijn, dat ze altijd gedwongen worden naar zichzelf te kijken. Welnu, ziet u niet in dat u opnieuw geboren moet worden? Anders is dit Kind u niet geboren.

			2. Maar ik ga verder. Als dit Kind u geboren is, dan bent u een kind. En de vraag komt dan op: bent u dat echt? Een mens groeit van nature op van kind-zijn tot volwassenheid. Door genade groeien mensen van volwassenheid terug naar kind-zijn. Des te dichter we bij het ware kind-zijn komen, des te dichter komen we bij het beeld van Christus. Want werd Christus niet “een Kind” genoemd, zelfs nadat Hij opgevaren was naar de hemel? “Uw heilig Kind Jezus.”

			Broeders en zusters, kunt u zeggen dat u tot kinderen gemaakt bent? Neemt u het Woord van God zoals het is, gewoon omdat uw hemelse Vader het zegt? Bent u tevreden om in geheimenissen te geloven zonder dat u om uitleg vraagt? Bent u klaar om in de kleuterklas te gaan zitten en weer een klein kind te zijn? Bent u bereid aan de borst van de kerk te gaan liggen om de onvervalste melk van het Woord op te zuigen? Twijfelt u geen moment aan wat uw Heere in de hemel openbaart, maar gelooft u het op Zijn gezag, of het nu boven het gezonde verstand uit lijkt te gaan, beneden alle redelijkheid is of er zelfs dwars tegen ingaat? Welnu, “als u zich niet verandert en wordt als de kinderen”, dan is dit Kind u niet geboren. Als u niet nederig bent als een kind, leergierig, gehoorzaam, blij met de wil van uw Vader en bereid om alles aan Hem over te laten, is het nog maar de vraag of dit Kind u geboren is. 

			Maar wat is het aangenaam om te merken als iemand bekeerd is en tot een klein kind gemaakt. Hoe vaak is mijn hart niet opgesprongen van vreugde toen ik een verstokte ongelovige zag die altijd met Christus redetwistte, die voor het volk van Christus een hele verzameling slechte woorden in zijn woordenboek had staan, maar nu door Gods genade het Evangelie ging geloven. Zo’n mens zit te wenen, voelt de volle kracht van de zaligheid en laat vanaf dat moment al zijn bezwaren varen. Hij wordt precies het tegenovergestelde van wat hij altijd was. Hij vindt zichzelf armoediger dan de armoedigste gelovige. Hij is tevreden met het meest onaanzienlijke werk voor de gemeente van Christus. Hij rekent zijn plaats −niet met Locke of Newton, als formidabele christelijke filosofen− maar met Maria, als een eenvoudige leerling, aan de voeten van Jezus, om Hem te horen en van Hem te leren. Als u geen kinderen bent, dan is dit Kind u niet geboren.

			3. Laten we nu gaan kijken naar de tweede zin en daar een paar vragen over stellen. Is deze Zoon ons gegeven? Ik stop hier even om er uw persoonlijke aandacht voor te vragen. Ik probeer, als dat mag, zo te preken dat u allemaal aan uzelf gaat twijfelen. Ik hoop dat niemand van u zich vrijstelt van onderzoek, maar laat iedereen zich afvragen: is het waar dat mij een Zoon gegeven is? Welnu, als deze Zoon u gegeven is, dan bent u zelf een zoon. “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden.” “Christus werd een Zoon opdat Hij in alles aan Zijn broeders gelijk zou worden.” Ik kan de Zoon van God niet zelf ervaren, liefhebben, een behagen in Hem scheppen als ik zelf geen zoon van God ben. 

			Welnu, mijn toehoorder, vreest u God − met een kinderlijke vrees, de vrees van een kind om zijn ouders pijn te doen? Hebt u een kinderlijke liefde voor God? Stelt u uw vertrouwen op Hem als uw Vader, uw Onderhouder en uw Vriend? Heeft u in uw hart “de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”? Zijn er momenten waarop u op uw knieën kunt zeggen: “Mijn Vader en mijn God”? Getuigt de Geest met uw geest dat u een kind van God bent? En terwijl dit getuigenis geboren wordt, rijst uw hart dan op tot uw Vader en tot uw God, om Hem in opperste vervoering te omhelzen, Hem Die ons al lang geleden in het verbond van Zijn liefde, in de armen van Zijn krachtige genade omhelsd heeft? Welnu, mijn toehoorder, pas ervoor op dat u niet de Geest van aanneming denkt te ervaren als u geen zoon of dochter van Sion bent. Bedrieg uzelf niet. Deze Zoon is u dan niet gegeven.

			4. En om het eens in een andere vorm te gieten: als een Zoon ons gegeven is, dan zijn wij de Zoon gegeven. Welnu, wat zegt u hierop? Bent u aan Christus overgegeven? Wordt u gewaar dat u niets op aarde heeft om voor te leven behalve om Hem te verheerlijken? Kunt u van harte zeggen: “Machtige God, als ik me niet bedrieg ben ik helemaal van U”? Bent u bereid om vandaag uw belofte van toewijding opnieuw op te schrijven? Kunt u zeggen: “Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid − aan U toegewijd”? “U bent niet van uzelf, u bent immers duur gekocht.” En als deze Zoon van God u gegeven wordt, dan zult u zich volledig aan Hem toegewijd hebben. U zult dan gewaarworden dat Zijn eer het doel van uw leven is, dat Zijn heerlijkheid het enige verlangen is van uw hunkerende ziel. Geldt dit ook voor u, mijn toehoorder? Stel uzelf die vraag. Dat is nodig en bedrieg uzelf niet als u antwoord geeft.

			Ik ga hier gewoon de vier verschillende bewijsstukken herhalen. Als mij een Kind is geboren, dan moet ik opnieuw geboren zijn. En bovendien, als gevolg van die nieuwe geboorte ben ik nu een kind. Als mij een Zoon gegeven is, dan ben ik een zoon. En ik word aan die Zoon gegeven Die mij gegeven is. Ik heb geprobeerd dit te beproeven op een manier die de tekst suggereert. Ik hoop dat u dit mee naar huis neemt. Als u zich de woorden niet herinnert, vergeet dan toch niet om uzelf te onderzoeken om na te gaan, mijn toehoorders, of u kunt zeggen: “Mij is deze Zoon gegeven.” Want als Christus niet mijn Christus is, dan heeft Hij weinig waarde voor mij. Als ik niet kan zeggen dat Hij mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij heeft gegeven, wat heb ik dan aan de verdienste van Zijn rechtvaardigheid of aan de volkomenheid van Zijn verzoening? Er kan genoeg brood in de winkel liggen, maar als ik honger heb en er niet bij kan, dan kom ik om, zelfs al zijn de voorraadschuren vol. Er kan genoeg water in de rivier zijn, maar als ik in de woestijn ben en de stroom niet kan bereiken, als ik het kabbelen van het water alleen uit de verte kan horen, dan kom ik toch om van de dorst. Het stromen van de rivier draagt bij aan de kwelling die ik voel, terwijl ik in diepe wanhoop het leven laat. 

			Het zou beter voor u zijn, mijn toehoorders, om als Hottentotten te zijn omgekomen, om als bewoners in een achtergelaten land begraven te zijn, dan om te leven waar de naam van Christus voortdurend wordt bezongen en waar Zijn glorie wordt verheerlijkt, en toch begraven te worden zonder enig belang in Hem gehad te hebben, niet ontbloot door Zijn Evangelie, ongewassen in Zijn bloed, ongekleed door Zijn mantel van de gerechtigheid. 

			God helpe u, opdat u in Hem gezegend mag worden en liefelijk kunt

			zingen. “Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.”

			II. Dit brengt me bij mijn tweede gedachte, waarover ik kort zal zijn. Is het waar? Als het waar is, wat dan?

			Als het waar is, waarom zit ik dan vandaag vol met twijfels? Waarom stelt mijn ziel vragen? Waarom accepteer ik het feit niet? Mijn toehoorder, als de Zoon u gegeven is, hoe kan het dan dat u zich vandaag afvraagt of u wel van Christus bent of niet? Waarom beijvert u zich niet om uw roeping en verkiezing vast te maken? Waarom aarzelt u door zoveel onzekerheid? Klim op, klim op de hoge bergen van vertrouwen en sta niet stil totdat u zonder twijfel kunt zeggen dat u het fout hebt. “Ik weet: mijn Verlosser leeft. Ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.” 

			Er kunnen hier heel wat mensen zijn voor wie het onzeker is of Christus de hunne is of niet. O, mijn geliefde toehoorders, rust niet voordat u ervan verzekerd bent dat Christus de uwe is en dat u van Christus bent. Stel dat u morgen in de krant leest −hoewel, als u alles zou geloven wat u daarin leest, dan zou u waarschijnlijk een fout maken−, maar stel dat u een bericht leest dat een of andere rijke man u een enorme erfenis heeft nagelaten. Stel, als u dat leest, dat u ervan overtuigd bent dat de persoon over wie het gaat een familielid van u was en dat het bericht waarschijnlijk klopt. U had misschien voor morgen familie uitgenodigd om te komen eten en u verwacht dat broer John en zus Mary met hun kleintjes langskomen. Maar ik vraag me echt af of u niet zou opstaan van het hoofd van de tafel om na te gaan of het echt zo was. “Och”, zegt u, “ik weet zeker dat ik des te meer van mijn kerstdiner zou kunnen genieten als ik echt wist of dit waar was.” En de hele dag zou uw hart vol verwachting kloppen. U zou, als het ware, op hete kolen zitten totdat u zeker wist of het echt was of nep.

			Welnu, vandaag is er een boodschap uitgegaan, en die is nog waar ook, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. De vraag is of Hij u behouden heeft, of u deel hebt gekregen aan Hem. Ik smeek u om niet te rusten, uw ogen geen slaap te gunnen voordat u uw bewijs van eigendom voor een woning in de hemel kunt laten zien. Waarom, mens, is uw eeuwige bestemming een onzekere kwestie voor u? Waarom blijft u, nu het in dit geval over hemel of hel gaat, rustig zitten totdat u wel hoort welke van deze twee uw eeuwig deel zal zijn? Bent u tevreden dat het voor u nog steeds de vraag is of God u liefheeft of toornig op u is? Hoe kunt u zich rustig voelen als u nog twijfelt of u in uw zonde veroordeeld wordt of gerechtvaardigd bent door het geloof in Christus Jezus? Kom overeind, mens! Ik roep u ertoe op, door de levende God en vanwege het behoud van uw eigen ziel, dat u overeind komt en de feiten leest. Doorgrond uzelf en zoek aandachtig, beproef en toets uzelf om te zien of het waar is of niet. Want als het waar is, waarom zouden we het dan niet moeten weten? Als de Zoon mij gegeven is, waarom zou ik er dan niet zeker van moeten zijn? Als het Kind mij geboren is, waarom zou ik dat dan niet zeker moeten weten? Want dan zou ik zelfs nu al mogen genieten van mijn voorrecht − een voorrecht waarvan ik de waarde pas ten volle zal kennen als ik in de heerlijkheid kom.

			Hier komt nog een vraag. Als het waar is, waarom zijn we dan verdrietig? Ik zie nu overal gezichten die er verre van droefgeestig uitzien, maar wellicht bedekt uw glimlach de pijn in uw hart. Broeders en zusters, waarom zijn we vanmorgen bedroefd als een Kind ons is geboren, als een Zoon ons is gegeven? Luister, luister naar de roep: “Breng de oogst in! Breng de oogst in!” Zie de meisjes dansen en de jongens vreugde bedrijven. En waarom zijn ze zo vrolijk? Omdat ze de kostbare vruchten van het land binnenbrengen. Ze vergaderen het graan samen in de schuren, dat spoedig gegeten zal worden. En waarom, broeders en zusters, zien we er ongelukkig uit als we het brood hebben dat blijft tot in het eeuwige leven? Een wereldling verheugt zich als hij zijn koren in overvloed heeft. Waarom verheugen wij ons dan niet als “een Kind ons is geboren, een Zoon ons is gegeven”? Luister eens! Waarom worden de kanonnen van de Tower afgevuurd? Waarom luiden al die kerkklokken alsof heel Londen uitzinnig van vreugde is? Er is een prins geboren. Vandaar deze saluutschoten en vandaar het klokgelui. 

			Christenen, luid de klokken van uw hart en vuur het saluut af van uw meest vreugdevolle liederen: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” Spring op, o mijn hart, en laat uw vreugdesalvo’s weerklinken! Spring op, bloeddruppels in mijn aderen, ieder van u! Al mijn zenuwen worden harpsnaren en moge de dankbaarheid u met haar engelenvingers aanraken! En u, mijn mond, juich, juich tot eer van Hem Die tot u gezegd heeft: “Een Kind is u geboren, een Zoon is u gegeven.” Veeg die traan weg! Kom, stop met zuchten! Breng uw gemopper tot zwijgen. Wat maakt uw armoede uit? “Een Kind is u geboren.” Wat maakt uw ziekte uit? “Een Zoon is u gegeven.” Wat maakt uw zonde uit? Want dit Kind zal uw zonde wegnemen en deze Zoon zal u wassen en u gereedmaken voor de hemel. Ik zeg u, als het waar is:

			Verhef uw hart, verhef uw stem,
verheug, wees blij! Ik zeg: Wees blij!    

			Maar nogmaals, als het waar is, wat dan? Waarom is ons hart zo koud? En hoe komt het dat wij zo weinig voor Hem doen, terwijl Hij zoveel voor ons gedaan heeft? Jezus, bent U de mijne? Ben ik behouden? Hoe kan het dat ik U zo weinig liefheb? Waarom is het dat ik als ik preek niet ernstiger ben, en ik als ik bid niet vuriger ben? Hoe kan het dat we zo weinig aan Christus geven Die Zichzelf voor ons gegeven heeft? Hoe kan het dat we Hem zo bedroevend slecht dienen Die ons zo volkomen gediend heeft? Hij heeft Zich helemaal toegewijd. Waarom is onze toewijding zo ontsierd en maar ten dele? We brengen constant offers aan ons eigen ik en niet aan Hem.

			O geliefde toehoorders, geef u vanmorgen over. Wat hebt u in de wereld? “O”, zegt er iemand, “ik heb niets. Ik ben arm, ik heb geen geld en ben vrijwel dakloos.” Geef u over aan Christus. U kent het verhaal wel van de Griekse filosoof en zijn leerlingen. Op een bepaalde dag was het de gewoonte om de filosoof een cadeau te geven. De een gaf hem goud. Een ander kon hem geen goud geven, maar bracht zilver mee. Een ander gaf hem een gewaad en weer een ander wat lekker eten. Toen kwam er een naar hem toe en zei: “O, Solon, ik ben arm. Ik heb niets wat ik u kan geven, maar toch zal ik u iets geven wat beter is dan alle eerdere cadeaus. Ik geef mijzelf aan u.” Welnu, als u goud en zilver hebt, als u wat van de goederen van deze wereld bezit, geef een deel aan Christus. Maar bovenal, zorg ervoor dat u uzelf aan Hem geeft. En laat dit vanaf vandaag uw roep mogen zijn:

			Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer,
beproef m’ en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die ‘k ga niet goed voor mij;
eid m’ op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij!

			Zie, Heer, hier ben ‘k, maak mij een vat voor U.
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij;
‘k wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.

			III. Welnu, ik ben bijna klaar, maar luister aandachtig, heel aandachtig, terwijl ik bij mijn laatste gedachte kom: Als het niet waar is, wat dan?

			Beste toehoorder, ik kan niet zeggen waar u zich bevindt, maar waar u ook mag zijn in deze zaal, de ogen van mijn hart gaan naar u uit, zodat ze, als ze u gezien hebben, over u mogen wenen. Ach, arme stakker, zonder hoop, zonder Christus, zonder God. Voor u is er geen kerstvreugde, u is geen Kind geboren, u is geen Zoon gegeven. Droevig is het verhaal over de arme mannen en vrouwen die twee weken geleden dood van de honger en door de bittere kou op straat neervielen. Maar veel beklagenswaardiger zal uw deel zijn, veel verschrikkelijker uw staat, op die dag waarop u om een druppel water zult roepen om uw brandende tong te verkoelen, maar het zal u onthouden worden. Die dag waarop u de dood zult zoeken, de onverbiddelijke, koude dood − zoek hem maar als een vriend, maar toch zult u hem niet vinden. Want het vuur van de hel zal u niet verteren en haar verschrikking zal u niet verslinden. U wilt zo graag sterven, maar u zult toch in een eeuwigdurende dood sluimeren − stervend ieder uur, maar toch nooit de zeer begeerde doodswens ontvangend.

			Wat zal ik vanmorgen tegen u zeggen? Och, Meester, help me nu een passend woord te spreken. Ik roep u op, mijn toehoorder, als Christus vanmorgen niet de uwe is, moge de Heilige Geest u helpen te doen wat ik u nu opdraag. Allereerst, belijd uw zonden, niet in mijn oren, noch in de oren van een ander levend wezen, maar ga in uw binnenkamer en belijd dat u ellendig bent. Zeg Hem dat u zonder Zijn soevereine genade zult vergaan. Maar denk niet dat er enige verdienste in uw belijdenis zit. Die is er niet. Met uw belijdenis kunt u geen vergeving verdienen, hoewel God wel beloofd heeft dat Hij een mens vergiffenis schenkt die zijn zonden belijdt en ze nalaat.

			Een schuldeiser had eens een schuldenaar die hem duizend gulden schuldig was. Hij laat hem bij zich komen en zegt: “Ik eis mijn geld op.” “Maar”, zegt de ander, “ik ben u niets schuldig.” Die man zal gearresteerd worden en in de gevangenis gegooid. Zijn schuldeiser zegt echter: “Ik wil u genade bewijzen. Wees eerlijk, erken het en ik zal u de hele schuld kwijtschelden.” “Nou,” zegt de man, “ik geef toe dat ik u tweehonderd gulden schuldig ben.” “Nee,” zegt hij, “dat is niet genoeg.” “Goed, meneer, ik erken dat u nog vijfhonderd gulden van me krijgt.” Langzamerhand komt hij tot de erkenning dat hij duizend gulden schuld heeft. Heeft die belijdenis enige verdienste? Nee, maar toch zou geen schuldeiser een schuld willen vergeven die niet erkend werd. Het is het minste wat u kunt doen: uw zonden erkennen. En hoewel er geen verdienste zit in de belijdenis, zal God u toch, volgens Zijn belofte, door Christus vergeving schenken. Dat is één raadgeving, waarvan ik hoop dat u die opvolgt. Gooi die niet het raam uit. Vergeet die niet zodra u Exeter Hall verlaat. Neem haar met u mee. Moge deze dag voor velen van u een belijdenisdag worden.

			Maar daarna, als u uw zonden beleden hebt, roep ik u op om uzelf te verloochenen. U hebt misschien lang in de hoop gerust dat u zichzelf wel beter zou kunnen maken en zo uzelf behouden. Laat dat waanidee maar varen. U hebt de zijderups gezien: zij spint en spint en spint en dan sterft ze daar waar ze voor zichzelf een cocon heeft gesponnen. Al uw goede werken zijn niet meer dan een spinsel waarmee u een doodskleed voor uzelf fabriceert. Met uw beste gebeden, uw beste tranen of uw beste werken kunt u het eeuwige leven niet verdienen. Een christen die tot God bekeerd is, zal u kunnen vertellen dat hij uit zichzelf geen heilig leven kan leiden. Als een schip op zee zich niet zelf op koers kan houden, denkt u dan dat het hout op het erf van een timmerman zich tot een schip kan samenstellen om de zee op te gaan en naar Amerika te varen? Toch is dit precies wat u zich inbeeldt. Een christen, die Gods maaksel is, kan zelf niets doen, maar toch denkt u dat u wel iets kunt bijdragen. Lever uw eigen ik over. Moge God u helpen een dikke streep te halen door iedere gedachte dat u zelf iets kunt bijdragen.

			Ten slotte, geliefde toehoorders, hoop ik dat God u de kracht geeft om, als u uw zonden beleden hebt en alle hoop op zelfbehoud hebt laten varen, naar de plaats te gaan waar Jezus in zware zielenstrijd gestorven is. Ga dan in gedachten naar Golgotha. Daar hangt Hij. Het is het middelste kruis van de drie. Ik denk dat ik Hem nu zie. Ik zie Zijn uitgemergelde gezicht en Zijn gelaat is meer ontsierd dan dat van wie dan ook. Ik zie de bloeddruppels nog rond zijn doorboorde slapen zitten, sporen van die ruwe doornenkroon. Ach, ik zie Zijn naakte lichaam, naakt tot Zijn schande. Misschien kunnen we al Zijn ribben tellen. Zie Zijn handen doorkliefd door scherp ijzer en Zijn voeten opengereten door spijkers. De spijkers zijn door Zijn vlees gekliefd. Er is niet alleen het gat waar de spijker doorheen geslagen is, maar het gewicht van Zijn lichaam is nu tot op Zijn voeten neergedaald en het ijzer scheurt door Zijn vlees. En nu hangt het gewicht van Zijn lichaam aan Zijn armen en de spijkers splijten daar door Zijn broze zenuwen. Hoor, de aarde is opgeschrikt! Hij roept: “Eli, Eli, lama sabachtani?” O, zondaar, is er ooit zo’n schreeuw geweest? God heeft Hem verlaten. Zijn God is Hem niet langer genadig. Zijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Maar hoor, opnieuw roept Hij: “Ik heb dorst!” Geef Hem water, geef Hem water! U, heilige vrouwen, geef Hem te drinken. Maar nee, Zijn moordenaars kwellen Hem. Ze duwen wijn vermengd met gal in Zijn mond, het bittere met het scherpe, wijn met gal. Ten laatste, hoor hem, zondaar, want hierin ligt uw hoop. Ik zie dat Hij eerbiedig Zijn hoofd buigt. De Hemelkoning sterft. De God Die de aarde gemaakt heeft, wordt een Mens en die Mens blaast bijna Zijn laatste adem uit. Hoor Hem! Hij roept: “Het is volbracht!” en geeft de geest. De verzoening is volbracht, de prijs is betaald, het bloedgeld is geteld, het offer is aanvaard. “Het is volbracht!”

			Zondaar, geloof in Christus. Werp uzelf op Hem. Het is erop of eronder: grijp Hem aan opdat Hij uw alles in allen zal zijn. Sla uw trillende armen nu om dat bloedende lichaam heen. Ga aan de voet van het kruis zitten en voel het kostbare bloed neerdruppelen. En als u nu vanhier gaat, moge ieder van u dan in zijn hart zeggen:

			Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart,
daar in Zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.

			Moge God u de genade schenken om dit te doen, om Jezus’ wil. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, tot in eeuwigheid.

			Amen.

			2. Jezus

			En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

			Bernardus van Clairvaux heeft kostelijke woorden over de naam Jezus gesproken: “honing voor de mond, voor het oor een melodie, voor het hart een jubelzang.” Ik word persoonlijk helemaal blij van die woorden, want daarmee kan ik in de vreugde delen. Ik hoop dat de zoetheid van de kostbare naam Jezus, terwijl ik spreek, mijn eigen mond mag vullen. U die luistert, krijgt er ook deel aan: hij is voor het oor een melodie. Als mijn stem hees zou worden en mijn woorden dissonant, dan zult u toch kwaliteitsmuziek krijgen, want de naam zelf is puur melodie. Mijn hele preek zal weergalmen van zijn zilverkleurige klank. Moge zowel de spreker als de hoorder instemmen met het derde woord uit de omschrijving van Bernardus. Mogen we allen een jubelzang in ons hart ontdekken, een vreugdefeest in onze ziel. Jezus is de Weg naar God en daarom zullen we Hem verkondigen. Hij is de Waarheid en daarom zullen we van Hem horen. Hij is het Leven en daarom zal ons hart zich in Hem verblijden.

			Zo onuitsprekelijk zoet is de naam Jezus dat hij een heerlijke geur overbrengt op alles waarmee hij in contact komt. Onze gedachten zullen vanmorgen bepaald worden bij de eerste keer dat de naam in verband met onze Heere gebruikt werd, namelijk toen het Kind Dat nog geboren moest worden de naam Jezus gegeven werd. Hierin vinden we alles wat we tot onze troost nodig hebben. De persoon aan wie die naam voor het eerst werd onthuld, was Jozef, een timmerman, een nederig man, een arbeider, onbekend en onopvallend behalve wat zijn rechtvaardige karakter betrof. Aan de handwerksman van Nazareth werd deze naam voor het eerst meegedeeld. Het is daarom geen titel die prinsen, wijzen, priesters, strijders of vermogende mensen voor zich zouden opeisen. Het is een naam die een begrip zou worden onder gewone mensen. Hij is de Christus van de mensen, want eens is van Hem gezegd: “Ik heb een verkorene uit het volk verheven.” Laat iedere timmerman en iedere andere arbeider, met allerlei andere soorten mensen, zich verblijden in de naam van Jezus.

			Het was niet de eerste de beste bode die die naam aan Jozef bekendmaakte, want het was de engel van de Heere die hem ’s nachts in een visioen die lieflijke naam influisterde. En vanaf dat moment werken de engelen eendrachtig samen met de mensen, verzamelen ze zich onder één banier en worden in beweging gebracht door hetzelfde wachtwoord als wijzelf: de naam Jezus. Heeft God de naam door een engel gezonden en was de engel verheugd om die mee te delen? Dan bestaat er een sterke verbondenheid tussen ons en de hemelse geesten. Dan zijn we vandaag niet alleen “tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen” gekomen, maar ook “tot tienduizendtallen van engelen”, door wie die naam met liefdevolle eerbied wordt gebezigd.

			De omstandigheden waaronder Jozef deze naam hoorde, zijn veelzeggend en leerrijk. De engel sprak tot hem in een droom: die naam is zo zacht en zoet dat hij niemands rust onderbreekt, maar eerder ongekende vrede verschaft, de vrede van God. Door zo’n droom werd de slaap van Jozef meer gezegend dan zijn ontwaken. De naam heeft die kracht nog steeds, want voor degenen die hem kennen, onthult hij een heerlijkheid die meer glans afstraalt dan dromen ooit hebben kunnen voorstellen. Door zijn kracht zien jongemannen visioenen en dromen ouderen dromen. Deze dromen en visioenen drijven niet de spot met hen, maar het zijn ware en getrouwe profetieën. De naam Jezus laat ons een heerlijk visioen van het laatste der dagen zien wanneer Jezus over de hele wereld zal heersen, en daarbij nog een ander heerlijk visioen, onbeschrijflijk, wanneer Zijn volk met Hem zal wonen waar Hij is.

			Vanaf het begin aan was de naam Jezus zoet vanwege de woorden waarmee hij vergezeld ging, want die waren bedoeld om de verbijstering bij Jozef weg te nemen. Sommige luidden als volgt: “Wees niet bevreesd.” Er is echt geen naam die vrees kan uitbannen dan de naam van Jezus: het is het begin van de hoop en het eind van de wanhoop. Laat een zondaar maar over “de Zaligmaker” horen en hij vergeet te sterven, hij hoopt te leven. Hij richt zich op uit de dodelijke apathie van zijn hopeloosheid en met opgeslagen ogen ziet hij een verzoend God. Daarom is hij niet langer bevreesd.

			Deze naam, broeders, verschaft ook bijzonder veel genot als we nadenken over de oneindige kostbaarheid van de Persoon Die hem toebedeeld kreeg. Kijk, hier is een bos van Jonathan met honing die vloeit van iedere boomtak, en bij wie ervan proeft, staan zijn ogen weer helder. We hebben geen gewone Zaligmaker, want aarde noch hemel kon Zijns gelijke voortbrengen. Op het moment waarop Zijn naam gegeven werd, was Hij nog door geen mens gezien als volgroeid Persoon, want Hij lag toen nog verborgen. Spoedig zou Hij echter tevoorschijn komen, geboren uit Maria door de kracht van de Heilige Geest. Er was geen mens als Hij. Hij nam onze natuur aan, maar niet ons verderf. Hij werd gemaakt naar het beeld van zondig vlees, maar toch is er in Zijn vlees geen zonde. Deze Heilige is de Zoon van God en toch is Hij ook de Zoon des mensen. Deze ongeëvenaarde uitnemendheid van Zijn natuur maakt Zijn naam zeer kostbaar.

			Ik moet u vragen geduld te oefenen als ik zeven punten ga behandelen naar aanleiding van deze vreugdevolle naam. Hij is als een uitgegoten zalfolie en zijn geur is zo veelsoortig dat hij de kenmerken van alle aroma’s in zich heeft. Deze zeven punten zult u heel duidelijk herkennen als u let op het verband van de tekst.

			I. We zullen allereerst opmerken dat de naam Jezus een naam is van Godswege verordend en toegelicht.

			Volgens de tekst heeft de engel een boodschap van de Heere gebracht en gezegd: “U zult Hem de naam Jezus geven.” Het is een naam die, zoals Degene Die hem draagt, uit de hemel gekomen is. Onze Heere heeft andere namen wat betreft Zijn bediening en bloedverwantschap, maar dit is Zijn eigen unieke en bijzondere naam. De Vader heeft Hem deze naam gegeven. Wees daarom verzekerd dat dit de beste naam is die Hij zou kunnen dragen. God zou Hem geen tweederangsnaam hebben gegeven of een naam die enig spoor van schande over zich zou hebben. De naam is de hoogste, duidelijkste en meest verheven van alle namen. Het is de heerlijkheid van onze Heere Die Zaligmaker zal worden. Voor de Beste Die ooit uit een vrouw geboren zou worden, gaf God de beste naam die enig mensenkind zou kunnen dragen.

			Jezus is de meest toepasselijke naam die onze Heere zou kunnen ontvangen. Hiervan zijn we heel zeker, want de Vader kende Hem goed en Hij zou Hem een goede naam geven. Hij weet veel meer over de Heere Jezus dan alle heiligen en engelen samen, want “niemand kent de Zoon dan de Vader.” Volmaakt kende de Vader Hem en Hij geeft Hem de naam Jezus. We mogen er daarom zeker van zijn dat onze Heere allereerst een Zaligmaker is en dat is het best omschreven door Zijn naam. God de Vader, Die Hem het beste kent, ziet dat dit Zijn belangrijkste eigenschap is, namelijk dat Hij een Zaligmaker is, en dat dit het beste weergegeven kan worden door de naam “Jezus”. Aangezien God in Zijn oneindige wijsheid de naam uitgekozen heeft, mogen we er zeker van zijn dat het een naam is die waarheidsgetrouw en door buitengewone feiten gestaafd is. God, Die onfeilbaar is, noemt Hem Jezus, Zaligmaker, en daarom moet Hij wel op een verheven, constante, overvloedige en rechtmatige manier Jezus, Zaligmaker, zijn. God zal het werk dat Hij gedaan heeft niet weigeren aangezien Hij Hem, door Hem die naam te geven, opgedragen heeft zondaren zalig te maken. Als we voor het aangezicht van God pleiten op de naam Jezus, herinneren we Hem aan Zijn eigen woord en pleiten bij Hem op Zijn eigen verordening en daad. Moet de naam Jezus niet door eenieder van ons met vreugdevolle eerbied gezien worden als we nagaan waar die vandaan kwam? Hij is geen Zaligmaker Die wijzelf hebben aangesteld, maar God, de eeuwige Vader, heeft Hem openlijk aangewezen als onze Verlosser en Zaligmaker met de woorden: “U zult Hem de naam Jezus geven.”

			Het is een naam die de Heilige Geest toelicht, want Hij vertelt ons de reden voor de naam Jezus: “want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” “Zaligmaker” is wat de naam betekent, maar er zit een nog rijkere betekenis in verborgen, want in het Hebreeuws betekent de naam “het heil van de Heere”, “de Heere van het heil” of “de Verlosser.” De engel geeft een verklaring: “Hij zal zalig maken”, waarbij het woord “Hij” alle nadruk krijgt. Volgens veel geleerden is de Goddelijke naam, de onmededeelbare titel van de Allerhoogste vervat in “Jozua”, de Hebreeuwse vorm van Jezus, zodat de volledige betekenis van het woord “Jehova Zaligmaker” is, samengevat tot “Zaligmaker”. Hij wordt aan onze Heere gegeven omdat “Hij verlost.” Niet op basis van een tijdelijke en algemene verlossing van vijanden en problemen, maar Hij verlost van geestelijke vijanden en in het bijzonder van de zonden. Jozua was vroeger een verlosser, Gideon was een verlosser, David was een verlosser. Maar de titel wordt exclusief aan onze Heere gegeven omdat Hij een Verlosser is in een betekenis die niet van toepassing is of kan zijn op de anderen: Hij verlost Zijn volk van hun zonden.

			De Joden waren op zoek naar een Verlosser. Zij verwachtten iemand die het Romeinse juk zou verbreken en hen zou verlossen van de onderworpenheid aan een buitenlandse macht. Maar onze Heere kwam niet met die bedoeling. Hij kwam om een Verlosser te zijn van een meer geestelijke soort en om nog een ander juk te verbreken, namelijk om Zijn volk te verlossen van hun zonden. Het woord “verlossen” is erg rijk van betekenis en het is moeilijk om alle facetten weer te geven. Jezus is de Zaligheid in de zin van verlossing en ook in de zin van behoud. Hij geeft genezing, Hij is alles wat heilzaam is voor Zijn volk: in de volste en breedste zin van het woord verlost Hij Zijn volk. Het oorspronkelijke woord betekent bewaren, houden, beschermen tegen het gevaar, verzekeren. De belangrijkste betekenissen zitten gewoonlijk in de kortste woorden en in dit geval is het woord “verlossen” een waterput waarbij het dieplood er lang over doet om de bodem te bereiken. Jezus brengt een grote verlossing, of zoals Paulus het zegt: “zo’n grote zaligheid”, alsof hij voelde dat hij de heerlijkheid ervan nooit op waarde zou kunnen schatten (Hebreeën 2:3). Hij spreekt er ook over als “eeuwige zaligheid” (Hebreeën 5:9), evenals Jesaja eens zei: “Israël wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing.” Buitengewoon luisterrijk is de naam “Jezus” als hij van Godswege ons wordt toegelicht, want juist door die verklaring garandeert de eeuwige God het welslagen van de Zaligmaker. Hij verklaart dat Hij Zijn volk zal zalig maken en Zijn volk zalig maken, dat zal Hij doen. God Zelf wijst Hem ons openlijk aan als

			Jezus, Verlosser, Zoon van God, 
Die maakt van zonden vrij.

			Dus we hebben een naam, beste vrienden, die we niet eens voor onszelf hoeven toe te lichten. Aangezien we hem niet gekozen hebben, is het ook niet aan ons om hem toe te lichten. God, Die de tekst gegeven heeft, heeft voor ons de preek gehouden. Hij, Die de naam verordende, heeft ons de reden ervoor gegeven zodat we niet in onkunde of onzekerheid blijven. We hadden misschien kunnen zeggen: “Ja, Zijn naam is Jezus, maar dat verwijst naar een verlossing die in oude tijden heeft plaatsgevonden.” Maar nee, het woord van de Heere zegt ons aldus: “U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Dit is van alle tijden, aangezien Hij altijd een volk heeft gehad en dit volk altijd van hun zonden verlost moest worden. Laten we ons verblijden dat we zo’n Verlosser hebben en dat de naam Jezus alle zoetheid en kracht behoudt die hij ooit gehad heeft. En dit zal zo blijven tot alle uitverkorenen zalig gemaakt zijn en daarna tot in alle eeuwigheid.

			Bovendien heeft het de Heilige Geest, naast het toelichten van deze naam, bij monde van de evangelist Mattheüs, ook behaagd om ons te wijzen op een synoniem ervan en ons zo de betekenis ervan bij vergelijking mee te delen. Laat me u de volgende verzen voorlezen: “Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dit: God met ons.” Toen onze Heere geboren werd en de naam “Jezus” kreeg, is de oude profetie vervuld die zei dat Hem de naam Immanuel gegeven zou worden. Hieruit volgt dat de naam “Jezus” een inhoud heeft die te vergelijken is met die van “Immanuel” en dat de feitelijke betekenis ervan “God met ons” is. Inderdaad, broeders, Hij is Jezus, de Zaligmaker, omdat Hij Immanuel is, God met ons. Zodra Hij geboren was en zo Immanuel werd, de vleesgeworden God, werd Hij in feite daardoor Jezus, de Zaligmaker. Door neer te dalen uit de hemel naar deze aarde en door onze natuur op Zich te nemen, overbrugde Hij de anderszins onoverbrugbare kloof tussen God en mens. Door in die menselijke natuur te lijden en een oneindige kracht aan dat lijden te verlenen door Zijn Goddelijke natuur, heeft Hij dat weggenomen wat ons zou hebben vernietigd en heeft ons het eeuwige leven en de verlossing geschonken. O Jezus, kostbaarste van alle namen op aarde en in de hemel, ik heb Uw melodie des te meer lief, want zij is in zulke zoete harmonie met een andere die welluidend in mijn oren klinkt, namelijk de naam Immanuel, God met ons. Onze Zaligmaker is God en daarom bekwaam. Hij is God met ons en daarom barmhartig. Hij is God en daarom oneindig wijs, maar Hij is ook Mens en daarom vol ontferming.

			Dit was dus onze eerste gedachte: deze lieflijke naam Jezus is een sieraad uit het juwelenkistje van de hemel. Hij komt tot ons als een gouden appel en wordt vergezeld van een toelichting die hem in een zilveren mand plaatst. De naam is net zo dierbaar als het gouden verzoendeksel. Erboven brandt het licht van Gods heerlijkheid zodat we er niet over zouden struikelen, maar ons mogen verblijden in het grote licht. De naam toont ons het hart van God met betrekking tot Zijn Zoon: waarom Hij Hem gezonden heeft, wat Hij Hem wilde laten zijn en doen, en op welke manier Hij Hem zou verheerlijken. Zaligheid is de blijde klank die gemaakt wordt door de belletjes aan de kleding van onze Hogepriester als Hij tevoorschijn komt om ons te zegenen. God, Die tot onze vaderen gesproken had door de profeten, spreekt nu tot ons door de Zoon, Wiens naam Zaligheid is. Is dit geen bron van vreugde?

			II. Ten tweede, hoewel Zijn naam zo door God gekozen was, werd onze Heere feitelijk met de naam Jezus aangesproken door de mensen.

			Hiervoor wil ik uw speciale aandacht vragen. “Zij (Maria) zal een Zoon baren, en u (Jozef) zult Hem de naam Jezus geven.” De God van de hemel verordent bij monde van Zijn engel de naam van het Kind, maar Zijn vermeende vader moet het bekendmaken. In overeenstemming met Gods bevel zet zowel Jozef als Maria zich samen in om het Kind bij de verordende naam te noemen. U ziet dat de naam die door God gekozen is, volledig aanvaard werd door geïnstrueerde mensen. Degenen die door God onderwezen zijn, erkennen met blijdschap dat Christus de Zaligheid is en geven Hem zonder meer de beminde naam Jezus, de Zaligmaker.

			Merk hier op dat de naam Jezus, Zaligmaker, aan onze Heere gegeven werd door twee eenvoudige mensen zodra Hij aan hen geopenbaard werd. Hun moest alleen verteld worden wie Hij was en waarom Hij gekomen was, hoe Hij geboren werd en wat de bedoeling van Zijn vleeswording was. Zij aanvaardden de Goddelijke boodschap meteen en gaven het Kindje de naam Jezus. En, broeders, ieder van ons aan wie Christus geopenbaard wordt, noemt Hem Jezus, de Zaligmaker. Er zijn veel mensen die denken dat ze onze Heere kennen, maar aangezien zij alleen over Hem als Profeet spreken, als Leraar of als Leider, en geen belangstelling voor Hem hebben als Zaligmaker, hebben zij duidelijk geen benul van Zijn belangrijkste eigenschap. Zijn voornaam, Zijn eigennaam kennen ze niet. De Heilige Geest kan Christus niet aan iemand geopenbaard hebben als die persoon onkundig blijft van Zijn zaligmakende kracht. Wie Hem niet kent als Jezus, de Zaligmaker, kent Hem helemaal niet. Bepaalde antichristelijke christenen prijzen Christus op een geraffineerde manier opdat zij Jezus zouden kunnen slaan. Ik bedoel dat zij Jezus ophemelen als Messias, door God gezonden, Die een hoogverheven voorbeeld geeft en een zuivere morele code verschaft. Maar zij zijn niet in staat om Jezus te dulden als een Zaligmaker, Die ons door Zijn bloed bevrijdt en door Zijn dood ons van de zonde verlost. Ik weet niet zeker of zij Zijn voorbeeld van heilig leven volgen, maar zij steken er wel met veel kabaal de loftrompet over. Dit alles met de bedoeling om de gedachten van de mensen af te leiden van het hoofdkarakter en belangrijkste doel waarom onze Heere onder ons wandelde, namelijk om Zijn volk te verlossen van hun zonden. Als de mensen onze Heere zouden kennen, dan zouden ze Hem Jezus, de Zaligmaker, noemen en Hem niet alleen zien als een goed Mens, een buitengewone Leraar, een verheven Toonbeeld, maar juist als de Zaligmaker van zondaren.

			Welnu, Jozef en Maria geloofden niet alleen om het jonge Kind de naam te geven die zij in gedachten hadden, maar toen het tijd was, brachten zij Hem ook naar de tempel om Hem volgens de wet voor te stellen. En daar werd Hem in het openbaar de naam Jezus gegeven. Alle harten aan wie God Zijn Christus toevertrouwt, zouden Hem volgens Zijn verordening in het openbaar plechtig moeten erkennen en moeten verlangen om Hem waar mogelijk als de Zaligmaker te belijden. Als Kindje werd Christus toevertrouwd aan de zorgen van Jozef en Maria om Hem te voeden en beschermen. Het is wonderlijk dat Hij, de Bewaker van de mens en de Herder van Zijn heiligen, een voogd nodig zou hebben! Als een teer Kindje had Hij ouderlijke zorg nodig. In hun zorg voor Hem aarzelden Jozef en Maria niet om hun geloof te belijden door Hem een naam te geven die duidde op Zijn bestemming. Ook weigerden ze niet om Zijn naam voor de priesters en de gemeente bekend te maken in de tempel. 

			Op een bepaalde manier is het Christus toevertrouwd om heel Zijn volk te bewaren. Vandaag worden we gehouden aan een opdracht: we moeten Zijn Evangelie in de wereld bewaren, Zijn waarheid verkondigen en Zijn verlossing bekendmaken. Daarom moeten we vastbesloten getuigen dat Hij Jezus is, de Zaligmaker van zondaren. Dit moeten we echt duidelijk maken. Anderen mogen zeggen hoe Hij hun behaagt en als zij op wat voor manier dan ook goed van Zijn persoon spreken, dan zullen we hier blij om zijn, hoe weinig ze ook echt mogen weten. Maar ons bijzondere getuigenis is dit: onze Heere verlost van de zonden. Wat het meest opvalt aan een mens is zijn naam. We kunnen nauwelijks naar iemand verwijzen zonder zijn naam te noemen. Daarom denken we dat we niet over onze Heere kunnen spreken zonder naar de zaligmaking te verwijzen. Als Hij iets is, is Hij Jezus, Zaligmaker. Wij kennen Hem het best onder die naam. We prediken Jezus aan de mensen. We benadrukken dat Hij bovenal de Verlosser van zondaren is. Hij is rechtvaardig en heeft gerechtigheid lief, maar Hij staat vooral bekend bij de mensen als de Vriend van zondaren. Hij is de getrouwe en waarachtige Getuige, de Vorst van de koningen der aarde, maar Zijn voornaamste werk is om zondaren zalig te maken. Daarna onderwijst en regeert Hij Zijn uitverkorenen. Diep gezonken door de zonde, moeten mensen verlost worden van dat enorme kwaad en de daaruit voortvloeiende toorn. Deze afschuwelijke nood wordt door Jezus, de Zaligmaker, gelenigd.

			Dus, geliefden, u ziet dat de naam die door God gekozen is, Hem van harte, vol geestdrift en vrijmoedig gegeven wordt door allen die Hem kennen en aan wie Zijn Evangelie is toevertrouwd. Ja, wij noemen Hem allemaal Jezus als we Hem kennen en zolang we leven, zijn we van plan Zijn naam bekend te maken. Als Hij Jezus was in de kribbe, wat is Hij dan nu, nu Hij verheven is in de hemelen? Immanuel, God met ons, Zijn vleeswording maakte Hem Jezus, de Zaligmaker van de mensen. Maar wat zal ik vandaag van Hem zeggen nu we na Zijn vleeswording Zijn verzoening hebben, na Zijn verzoening Zijn opstanding, daarna Zijn hemelvaart en als bekroning Zijn eeuwige voorspraak? Hoe betamelijk is de titel voor Hem nu Hij ook volkomen zalig kan maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten! Als Hij de Zaligmaker is in de armen van de maagd, wat is Hij dan op de troon van God? Als Hij Jezus is in doeken gewikkeld, wat is Hij dan nu de hemelen Hem verwelkomd hebben? Als Hij in de werkplaats van Nazareth en tussen de leraars in de tempel het Kind Jezus, de Zaligmaker, was, wat is Hij dan nu Zijn kleuter- en kindertijd voorbij zijn en Hij verhoogd is tot ver boven alle overheden en machten? Als Hij Jezus was aan het kruis toen Hij Zich opofferde voor Zijn volk, wat is Hij dan nu Hij met één offer hen die geheiligd zijn tot in eeuwigheid volmaakt heeft? Wat is Hij dan nu Hij aan de rechterhand van God zit en wacht op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden?

			Laten we ons verenigen door onze Heere bij deze tedere, menselijke naam Jezus te noemen. Zijn we niet Zijn moeder en zuster en broeder? Heeft Hij niet alle gelovigen bij deze toegenegen namen genoemd? Dan zullen ook wij Hem Jezus noemen. Jezus, naam boven alle namen; Jezus, beste en dierbaarste; Jezus, bron van volmaakte, meest heilige, tederste, kostbaarste liefde; Jezus, bron van volkomen genade; Jezus, meest heilige en zoete; Jezus, Zaligmaker, volkomen God; voor U is de naam, en alleen voor U.

			III. De naam was symbolisch al door iemand anders gedragen, maar is nu voor Hem alleen gereserveerd.

			Er is een Jezus geweest vóór onze Jezus. Ik verwijs hier naar Jozua en u weet dat in onze vertaling de naam Jezus twee keer gebruikt wordt waar eigenlijk Jozua bedoeld wordt. De eerste keer is in Handelingen 7:45, waar we lezen van de vaderen die met Jezus in het land kwamen dat de heidenen bezaten, waar duidelijk Jozua bedoeld wordt. En verder in Hebreeën 4:8: “Als Jezus hen al in de rust gebracht had.” Jozua is de Hebreeuwse vorm en Jezus de Griekse vorm, maar Jezus en Jozua zijn hetzelfde woord. Er was er dus een, vroeger, die deze vermaarde naam Jezus, of Jozua, droeg en hij was een type van onze Jezus

			Wat heeft Jozua gedaan? Toen Mozes het volk Kanaän niet binnen kon leiden, deed Jozua het. En evenzo volbracht onze Jezus wat de wet nooit had kunnen doen. Jozua versloeg de vijanden van het volk van God. Hoewel zij zeer talrijk en sterk waren, steden hadden met muren die tot aan de hemel reikten en ijzeren strijdwagens, toch sloeg Jozua hen, als bevelhebber van het leger van de Heere in de naam van de HEERE. Evenzo slaat onze glorieuze Jozua onze zonden en al de machten van de duisternis en vernietigt Hij onze geestelijke vijanden volledig. Voor Jozua’s ogen wordt Amalek verslagen, valt Jericho en wordt de Kanaänieten een verpletterende nederlaag toegebracht, terwijl Hij ons op elke plaats laat triomferen. Jozua veroverde ook een erfelijk bezit voor Israël, leidde hen over de Jordaan en liet hen zeker wonen in een land dat overvloeide van melk en honing. Hij gaf elke stam en ieder man door het lot een stuk land dat God voor hen had bestemd. Dit is precies wat onze Jezus doet; alleen is ons erfelijk bezit meer Goddelijk en is het voor elk van ons tot een zekerder erfgoed gemaakt. Hoewel Jozua het volk geen hemelse sabbat of rust van het hoogste soort kon geven, gaf hij hun toch een heel aangename rust zodat ieder onbezorgd onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom zat. Maar onze glorieuze Jozua heeft ons een oneindige, eeuwige rust geschonken, want Hij is onze Vrede. En wie Hem kent, is tot de rust ingegaan. Jozua, de zoon van Nun, liet de mensen heel zijn leven lang de Heere dienen, maar hij kon het volk niet van hun zonden verlossen, want na zijn dood zijn ze afschuwelijk verdwaald. Onze Jozua bewaart voor Zichzelf een volk, ijverig in goede werken, want Hij leeft altijd en is in staat hen voor afvallen te behoeden. Niet langer heft Jozua namens Israël het zwaard of de speer op, maar Jezus trekt nog uit, overwinnend en om te overwinnen, en heel Zijn volk heeft de overwinning door Zijn bloed. Terecht wordt Zijn naam Jezus genoemd.

			We lezen in de boeken Ezra en Zacharia van een andere Jezus. De vorm die het woord daar heeft, is Jesua of Jozua. Hij was de hogepriester die aan het hoofd van het volk liep bij hun terugkeer uit Babel. Hij wordt door de profeet Zacharia beschreven met woorden die hem een passende vertegenwoordiger van ieder van ons maken. Maar zie, Jezus van Nazareth is nu de enige Hogepriester. Nadat Hij voor altijd Zijn enige offer gewijd had, blijft Hij Priester volgens de kracht van onvergankelijk leven. Hij voert de voettocht uit Babel aan en leidt Zijn volk terug naar Jeruzalem.

			De naam Jezus was helemaal niet ongewoon onder de Joden. Josephus noemt niet minder dan twaalf personen die Jezus heetten. De Joden hadden zo lang verlangd naar verlossing van een bepaalde soort dat hun verwachting in de namen van hun kinderen gezien kan worden. Hun kleintjes werden door de hoop die zij koesterden verlosser genoemd, maar het waren geen verlossers. Hoe gewoon zijn verlossers in naam! “Zie, hier”, zeggen ze, “hier is een verlosser.” “Zie, daar”, roepen zij, “een andere verlosser.” Dezen hebben de naam, maar niet de kracht. En nu heeft Jezus Christus, volgens de tekst, de titel voor Zichzelf opgeëist. U zult Hem de naam Jezus geven, want alleen Hij is een Prins en een Zaligmaker Die waarlijk Zijn volk van hun zonden verlost. Andere verlossers drijven slechts de spot met de hoop van de mensheid: zij doen redelijke beloften, maar zij geven een volkomen valse voorstelling van zaken. Dit heilige Kind, deze gezegende, glorieuze God met ons, heeft ons waarlijk verlossing gebracht. Hij zegt: “Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.”

			Deze Jezus van Nazareth, de Koning der koningen, is de enige Zaligmaker. Hij, en niemand anders, zal Zijn volk zalig maken. Hij zal door Zijn eigen handelingen en daden verlossen, Hij en niemand anders. Alleen zal Hij Zijn volk verlossen. Persoonlijk, en niet door iemand anders, in Zijn naam en namens Hem, zal Hijzelf de zonden uitdelgen. Hij zal al het werk doen en niets onafgemaakt laten. Hij zal het beginnen, het voortzetten en het voltooien. Daarom wordt Zijn naam Jezus genoemd, omdat Hij Zijn volk volledig en volkomen zal verlossen van hun zonden. De naam is, in een beperkte zin, vroeger ook op anderen toegepast, maar nu mag niemand anders die meer dragen, aangezien er geen andere Zaligmaker is. “Er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”

			IV. Het vierde punt vloeit voort uit de formulering van de tekst. Door deze naam Jezus vereenzelvigt onze Heere Zich met Zijn volk. “U zult Hem de naam Jezus geven.”

			Die naam toont Zijn verwantschap aan met Zijn volk. Voor hen is Hij een Zaligmaker. Hij zou Jezus niet zijn als Hij geen volk had. Er zou geen Zaligmaker zijn als er niemand zalig gemaakt zou moeten worden. Er zou geen Verlosser van de zonden kunnen zijn als er geen zondaren waren. Let, geliefde vrienden, op het allerbelangrijkste verband dat hier geopenbaard wordt tussen onze Heere en Zijn volk, aangezien Zijn naam er alles mee te maken heeft. Zijn eigennaam heeft geen betekenis zonder Zijn volk.

			“Hij zal Zijn volk zalig maken.” Er staat niet Gods volk, want dan zou men kunnen denken dat het alleen over de Joden gaat. Of het zou kunnen verwijzen naar bepaalde goede en heilige personen die God toebehoorden, de Middelaar buiten beschouwing gelaten. Maar “Hij zal Zijn volk zalig maken” − degenen die de Zijnen zijn en Hem persoonlijk toebehoren. Het is blijkbaar een zeer uitzonderlijk volk, een volk dat apart is gezet als Christus’ eigen schat. Het is een volk dat de vleesgeworden God toebehoort, het volk van Immanuel. Dit volk maakt Hij zalig. Zijn het niet Zijn uitverkorenen, die Zijn Vader Hem vóór de grondlegging van de wereld gegeven heeft? Zijn het niet degenen wier namen in Zijn beide handpalmen gegraveerd zijn en geschreven in Zijn hart? Zijn het niet degenen voor wie Hij de prijs van de verlossing neergeteld heeft? Zijn het niet degenen voor wie Hij een Borg werd, wier smart Hij gedragen heeft? Zijn het niet de getelde schapen die door de Vader van Zijn hand geëist worden? Moet Hij die niet met staart en nummer en al teruggeven: “Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, want zij zijn van U”? Ja, de Heere kent wie van Hem zijn en Hij bewaart hen tot Zijn eeuwige Koninkrijk en heerlijkheid. 

			“Hij zal Zijn volk zalig maken.” Merkt u niet dat deze naam Jezus toch een uitverkoren naam is? Het is een veelomvattende, verreikende naam, dierbaar voor zondaren, gegeven aan zondaren. In de diepste betekenis heeft hij een speciale klank voor een uitverkoren volk. Hij heeft een soevereine klank en daarom is hij des te zoeter voor hen die in hun eigen verlossing een toonbeeld van bijzondere genade zien.

			Nu komt de vraag op: wie behoren tot Zijn volk? We willen graag weten wie dat zijn. We zijn verheugd te ontdekken dat Zijn volk, wie ze ook mogen zijn, zalig gemaakt moet worden en dat dit ook gebeuren zal, want er staat geschreven: “Hij zal Zijn volk zalig maken.” Er staat niet: “Hij zal Zijn volk belonen voor hun rechtvaardigheid.” Ook wordt niet toegezegd dat Hij hen zal behoeden om zondaren te worden, maar wel: “Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Wilt u zalig gemaakt worden, broeders? Heeft de Heilige Geest u geleerd dat u verlost moet worden? Laat uw hart moed vatten. Dit is kenmerkend voor Zijn hele volk: Hij heeft nooit een uitverkorene gehad die niet in het bloed van de Zaligmaker gewassen hoefde te worden. Als u in uzelf rechtvaardig bent, dan behoort u niet tot Zijn volk. Als u nog nooit ziek van ziel geweest bent, dan behoort u niet bij het volk dat de Dokter moet genezen. Als u nog nooit gezondigd hebt, dan behoort u niet bij hen die Hij van hun zonden moet verlossen. Jezus komt niet met een nodeloze opdracht en verricht geen onnodig werk. Als u vindt dat u zalig gemaakt moet worden, geef u dan aan Hem over, want Hij is gekomen om mensen zoals u zalig te maken.

			Let weer op dit zeer genadige maar tegelijk opzienbarende feit dat de verwantschap van onze Heere met Zijn volk op het gebied van hun zonden ligt. Dit is een wonderlijke vernedering. Hij wordt met betrekking tot Zijn volk Zaligmaker genoemd, maar het is met een verwijzing naar hun zonden, want van hun zonden moeten zij verlost worden. Als zij nooit gezondigd hadden, dan zouden ze nooit een Zaligmaker nodig gehad hebben. Dan zou er ook geen naam Jezus op aarde bekend geworden zijn. Dat is een wonderlijk woord. Hebt u daar weleens over nagedacht? “Die Zich overgegeven heeft voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften.” Zoals Maarten Luther het eens zei, Hij heeft Zich niet overgegeven voor onze rechtvaardigheid, maar wel voor onze zonden. De zonde is een afschuwelijk kwaad, een dodelijk vergif. Toch is het de zonde die Jezus Zijn titel geeft wanneer Hij haar verslaat. Wat een wonder om over na te denken! De eerste schakel tussen mijn ziel en Christus is niet mijn goedheid, maar mijn slechtheid, niet mijn verdienste, maar mijn ellende, niet mijn staan, maar mijn vallen, niet mijn rijkdom, maar mijn armoede. Hij komt Zijn volk bezoeken, niet om hun schoonheid te bewonderen, maar om hun mismaaktheid weg te nemen. Niet om hun deugden te belonen, maar om hun zonden te vergeven.

			O, zondaren, ik bedoel echte zondaren, niet u die zich zo noemt omdat de mensen dat zeggen, maar u die zich schuldig voelt voor God, hier hebt u een blijde boodschap. O, door uzelf veroordeelde zondaren, die meent dat als u ooit verlossing zou krijgen, Jezus het bij u moet brengen, van begin tot eind, ik spoor u aan u te verblijden in deze geliefde, deze kostbare, deze gezegende naam. Jezus is gekomen om u zalig te maken, zelfs u. Ga tot Hem als zondaar, noem Hem “Jezus” en roep: “Och, Heere Jezus, wees Jezus voor mij, want ik heb Uw verlossing nodig.” Twijfel niet dat Hij Zijn eigen naam zal volbrengen en Zijn kracht in u tonen. Belijd slechts uw zonden voor Hem en Hij zal u ervan verlossen. Geloof slechts in Hem en Hij zal uw verlossing zijn.

			V. Het vijfde punt is erg duidelijk en zeer vermeldenswaard. De naam “Jezus” is er een die Zijn belangrijkste werk aangeeft. “U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zalig maken.”

			Hij zal zalig maken van de zonden. Waarom schrijven mensen over het leven van Christus die niets weten van Zijn belangrijkste werk en doel? Waarom preken sommigen over Christus die het wezen en het hart van Hem niet kennen? Vergelijk het met Milton te kennen, maar niet als dichter, of Bacon, maar niet als filosoof! Men kan onze Heere niet kennen, als Hij niet als Zaligmaker bekend is. Want Hij is dat of niets. Zij die niets met Zijn verlossing hebben, kennen Zijn naam niet eens. Hoe zouden ze Hem dan als Persoon moeten kennen? Zijn naam wordt niet Jezus genoemd omdat Hij ons Voorbeeld is, hoewel Hij inderdaad de Volmaaktheid zelf is en we hunkeren in Zijn voetstappen te treden. Maar Zijn naam wordt Jezus genoemd omdat Hij is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Hij is ook Christus, of de Gezalfde. Maar dan is Hij Christus Jezus, dat wil zeggen: het is als Zaligmaker dat Hij gezalfd is. Hij is niets als Hij geen Zaligmaker is. Hij is gezalfd voor precies dit doel. Zijn naam zou schijn zijn als Hij Zijn volk niet verlost van hun zonden.

			Welnu, Jezus verlost Zijn volk echt van hun zonden. Als eerste doet Hij dit door al de zonden van Zijn volk op Zich te nemen. Vindt u dat een krasse uitspraak? Het wordt door de Schriften gestaafd. “De HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” Christus heeft de schuld van Zijn volk op Zijn schouders gedragen en omdat Hij hun last op Zich genomen heeft, is Zijn volk vrij. Voortaan hebben ze geen zondelast meer die hen neerdrukt. Hij maakt Zijn volk zalig door Zijn persoonlijke plaatsvervanging, door op hun positie te staan en in hun plaats te lijden. Er is geen andere weg tot de verlossing dan door Zijn plaatsvervangend lijden en sterven.

			En verder maakt Hij hen zalig door de straf omwille van hun zonden te dragen. Waar zonde is, volgt straf. “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” “Hij is voor ons een vloek geworden.” “Ook Christus heeft voor de zonden geleden.” Hij is gestorven, “Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.” Hij heeft de toorn van God gedragen die wij verdienden. Hij heeft de zonden op Zich genomen en de prijs betaald. Nu zijn er muggenzifters die leugenachtig beweren dat wij leren dat iemand het leerstuk van de verzoening maar moet geloven en dat hij dan zalig gemaakt is en verder mag leven zoals hij wil. Zij weten wel beter. Zij weten dat ze ons in een verkeerd daglicht stellen, want we leren altijd dat dit belangrijke werk van de plaatsvervanging en het straf dragen door Christus in die persoon werkt die deelt in haar weldaden: liefde voor God, dankbaarheid aan Christus en als gevolg daarvan het haten van alle zonde. Zo maakt Christus Zijn volk zalig van hun zonden: door ze te verlossen van de macht, tirannie en heerschappij van de zonden die tot dan toe over hen heersten.

			Ik weet wat het betekent om als deugdzaam persoon tegen de zonde te strijden en haar proberen te overwinnen. Ik voelde me echter overweldigd door de zonde, zoals Simson toen diens haar afgeknipt werd en de Filistijnen hem konden vastbinden. Maar aangezien ik in Jezus geloofde, heb ik redenen gevonden om heilig te zijn die bij mij meer invloed hadden dan alle andere die ik daarvoor kende. Ik vind wapens waarmee ik mijn zonde kan bestrijden waarvan ik daarvoor nooit wist hoe ik die zou moeten gebruiken. En de Heilige Geest heeft mij nieuwe kracht gegeven. “Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” Dit is de kracht die het adderengebroed van de zonde uit de ziel verdrijft: het kostbare bloed van Jezus. Wie gelooft dat Jezus Zijn boetedoening en verzoening volbracht heeft, wordt hierdoor vernieuwd van hart, door de kracht van de Heilige Geest. Hij krijgt nieuwe doelstellingen en nieuwe beweegredenen hebben invloed op hem. Op deze wijze verlost Jezus Zijn volk van hun zonden.

			Geliefden, als we nu tijd hadden, dan zou ik graag nog willen spreken over hoe volkomen Christus Zijn volk van hun zonden zalig maakt. Hoe Hij, wanneer Hij binnenkomt, de sterke gewapende man met grote kracht eruit gooit. Hoe die sterke gewapende man steeds weer probeert terug te komen, zover als het kan, en zich gedeeltelijk toegang verschaft, maar dan toch door Jezus weer uitgedreven wordt. Hoe de hele schade en de vuiligheid die in het huis door de oude bewoner achtergelaten was stap voor stap door Jezus wordt opgeruimd, totdat Zijn volk ten slotte volkomen geheiligd is als tempels van de levende God. Zijn heiligen zullen zonder smet of rimpel of iets dergelijks zijn en er zal geen teken bij hen overblijven dat de duivel ooit in hen gewoond heeft. Als u elk van hun verrezen lichamen als tempel van God zou doorzoeken, dan zult u geen spoor van de heerschappij van de zonde terugvinden. Als u in het hart kijkt, in het gemoed, in het verstand, en wanneer Jezus Zijn zuiverende werk heeft gedaan, dan zal er geen litteken of plek te vinden zijn dat daar ooit zonde geweest was. Zo volkomen zal Hij Zijn volk zalig maken van hun zonden dat ze geschikt zijn om te wonen met de engelen. Of beter: ze zullen geschikt zijn om met God te wonen. Of nog beter: ze zullen één met Jezus zijn, één met Hem de hele eeuwigheid door, de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. Hoe heerlijk, hoe voortreffelijk is de verlossing die de Heere Jezus ons heeft aangebracht!

			VI. Deze naam Jezus is er een die volledig door de feiten gestaafd wordt. 

			De naam werd aan Hem gegeven nog voordat Hij maar iets gedaan had. Terwijl Hij nog een Baby was, voordat Zijn trillende voeten op de vloer van het huisje in Nazareth hadden leren lopen, was Hij al Jezus de Zaligmaker. Maar verdient Hij die naam wel? Veel kinderen met een geweldige naam hebben die niet waargemaakt in hun leven. Ik herinner me het graf van een kind waarop geschreven stond: “Gewijd aan de nagedachtenis van Methuselah Coney, gestorven in de leeftijd van zes maanden.” Zijn ouders maakten een grote fout toen ze hem Methusalach noemden. Veel andere namen zijn net zo misplaatst en hebben dat na verloop van jaren ook aangetoond.

			Maar deze Jezus is een Zaligmaker, een ware Jezus. Hij draagt een naam die Hij ook verdient. Kom tot de Christus en zie daar de menigte die zich eenmaal verlustigde in de zonde en door de modder rolde. Maar zij zijn gewassen, zij zijn geheiligd en zij verblijden zich nu in heiligheid. Wie heeft hen gereinigd? Wie anders dan Jezus? Hij Die Zijn volk zalig maakt van hun zonden heeft hen zalig gemaakt. Ga maar naar de sterfbedden en hoor de heiligen over Zijn liefde vertellen en over de hemel spreken die al in hun ziel doordringt. Sommigen van hen zaten vroeger in de kroeg en vloekten erop los, maar Jezus heeft hen gereinigd. Klim maar op naar de hemel en zie daar de menigte, wit als sneeuw, blinkend als de zon in smetteloze reinheid. Ik vraag hun waar ze vandaan gekomen zijn. Het antwoord is dat zij hun gewaden gewassen hebben en hun gewaden wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam. Het is zeer waar dat Jezus Zijn volk zalig maakt van hun zonden. De aarde weet het, de hel jammert erom en de hemel zingt ervan. De tijd heeft het gezien en de eeuwigheid zal het openbaren. Er heeft niemand zo’n zaligmakende kracht als Jezus. Hem zij de glorie! Wanneer Hij met een geroep zal neerdalen uit de hemel met al Zijn legermachten, wanneer de dag van het avondmaal van het Lam zal komen waarop de bruid zich gereed heeft gemaakt, wanneer de koningin, innerlijk een en al heerlijkheid, dragend haar kleding van gouden borduursel, zal gaan zitten aan Gods tafel met haar Bruidegom in Zijn heerlijkheid, dan zal het duidelijk worden dat Hij Zijn Kerk, Zijn volk, zalig gemaakt heeft van hun zonden.

			VII. Ten slotte is deze naam voor altijd de eigennaam van Christus.

			Het is een naam uit het eigen gezin. Het is de naam die Zijn vader Hem gegeven heeft. Het is de naam die Zijn moeder Hem gegeven heeft. Jezus, het Kind Jezus. Wij behoren ook tot Zijn familie, want wie in Hem gelooft, is Zijn vader en moeder en zuster en broeder. Die zeer geliefde en vertrouwde naam waarmee Hij thuis genoemd werd, is altijd op onze lippen. Hij is de Heere en wij aanbidden Hem. Hij is Jezus en wij hebben Hem lief. De naam Jezus kwam rechtstreeks uit het hart en zit vol met lieflijke muziek. Zij die Hem het meest liefhadden, gaven Hem de naam, in het bijzonder Zijn moeder, die alles over Hem overlegde in haar hart. Het is de naam die onze gevoelens opwekt en onze zielen in vuur en vlam zet.

			Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

			Laat uw hart tot Hem uitgaan in liefde en eendrachtigheid. Jezus is de naam van Zijn dood: Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden, stond er geschreven op Zijn kruis. Dat is de naam van Zijn opstanding. Dat is de naam van Zijn Evangelie, dat wij verkondigen. Het is de naam die Petrus aan de heidenen verkondigde toen hij zei: “Dit is Jezus van Nazareth in Wiens naam u de vergeving van de zonden verkondigd wordt.” En dit, geliefden, is Zijn naam in de hemel. Men zingt daar tot Hem als Jezus. De Bijbel eindigt op deze manier. Lees de Openbaring, lees haar liederen en zie hoe zij Jezus het Lam van God aanbidden. Laten we Zijn naam bekendmaken. Laten we die onafgebroken overdenken. Laten we die liefhebben van nu aan tot in eeuwigheid.

			Amen.

			3. God met ons

			U zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Mattheüs 1:23)

			Die woorden “vertaald betekent dat” klinken me door hun zoetheid aangenaam in de oren. Waarom zou het woord “Immanuel” eigenlijk uit het Hebreeuws vertaald moeten worden? Is het niet om te laten zien dat het van belang is voor ons, heidenen, en dat het daarom vertaald moest worden in een van de belangrijkste talen van de toenmalige heidenwereld, namelijk in het Grieks? Dit “vertaald betekent dat” bij de geboorte van Christus en de drie talen die gebruikt werden voor het opschrift op het kruis bij Zijn dood tonen aan dat Hij niet de Zaligmaker van de Joden alleen is, maar ook van de heidenen.

			Toen ik eens langs de scheepswerf in Marseille liep en schepen uit allerlei landen in de haven zag liggen, trokken de opschriften op de winkels en werkplaatsen mijn aandacht. De aanduidingen van drankjes en hapjes waren niet alleen aangebracht in het Frans, maar ook in het Engels, het Italiaans, het Duits, het Grieks en soms ook in het Russisch en het Zweeds. Op de werkplaatsen van de zeilmakers, de scheepsbouwers, de ijzerhandelaars of de verkopers van scheepsproviand lees je een mengeling van aanduidingen die de informatie bekendmaken aan mensen uit verscheidene landen. Dit was een duidelijke aanwijzing dat mensen uit alle landen uitgenodigd werden om te komen kopen. Hun komst werd ook verwacht en alles was geregeld om in hun speciale behoeften te voorzien.

			“Vertaald betekent dat” moet wel betekenen dat verschillende landen aangesproken worden. We zien dat de tekst eerst in het Hebreeuws gegeven wordt, “Immanuel”, en daarna vertaald in de taal van de heidenen: “God met ons”. “Vertaald betekent dat”, zodat we mogen weten dat we uitgenodigd worden, dat we welkom zijn, dat God onze behoeften heeft gezien en daarin voorzien heeft. Nu mogen we om niet komen, juist wij die zondaren uit de heidenen waren en veraf van God leefden. Laten we met liefde en eerbied beide vormen van die dierbare naam bewaren en de gezegende dag verwachten waarop onze Hebreeuwse broeders hun “Immanuel” zullen verenigen met ons “God met ons”.

			Onze tekst spreekt over een naam van onze Heere Jezus. Er staat: “U zult Hem de naam Immanuel geven.” Vandaag de dag geven we onze kinderen namen die geen bijzondere betekenis hebben. Het zijn misschien de namen van de vader of de moeder of een gewaardeerd familielid. Maar als regel zit er geen speciale betekenis in de naam van onze kinderen. Zo was het vroeger niet. Toen hadden namen een speciale betekenis. Namen uit de Bijbel leren ons als regel iets en dit is in het bijzonder het geval met iedere naam die aan de Heere Jezus gegeven is. Bij Hem wijzen de namen naar bepaalde zaken. “Men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”, omdat Hij dit echt allemaal is. Men noemt Zijn naam Jezus, en niet zonder reden. Geen andere naam dan Jezus klinkt zo zoet, want geen andere naam kan Zijn grote werk beter beschrijven, namelijk Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Als er staat dat Hij zus of zo genoemd moet worden, dan betekent het dat Hij echt zo is.

			Ik ben me er niet van bewust dat onze Heere later op een andere plaats in het Nieuwe Testament Immanuel genoemd wordt. Ik heb nooit gelezen dat Zijn apostelen, of een van Zijn discipelen, Hem letterlijk bij die naam noemen. Maar toch doen ze het in feite allemaal, want men spreekt van Hem als “God geopenbaard in het vlees.” En er staat: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” Het feitelijke woord wordt niet gebruikt, maar vertaald en we krijgen vrije en instructieve vertolkingen ervan. De betekenis van de verheven titel wordt verkondigd en we worden op verschillende manieren geïnformeerd over de inhoud van “God met ons” in de Persoon van de Heere Jezus Christus. Het is een heerlijk feit van het grootste belang dat sinds de geboorte van Christus op aarde God met ons is.

			Als u wilt, kunt u de tekst in twee stukken verdelen: “God” en “God met ons”. We moeten evenveel aandacht aan elk woord besteden.

			Laten we nooit twijfelen aan de Godheid van onze Heere Jezus Christus, want Zijn Godheid is een essentieel leerstuk van het christelijk geloof. We zullen waarschijnlijk wel nooit begrijpen hoe God en Mens Zich kunnen verenigen in één Persoon, want wie kan vinden wat God onderzoekt? Deze grote geheimenissen van de Goddelijkheid, deze “diepten van God”, liggen buiten onze metingen. Ons roeibootje zou de weg kwijtraken als we ons zo ver op deze uitgestrekte, deze oneindige oceaan zouden wagen en het zicht op de kust van de zuiver geopenbaarde waarheid verliezen. Maar laten we ons aan de geloofszaak vasthouden dat Jezus Christus, juist Hij Die in de kribbe van Bethlehem lag en op de arm van een vrouw gedragen werd, Die een leven vol lijden leidde en aan het kruis van een misdadiger stierf, niettemin God was, “boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid”, “Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord.”

			Hij was geen engel. Dat is door de apostel in het eerste en tweede hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën overvloedig weerlegd. Hij zou geen engel geweest kunnen zijn, want aan Hem zijn eerbewijzen toegebracht die nooit aan een engel verleend zijn. Hij was geen ondergeschikte God of tot de Godheid verheven, zoals sommigen in hun dwaasheid beweerd hebben. Dit zijn allemaal dromen en onwaarheden. Hij was zo zeker God als God Zelf, één met de Vader en met de Heilige Geest. Als dat niet zo zou zijn, dan zou niet alleen de grote kracht van onze hoop weg zijn, maar ook de zoetheid van deze tekst zou helemaal verdampen. De kern en de heerlijkheid van de vleeswording is dat Hij God was, gehuld in een menselijk lichaam. Als een ander wezen op deze manier mens zou worden, dan zie ik daar niets opmerkelijks in, zeker niets tot onze troost. Als een engel mens zou worden, dan zou dat geen grote gevolgen voor mij hebben. Als een ander hoger wezen de menselijke natuur zou aannemen, dan ontspringt er geen vreugde in mijn hart en opent dat voor mij geen bron van troost. Maar “God met ons” is een bron van intens genoegen.

			“God met ons”, alles wat “God” betekent: de Godheid, de eeuwige God met ons. Dit, dit is het lied waard waarmee de engelen de herders midden in de nacht lieten schrikken: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Dit was de toekomstverwachting van zieners en profeten waard, een nieuwe ster aan de hemel waard, de zorgvuldigheid waard waarmee de inspiratie de gedachtenis heeft weten bewaren. Dit was ook de martelaarsdood van apostelen en belijdende christenen waard, die hun leven niet dierbaar achtten omwille van de vleesgeworden God. En dit, mijn broeders, is vandaag uw toegewijde inspanning waard om de blijde boodschap te verspreiden. Het is een heilig leven waard om de gezegende invloed ervan te verduidelijken en een blijmoedige dood waard om de troostende kracht ervan te staven.

			Hierin ligt de belangrijkste waarheid van uw heilige geloof: “Buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees.” Hij Die in Bethlehem geboren is, is God en “God met ons”. God: daarin ligt majesteit. “God met ons”: daarin ligt ontferming. God: daarin ligt heerlijkheid. “God met ons”: daarin ligt genade. God alleen zou ons best schrik kunnen aanjagen, maar “God met ons” wekt ons op tot hoop en vertrouwen. Neem mijn tekst als geheel en draag hem in uw hart als een bosje zoete kruiden om zo uw hart met de aangename geur van vrede en vreugde te vervullen. Moge de Heilige Geest de waarheid openstellen voor u en u voor de waarheid. Ik zou dit graag met de woorden van een van onze dichters tot u willen zeggen: 

			Vleesgeworden Woord van God,
Mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, o Heer,
U, Immanuel, zij eer!

			Laten we ons eerst over deze waarheid verwonderen. Laten we er daarna dieper op ingaan. En laten we haar ten slotte trachten persoonlijk toe te eigenen.

			I. Laten we ons over deze waarheid verwonderen: “God met ons”.

			Laten we er op een eerbiedige afstand van gaan staan, zoals Mozes, toen hij God in de doornstruik zag, op een afstandje stond en zijn schoenen uittrok. Hij voelde dat de plaats waar hij stond heilige grond was. Dit is iets wonderlijks, dat de oneindige God eens in het zwakke lichaam van een kind heeft gewoond en in de lijdende gedaante van een zachtmoedige man getabernakeld. “God was in Christus.” “Hij heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.”

			Merk eerst het wonder van de vernedering op dat God, Die alles gemaakt had, de natuur van een van Zijn schepselen moest aannemen. Dat de Onafhankelijke verenigd moest worden met afhankelijke en verdorven mensen, en de Almachtige verbonden met zwakke en sterfelijke mensen. In de situatie die voor ons ligt, daalde de Heere af in de diepste diepte van de vernedering en ging een verbond aan met een natuur die niet de hoogste trede op de ladder van het bestaan innam. Het zou een grote vernedering voor de eeuwige en ondoorgrondelijke God zijn geweest als Hij de natuur van een of andere edele geest, zoals een seraf of een cherub, aangenomen zou hebben. De verbinding van het Goddelijke met een geschapen geest zou een onmetelijke vernedering zijn geweest, maar dat God één wordt met de mens gaat nog veel verder. Vergeet niet dat in de Persoon van Christus het mens-zijn niet slechts een levendmakende geest was, maar ook het lijdende, hongerende, stervende vlees en bloed. Onze Heere nam op Zich al het materiaal waaruit een lichaam bestaat. Een lichaam bestaat uiteindelijk uit niets anders dan het stof van de aarde, een bouwwerk gemaakt uit de materialen om ons heen. Er zit niets anders in ons lichaam dan wat er gevonden kan worden in de materie van de aarde waarop wij leven. We leven van wat er op de aarde groeit en als we sterven, keren we terug naar het stof waaruit we genomen zijn. Is het niet raar dat dit laagste deel van de schepping, dit geringste deel, dit stof, niettemin verenigd wordt met dat zuivere, wonderlijke, ondoorgrondelijke Goddelijke Wezen van Wie we zo weinig weten en Die we helemaal niet kunnen begrijpen? O, wat een vernedering! Ik laat het aan u over om dat in stilte te overdenken. Sta er aandachtig bij stil. Ik weet zeker dat er niemand enig idee heeft van wat een wonderlijke vernedering het voor God was om zo menselijk vlees aan te nemen en “God met ons” te zijn. 

			Om het echter nog opmerkelijker te maken, vergeet niet dat het schepsel wiens natuur Christus op Zich nam een wezen was dat gezondigd had. Ik had het me eerder kunnen voorstellen dat de Heere de natuur van een ras op Zich genomen zou hebben dat nooit gevallen was. Maar kijk, het mensenras stond op tegen God, en toch werd Christus een Mens zodat Hij ons zou kunnen verlossen van de gevolgen van onze opstand en ons verheffen tot iets hogers dan onze oorspronkelijke reinheid. “God heeft Zijn eigen Zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees en de zonde veroordeeld in het vlees.” “O, wat een diepte”, is alles wat we kunnen zeggen als we ons verwonderen over deze vernedering van Goddelijke liefde.

			Merk verder op, als u er van een afstandje naar kijkt, wat een krachtig wonder voor ons ligt. Hebt u ooit stilgestaan bij de kracht die de Heere toont door een lichaam zo te vormen dat het in staat is zich met de Godheid te verenigen? Onze Heere is vleesgeworden in een lichaam dat echt een menselijk lichaam was, maar dat toch op een wonderlijke manier voorbereid was om de inwoning van de Godheid te dragen. Het contact met God is ontzagwekkend: “Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.” Hij zet Zijn voeten op het gebergte Paran en het versmelt, en Sinaï lost op in vurige vlammen. Zo sterk was Zijn waarheid ingewerkt in het gemoed van de heiligen van vroeger dat zij zeiden: “Geen mens kan Gods aangezicht zien en in leven blijven.”

			En toch was er een menselijkheid die niet alleen het aangezicht van God kon zien, maar die ook door de Godheid ingewoond werd. Wat voor een menselijk gestel was het dat de aanwezigheid van God kon dulden! “U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.” Het was inderdaad een geborduurd lichaam, heilig, speciaal gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Het was een lichaam zoals dat van ons, met zenuwen en spieren die gemakkelijk overbelast zouden kunnen worden. Het was een lichaam met een structuur die zo verfijnd gevormd was als die van ons, en toch woonde God erin. Het was een zwakke boot om zo’n lading in te vervoeren. O, Christus Mens, hoe hebt U de Godheid in Uzelf kunnen dragen! Wij weten niet hoe dat kon, maar God weet het. Laten we dit schuilgaan van de Almachtige in menselijke zwakheid aanbidden, dit doorgronden van de Ondoorgrondelijke, deze openbaring van de Onzichtbare, deze lokalisering van de Alomtegenwoordige. Helaas zit ik maar wat te kletsen! Wat stellen woorden voor als we het hebben over zo’n onuitsprekelijke waarheid? Laten we maar gewoon zeggen dat Gods kracht op een wonderlijke manier gezien kon worden in het feit dat het gestel van het lichaam van Christus kon voortbestaan, een lichaam dat anders verteerd zou zijn door zo’n wonderlijk contact met de Godheid. Aanbid de inwonende kracht, “God met ons”.

			Als u zich opnieuw verwondert over het geheimenis, bedenk dan wat een teken van Gods welbehagen dit voor de mensenkinderen moet zijn. Als de Heere Zich op deze ongeëvenaarde manier verenigt met de mensheid, dan geeft dat grote blijdschap bij de mens. God kan niet van plan zijn om het ras te verdelgen waarmee Hij Zich op die manier verbindt. Een dergelijke verbintenis tussen de mens en God moet wel vrede betekenen. Oorlog en vernietiging worden nooit op deze wijze voorzegd. De vleesgeworden God in Bethlehem, door de herders aangebeden, voorzegt juist “vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.”

			O, u zondaren, die beven bij de gedachte aan Gods toorn, en terecht, heft uw hoofd omhoog in vreugdevolle hoop op goedertierenheid en genade. God moet wel vol genade en barmhartigheid zijn jegens het ras dat Hij zo verheft boven alle andere dat Hij er Zelf een verbintenis mee sluit. Heb goede moed, u die uit vrouwen geboren zijn, en verwacht onuitsprekelijke zegeningen, want “een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.”

			Als u aandachtig naar de rivieren kijkt, dan kunt u vaak aan de kleur zien waar ze vandaan komen en over wat voor grond ze gestroomd hebben. Degene die ontstaan door het smelten van gletsjers worden meteen herkend. Er is een vers over een hemelse rivier dat u beter zult begrijpen als u er op deze manier naar kijkt: “En Hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.” Waar de Godheid op de troon zit met de aangestelde Middelaar, de vleesgeworden God, het Lam Dat Zijn bloed vergoten heeft, daar moet de rivier wel zo helder als kristal zijn. Geen rivier van gesmolten lava van verterende toorn, maar een rivier van het water des levens.

			Let op “God met ons” en u zult ontdekken dat de gevolgen van de vleeswording wel aangenaam, nuttig, reddend en verheffend voor de mensenkinderen moeten zijn. Blijf vol bewondering kijken naar “God met ons”, nu als een belofte van onze verlossing. De mens is in zonde gevallen. We zijn in bodemloze modder gezonken. We zijn verkocht onder de zonde, als slaven van de satan. Maar als God neerdaalt naar de mensheid en Zich met haar natuur verenigt, dan moet de zondeval wel tenietgedaan worden. Het is niet mogelijk dat de poorten van de hel diegenen onderdrukken die God bij zich hebben. Slaven onder de zonde en lijfeigenen onder de wet, luister naar de bazuin van het jubeljaar, want er is er Een tot u gekomen, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, Die ook de almachtige God is en het Onderpand van uw bevrijding. Hij is een Zaligmaker, en een grote ook. Hij is in staat om zalig te maken want Hij is almachtig en vastbesloten om het ook te doen. Hij is de strijd aangegaan en heeft het harnas voor het gevecht aangetrokken. Hij is de Kampvechter van Zijn volk en zal niet tekortschieten of ontmoedigd worden totdat de strijd volledig is gestreden en gewonnen.

			Jezus, Die neerdaalt uit de hemel, garandeert dat Hij Zijn volk in de hemel zal opnemen. Doordat Hij onze natuur aanneemt, verzegelt Hij daarmee dat wij tot Zijn troon verheven zullen worden. Als het een engel was geweest die bemiddeld had, dan zouden we misschien onze twijfels hebben gehad. Als het een gewoon mens was geweest, dan zouden we niet eens meer getwijfeld hebben, maar gewoon in wanhoop ter aarde gestort zijn. Maar als het “God met ons” is en God Zich echt verenigd heeft met de mensheid, laten de hemelklokken dan schallen en wij ons verblijden. Er komen dagen vol glans en schoonheid aan. De zaligheid van de mensheid komt eraan. Laat God de eer ontvangen. Laten we ons koesteren in de stralen van de Zon der gerechtigheid Die nu opgegaan is, een Licht om de heidenen te verlichten en om Zijn volk Israël te verheerlijken.

			Tot zover hebben we ons op afstand verwonderd.

			II. En nu, in de tweede plaats, laten we dichterbij komen en het onderwerp van dichterbij overdenken. Wat wil dat zeggen, wat betekent dat: “God met ons”?

			Ik verwacht niet dat ik vanmorgen de volledige betekenis van deze korte tekst, “God met ons”, kan verklaren, want het lijkt wel alsof de hele heilsgeschiedenis erin vervat is. De tekst zinspeelt op het mens-zijn zonder God en op Gods verwijdering van de mens vanwege diens zonde. Hij schijnt me te vertellen van het geestelijke leven van de mens doordat Christus naar hem toe komt en in hem de hoop op de heerlijkheid vormgeeft. God verenigt Zich met de mens en de mens keert terug tot God en ontvangt opnieuw het beeld van God zoals in het begin. Ja, de hemel zelf is “God met ons”. Over deze tekst zouden wel honderd preken gehouden kunnen worden zonder in herhaling te vervallen. Ja, je zou wel voor altijd uitvoerig kunnen uitweiden over de veelzijdige betekenis ervan. Ik kan u nu alleen maar wat gedachtegangen doorgeven, waar u dan op uw gemak over kunt nadenken, als de Heilige Geest u daartoe in staat stelt.

			Dit heerlijke woord Immanuel houdt allereerst in dat God in Christus met ons een zeer hechte omgang heeft. Het Griekse voorzetsel dat hier gebruikt wordt, is erg krachtig en drukt de sterkste vorm van “met” uit. Het betekent niet alleen maar “in gezelschap van ons”, wat een ander Grieks woord zou kunnen uitdrukken, maar “met”, “samen met” en “delend met”. Dit voorzetsel is een vaste spijker, een hechte band, en verwijst naar, als het dit ook niet meteen aantoont, een hechte gemeenschap. God is op een bijzondere en directe manier “met ons”. Denk hier nu eens over na en u zult inzien dat God daadwerkelijk tot een zeer hechte omgang met ons gekomen is. Dat moet wel zo zijn, want Hij heeft onze natuur aangenomen, letterlijk onze natuur: vlees, bloed, botten, alles waar een lichaam uit bestaat − gedachten, hart, ziel, herinneringen, verbeelding, verstand, alles wat een mens weldenkend maakt. Christus Jezus was een Mensenkind, de tweede Adam, het Prototype van de mens. Zie Hem niet als een vergoddelijkte Mens en ook niet als een vermenselijkte God of een Halfgod. Vermeng de naturen niet met elkaar en verdeel de persoon ook niet. Hij is één Persoon, en toch waarlijk Mens en ook waarlijk God.

			Denk goed na over deze waarheid en zeg dan: “Hij Die op de troon zit is zoals ik, maar dan zonder zonde.” Nee, dit kan niet met woorden uitgedrukt worden, en ik zal er niet over spreken. Het is een onderwerp dat mij in zijn greep houdt, en ik ben bang om er te snel iets over te zeggen. Bekijk deze waarheid eens van alle kanten en zie dan of ze niet zoeter is dan honing en honingzeem uit de raat.

			Aarde, zingt des Hoogsten lof,
nimmer had gij schoner stof!
Hij verscheen, der vaad’ren wens:
’t Woord wordt vlees, Gods Zoon een mens.

			Eén met ons in onze menselijke natuur, God was met ons tijdens heel onze levensreis. Er is geen stopplaats op de levensloop waar Jezus niet even stilgestaan heeft, en ook geen vermoeiende helling die Hij niet beklommen heeft. Vanaf de ingangspoort helemaal tot aan de deur van het levenseinde kunnen de voetafdrukken van Jezus nagegaan worden. Hebt u in de wieg gelegen? Hij ook. Bent u kind geweest en gehoorzaam aan uw ouders? Jezus is ook een jongen geweest bij Zijn ouders thuis in Nazareth. Hebt u in uw leven strijd gekend? Uw Heere en Meester ook. En hoewel Hij niet oud geworden is, toch had Hij een gezicht dat getekend was door voortdurende moeite en lijden, dat kenmerkend is voor een afgeleefd leven. Bent u alleen? Hij ook, in de woestijn, op de berg en in de donkerte van de hof. Begeeft u zich onder de mensen? Hij heeft ook in de grootste mensenmassa’s gewerkt. Waar u zich ook bevindt, boven op een heuvel of beneden in een dal, op het land of op zee, bij daglicht of in de duisternis, waar kunt u zijn zonder dat u merkt dat Jezus daar ook al eerder geweest is?

			Wat de wereld van een van haar grootste dichters heeft gezegd, zouden we met veel meer recht van onze Verlosser kunnen zeggen: “Een man zo veelzijdig dat het wel leek alsof hij niet één mens was, maar de belichaming van de hele mensheid.” Hij was één harmonisch Mens, maar toch lijkt het wel alsof het leven van alle heiligen in het Zijne samengevat kan worden. Twee gelovigen kunnen veel van elkaar verschillen, maar toch zullen ze er allebei achter komen dat er momenten in het leven van Christus zijn die overeenkomen met die van henzelf. De een mag dan rijk zijn en de ander arm, de een hard aan het werk en de ander geduldig in het lijden, maar toch zal ieder mens als hij het leven van de Zaligmaker bestudeert, kunnen zeggen dat Zijn levensweg dicht langs die van ons liep. Hij moest in alles aan Zijn broeders gelijk worden.

			Wat is het prachtig dat onze Heere niet hier en daar, niet af en toe, maar voor eeuwig “God met ons” is. Dit openbaart zich met bijzondere genegenheid door Zijn “God met ons” in ons verdriet. Er is geen steek die het hart doorklieft, en wellicht ook niet een die het lichaam in de war brengt, waarin Jezus Christus niet met ons is geweest. Voelt u de smart van de armoede? Hij “heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.“ Bent u getroffen door het verlies van een dierbare? Jezus “weende” bij het graf van Lazarus. Bent u vanwege de gerechtigheid gelasterd en heeft dat uw geest gekweld? Hij heeft gezegd: “Smaad heeft Mijn hart gebroken.” Bent u weleens verraden? Vergeet niet dat Hij ook een goede vriend had die Hem voor de prijs van een slaaf verkocht heeft. Op wat voor stormachtige zeeën bent u heen en weer geslingerd die ook niet rond Zijn boot gebruld hebben? Er is geen dal van tegenspoed zo donker, zo diep, ogenschijnlijk zo onbegaanbaar, maar als u zich neerbuigt, kunt u misschien de voetstappen van de Gekruisigde ontwaren. In het vuur en in de waterstromen, in de koude nacht en in de brandende zon roept Hij uit: “Ik ben met u. Wees niet verschrikt, want Ik ben uw Metgezel en uw God.”

			Het is niet te bevatten maar waar dat als u en ik aan het einde van ons leven komen, aan de slotscène, we dan zullen ontdekken dat Immanuel daar ook al geweest is. Hij heeft de kwelling en pijn van de dood gevoeld. Hij heeft het bloederige zweet van de angst en de verzengende dorst van de spanning verdragen. Hij heeft de scheiding van Zijn gekwelde geest en het verzwakte vlees gekend en geroepen, zoals wij dat zullen doen: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.” Ja, en het graf heeft Hij ook gekend, want Hij heeft daar geslapen. Hij heeft echter de graftombe achter Zich gelaten als een welriekende sponde van rust, en niet als een stinkend knekelhuis van vergankelijkheid. Die nieuwe spelonk in de hof maakt Hem God met ons totdat de opstanding ons van ons lemen bed zal ontwaken om Hem dan te zien als God met ons in een nieuw leven. We zullen aan Hem gelijk opgewekt worden en het eerste wat we zullen zien als we onze ogen opendoen, is de vleesgeworden God. “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.”

			“God met ons.” Uit mijn vlees zal ik Hem aanschouwen als Mens, als God. En tot in alle eeuwigheid zal Hij de meest intieme omgang met ons onderhouden. Zolang de eeuwen zich voortwentelen zal Hij “God met ons” zijn. Heeft Hij niet gezegd: “Want Ik leef en u zult leven”? Zowel Zijn leven als Mens en Zijn leven als God zal tot in eeuwigheid voortduren, en dat zal ook voor ons leven gelden. Hij zal onder ons wonen en ons geleiden naar de levende waterbronnen, en zo zullen we voor altijd bij de Heere zijn.

			Welnu, geliefden, als u deze gedachten overdenkt, zult u daarin een overvloed aan teerkost vinden. Een feestmaaltijd, zelfs bij de eerste gedachte. God heeft in Christus met ons een zeer hechte omgang.

			In de tweede plaats is God in Christus ook met ons wat betreft Zijn volkomen verzoening. Dit is natuurlijk pas waar als het eerste ook waar is. Ooit waren we vervreemd van God. We leefden zonder God, van Hem vervreemd door onze goddeloze daden. En God was ook ver van ons verwijderd als gevolg van de gerechtigheid zo kenmerkend voor Zijn Persoon, die de ongerechtigheid ver weg van Hem werpt. Zijn reine ogen kunnen geen ongerechtigheid aanschouwen, het kwade kan niet bij Hem bestaan. Het strenge recht waarmee Hij de wereld regeert, vereist dat Hij Zijn gelaat zou moeten verbergen voor een zondig geslacht. Een God Die met voldoening op schuldige mensen ziet, is niet de God van de Bijbel, Die op veel plaatsen beschreven wordt als brandend van toorn tegen de goddeloze. “Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.” De zonde die ons van God vervreemdde, is echter weggedragen door het gezegende offer van Christus aan het kruis. De gerechtigheid, waarvan het ontbreken een kloof veroorzaakte tussen de onrechtvaardige mens en de rechtvaardige God, die gerechtigheid, zeg ik u, is gevonden, want Jezus heeft eeuwige gerechtigheid aangebracht. Zodat nu, in Jezus, God met ons is, verzoend met ons. De zonde, die de oorzaak voor Zijn toorn was, is voor altijd weggedaan van Zijn volk.

			Er zijn mensen die tegen deze visie bezwaar maken, maar ik zal hun bezwaren echt niet serieus nemen. Ik ben niet verbaasd dat zij kibbelen over bepaalde onverstandige beweringen waar ik ook helemaal niet van houd. Als zij zich echter tegen de verzoening als vergelding voor gekrenkt recht verzetten, dan maken hun bezwaren totaal geen indruk op mij. Het is zeker waar dat God altijd liefde is, maar Zijn strenge recht verzet zich daar niet tegen. Het is ook zeer zeker waar dat Hij altijd jegens Zijn volk liefde is geweest, in de hoogste mate, en de verzoening is het gevolg en niet de oorzaak van Gods liefde. Beschouwd vanuit Zijn rechtvaardige eigenschap, als Rechter en Wetgever, is God “een God Die iedere dag toornt” over de goddeloze. Zonder het verzoenende offer van Christus bestond Zijn eigen volk uit “kinderen des toorns, evenals de anderen.” Er was toorn in het hart van God, als rechtvaardige Rechter, tegen hen die Zijn heilige wet overtreden hadden. De verzoening is van invloed op zowel de positie van de Rechter van de hele aarde als op de mens. Ik zal tenminste altijd blijven zeggen: “Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.”

			God kan nu met de mensen zijn en zondaren omhelzen als Zijn kinderen, iets wat Hij met recht niet zou hebben kunnen doen als Jezus niet gestorven was. In dit opzicht, en alleen in dit opzicht, heeft Dr. Watts enkele gezangen geschreven die zo fel veroordeeld zijn. Met permissie citeer ik twee verzen die ik kan aanbevelen, omdat ze een belangrijke waarheid uiteenzetten als de Heere als Rechter gezien wordt en het ontwaakte geweten van de mens Hem op rechte wijze beschouwt. Onze dichter zegt met betrekking tot de troon van God: 

			De blijde dag genaakt waarop G’ Uw stem verheft,
die uitgaat voor Uw troon, om ’t oordeel uit te spreken.
Die zacht als keurmuziek der heil’gen harten treft,
maar als een donder klinkt die Uw wet verbreken. 

			Ja, water maakt het lichaam schoon,
en ’t bloed des Lams de zondaarsziel,
waarop de Geest uit d’ eeuw’gen troon
als zuiverende regen viel.

			Dus de HEERE HEERE is niet God tegen ons, maar “God met ons”. Hij heeft Zich met ons verzoend “door de dood van Zijn Zoon.”

			Een derde betekenis van de tekst “God met ons” ligt hierin dat God in Christus met ons in heilige gemeenschap is. Dat wil zeggen dat Hij nu zo dicht bij ons gekomen is dat Hij met ons in contact treedt en dit doet Hij deels door heilige conversatie. Nu spreekt Hij tot ons en in ons. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door Zijn Zoon en door de Heilige Geest met een zachte, waarschuwende, vertroostende, onderwijzende en richtinggevende stem. Bent u zich daar niet bewust van? Sinds uw ziel Christus heeft leren kennen, hebt u dan ook geen gemeenschap met de Allerhoogste gehad? Zoals Henoch wandelt u met God. Zoals Abraham spreekt u met Hem, zoals een man met zijn vriend praat. Die gebeden en lofzangen van u zijn toch niets anders dan de gesprekken die u met de Allerhoogste mag voeren? En Hij antwoordt u als Zijn Geest de belofte bezegelt of het gebod toepast, als Hij voor u nieuw licht werpt op een leerstuk of u meer vertrouwen geeft in een goede toekomst.

			O zeker, God is nu met ons, want als Hij zegt: “Zoek Mijn aangezicht”, antwoordt ons hart Hem: “Ik zoek Uw aangezicht, HEERE.” De zondagse kerkdiensten, wat willen die anders zeggen dan “God met ons”? De avondmaalstafel, wat wil die anders zeggen dan “God met ons”? O, hoe vaak hebben we in het breken van het brood en het schenken van de wijn ter gedachtenis aan Zijn volkomen verzoening Zijn echte aanwezigheid ervaren? Niet op een bijgelovige, maar op een geestelijke manier. Zo hebben we gemerkt dat de Heere Jezus “God met ons” is.

			Ja, in elke heilige instelling, in elke gewijde aanbidding, merken we dat er een deur naar de hemel geopend wordt, alsmede een nieuwe en levende manier waarop we tot de troon van de genade mogen komen. Geeft dit niet meer vreugde dan alle schatten die de wereld ons te bieden heeft? En de Heere zegt niet alleen dat Hij met ons is, maar God is ook met ons door Zijn machtige daden. “God met ons” staat op ons koninklijk vaandel geschreven, waardoor de vijand verschrikt wordt en de gewijde schare van Gods uitverkorenen bemoedigd. Is dit niet onze strijdkreet: “De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting”?

			Wat de tegenstander vanbinnen betreft is God met ons om onze verloedering en onze zwakheden te overwinnen. Wat de tegenstanders van de waarheid vanbuiten aangaat, is God met Zijn Kerk en Christus heeft beloofd dat Hij al de dagen met haar is, “tot de voleinding van de wereld.” We hebben niet alleen Gods Woord en Zijn beloften, maar we hebben ook Zijn genade ter wille van ons gezien, zowel in Zijn voorzienigheid als in de werking van de Heilige Geest. “De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken.” “God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. In Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. Daar brak Hij de vurige pijlen van de boog, het schild, het zwaard en de strijd.”

			“God met ons”. O, geliefden, onze harten springen daarom op van vreugde. Het vervult ons met onversaagde moed. Hoe kunnen we ontsteld zijn als de HEERE van de legermachten met ons is? God is niet alleen met ons in de machtige daden die Hij ter wille van ons doet, maar ook in de uitvloeiselen van Zijn eigen leven in onze natuur, waardoor we eerst opnieuw geboren worden en daarna versterkt in ons geestelijke leven. Dit is nog wonderlijker. Door de Heilige Geest wordt het “levende en eeuwig blijvende” Goddelijke zaad in onze ziel gezaaid, en van dag tot dag worden we door Zijn Geest krachtig versterkt naar de inwendige mens. En dit is nog niet alles, want als meesterwerk van de genade woont de Heere door Zijn Geest zelfs in Zijn volk. God is niet vleesgeworden in ons als in Christus Jezus, maar bijna net zo’n groot wonder als de vleeswording is de inwoning van de Heilige Geest in de gelovigen. Nu is het inderdaad “God met ons”, want God woont in ons. “Weet u niet”, zegt de apostel, “dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?” Want er staat geschreven: “Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen.” O, de hoogte en diepte die in deze paar woorden vervat zijn: “God met ons”.

			Ik had nog veel meer willen zeggen, maar omwille van de tijd zal ik het kort samenvatten. De Heere wordt “God met ons” door het herstellen van Zijn beeld in ons. “God met ons” werd in Adam gezien toen deze volkomen rein was, maar Adam is gestorven toen hij zondigde. En God is niet een God van doden, maar van levenden. Als we het nieuwe leven terugkrijgen en in Christus Jezus met God verzoend worden, ontvangen we ook het herstelde beeld van God en worden we vernieuwd tot kennis en ware heiligheid. “God met ons” betekent heiliging, het beeld van Christus gegrift in al Zijn kinderen.

			God is ook met ons, en laten we dat niet vergeten, in diep medeleven. Geliefden, hebt u verdriet? God voelt, in Christus, met u mee in uw verdriet. Geliefden, hebt u grootse plannen? Ik weet wat het is, het is tot eer van God. Daarin voelt u ook mee met God en God met u. Laat me u eens vragen: wat is uw grootste vreugde? Hebt u niet geleerd u te verheugen in de Heere? Verblijdt u zich niet in God door Jezus Christus? Dan verblijdt God Zich ook in u. Hij zwijgt in Zijn liefde en verheugt Zich over u met zingen. God is met ons op een zeer wonderlijke manier, in zoverre als in Christus onze plannen en verlangens als die van God zijn. We verlangen hetzelfde, strekken ons uit naar hetzelfde doel en verheugen ons in dezelfde genoegens. Als de Heere zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb”, dan antwoordt ons hart: “Ja, en in Hem hebben wij ook ons welbehagen.” Het welbehagen van de Vader is het welbehagen van Zijn eigen uitverkoren kinderen, want we verblijden ons ook in Christus. Onze ziel jubelt bij het horen van Zijn naam.

			III. Ik moet dit heerlijke onderwerp afsluiten met twee of drie opmerkingen over onze persoonlijke toe-eigening van de waarheid die voor ons ligt. “God met ons”.

			Als Jezus Christus dan “God met ons” is, laten we dan tot God gaan zonder enige onzekerheid of twijfel. Wie u ook bent, u hebt geen priester of tussenpersoon nodig om u aan God voor te stellen, want God heeft Zichzelf aan u voorgesteld. Bent u een kind? Kom dan tot God in het Kind Jezus, Die sliep in de kribbe van Bethlehem. En u, grijsaards, blijf niet achterwege, maar kom als Simeon en neem Hem in uw armen en zeg dan: “Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.” God stuurt een Afgezant Die geen angst inboezemt. De hemelse Bode benadert ons niet met een helm op, een maliënkolder en een speer. Maar de witte vlag wordt omhooggehouden door een Kind, door een Verkorene uit het volk, door Iemand Die gestorven is, door Iemand Die, hoewel Hij in heerlijkheid zit, het litteken van de spijkers nog draagt.

			O mens, God komt tot u als Iemand zoals u. Wees niet bang om tot de zachtmoedige Jezus te komen. Denk niet dat u zich moet voorbereiden voor een audiëntie met Hem, of dat u de voorspraak van een heilige nodig hebt of de tussenkomst van een priester of dominee. Iedereen zou naar het Kind in Bethlehem hebben kunnen komen. De gehoornde ossen hebben, denk ik, van het hooi gegeten waarop Hij gelegen had en waren niet bevreesd. Jezus is de Vriend van eenieder van ons, hoe zondig en onwaardig we ook zijn. U, armen, u hoeft niet bang te zijn om te komen, want kijk, Hij is in een stal geboren en Hij wordt gewiegd in een kribbe. U hebt geen armoediger onderkomen dan Hij. U bent niet armer dan Hij. Kom de Prins van de armen verwelkomen, de Redder van de landbouwers. Blijf niet achter uit angst dat u ongeschikt bent. De herders kwamen tot Hem in hun gescheurde kleren. Ik lees nergens dat ze de tijd genomen hebben om hun netste kleren aan te trekken. Nee, in de kleren die ze die koude nacht aanhadden, hebben ze zich gehaast, precies zoals ze waren, om bij het jonge Kind te zijn. God kijkt niet naar iemands kleren, maar naar het hart, en neemt mensen aan die gewillig tot Hem komen, of ze nu rijk zijn of arm. Kom dan.

			Kom en wees welkom, want God is inderdaad “God met ons”. Maar stel het niet langer uit. Het kwam ineens in me op, toen ik gisteren over dit onderwerp zat na te denken, dat het onvergeeflijk hoogverraad zou zijn als iemand zou zeggen: “Ik ga niet naar God toe”, nadat God op een dergelijke manier tot de mensen gekomen is. Misschien kende u de liefde van God niet toen u zo zondigde. Misschien hebt u onwetend en uit ongeloof Zijn heiligen vervolgd. Maar kijk, uw God biedt u de olijftak van de vrede aan. Hij reikt die aan op een wonderlijke manier, want Hij komt Zelf hierheen om uit een vrouw geboren te worden zodat Hij u, die ook uit een vrouw geboren bent, zou tegenkomen en u van uw zonden verlossen. Wilt u niet luisteren nu Hij door Zijn Zoon spreekt? Ik begrijp het als u Zijn woorden niet meer wilt horen als Hij spreekt met het geluid van de bazuin, dat bijzonder hard en lang aanzwelt, uit het midden van de vurige top van de Sinaï. Ik verbaas me er niet over dat u bang bent om dichterbij te komen als de aarde schudt en wankelt in Zijn ontzagwekkende aanwezigheid. Maar nu houdt Hij Zich in en bedekt de glans van Zijn gezicht, en komt Hij tot u als een Kind van nederige komaf, de Zoon van een timmerman. O, als Hij op deze manier komt, zult u Hem dan de rug toekeren? Kunt u Hem van de hand wijzen? Wat voor betere Afgezant zou u zich kunnen wensen? Deze Afgezant van de vrede wordt zo mild, zo zachtaardig, zo vriendelijk, zo ontroerend voorgesteld dat u het zeker niet over uw hart kunt verkrijgen om Hem te weerstaan? Nee, wend u niet af. Stop uw oren niet toe voor Zijn woorden van genade, maar zeg: “Als God met ons is, dan zullen wij met Hem zijn.” Zeg het na, zondaar, zeg het na: “Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan en tegen Hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd.”

			En wat u betreft die alle hoop opgegeven hebt, u die van uzelf denkt dat u zo ontaard en gevallen bent dat er voor u geen toekomst kan zijn; toch is er nog hoop voor u, want u bent een mens. Het tweede wezen naast God is een mens. Hij Die God is, is ook een Mens. Dat feit is zo bijzonder dat u zou moeten zeggen: “Ja, ik mag het misschien nog ontdekkken, de broederschap met de Zoon des mensen, Die de Zoon van God is. Ik, zelfs ik, mag misschien nog opgeheven worden om tussen de prinsen gezet te worden, zelfs de prinsen van Zijn volk, ter wille van mijn wedergeboren mens-zijn, dat mij in een verwantschap brengt met het mens-zijn van Christus en zo in een verwantschap met de Godheid.” Loop niet boos weg, o mens. U bent te waardevol om door de worm die niet sterft, opgegeten te worden of door het vuur dat niet uitgeblust wordt, verbrand te worden. Wend u tot uw God met heel uw hart en u zult ontdekken dat er een grootse toekomst voor u aanstaande is.

			En nu, geliefden, mijn laatste woord aan u is: laten we met God zijn, aangezien God met ons is. Ik geef u een wachtwoord dat u het hele nieuwe jaar moet gebruiken: “Immanuel, God met ons”. U, de heiligen die door het bloed zijn verlost, hebt het volste recht tot dit alles op een volkomen manier. Neem het in u op en wees vol goede moed. Zeg niet: “We kunnen niets doen.” Wie bent u die niets kunt doen? God is met ons. Zeg niet: “De kerk is zwak en is in zwaar weer terechtgekomen.” Nee, “God is met ons.” We hebben de dapperheid van die soldaten van weleer nodig die uitkeken naar moeilijkheden als wetstenen waarop ze hun zwaarden konden slijpen. Ik bewonder de woorden van Alexander, toen er werd gezegd dat er waarschijnlijk zo vele duizenden, zo vele miljoenen Perzen waren. “Geen probleem”, zei hij, “het is goed oogsten als het koren rijp is. Een slager is niet bang voor duizend schapen.” Ik heb ook waardering voor de woorden van de oude Gascon, toen hem gevraagd werd: “Kunt u met uw soldaten die vesting binnenkomen? Ze is onneembaar.” “Kan de zon erin komen?” vroeg hij. “Ja.” “Welnu, als de zon dat kan, dan kunnen wij het ook.”

			Wat er ook mogelijk of wat er ook onmogelijk is, christenen kunnen het op Gods bevel volbrengen, want God is met ons. Ziet u niet in dat het woord “God met ons” de onmogelijkheid uit heel ons bestaan haalt? Harten die nooit verbroken konden worden, zullen verbroken worden als God met ons is. Dwalingen die nooit weerlegd konden worden, kunnen verworpen worden door “God met ons”. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. John Wesley is met deze woorden op zijn lippen gestorven en laten we ze in ons hart prenten: “Het beste van alles is God met ons.” Heilige Zoon van God, we danken U dat U ons dat woord gebracht hebt.

			Amen.

		

		
			4. De ster en de wijzen

			Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

			En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. (Mattheüs 2:1-2, 9-10)

			Zie, geliefden, de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus zelfs in Zijn staat van vernedering! Hij wordt uit nederige ouders geboren, in een kribbe gelegd en in doeken gewonden. Maar zie, de overheden en de machten in de hemelse gewesten zijn in beroering. Eerst daalt er een engel neer om de komst van de nieuwgeboren Koning aan te kondigen en plotseling is er bij hem een menigte van de hemelse legermacht, die God looft.

			De beroering wordt niet beperkt tot de verheven geesten, want ook in de hemelen die boven dit tafereel hangen is er opschudding. Er wordt een ster afgevaardigd namens alle andere sterren, alsof hij de afgezant en de gevolmachtigde van alle werelden was om ze voor hun Koning te vertegenwoordigen. Deze ster wordt opgedragen om op de Heere te wachten, om Zijn heraut te zijn voor mensen die ver weg zijn, Zijn zaalwachter om hen naar Zijn aanwezigheid te leiden en Zijn lijfwacht om bij Zijn kribbe te patrouilleren.

			De aarde is ook in opschudding. Schaapherders zijn gekomen om de hulde van eenvoudige mensen te brengen: in al hun liefde en vreugde buigen ze zich neer voor het mysterieuze Kind. Na hen komt de bloem van hun generatie, de meest leergierige breinen van hun tijd. Na een lange en moeilijke reis komen ook zij uiteindelijk aan, de vertegenwoordigers uit de heidenen. Kijk, de koningen van Sjeba en Seba brengen geschenken aan: goud, wierook en mirre. Wijzen, de leiders van hun volkeren, vallen voor Hem neer en bewijzen hulde aan de Zoon van God. Waar Christus ook is, is Hij alle eer waardig. “Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar.” In de dagen van de kleine dingen, als de zaak van God aandacht ontzegd wordt en verborgen wordt met dingen die veracht zijn, is hij toch de meest heerlijke. Hoewel Christus een Kind is, is Hij toch Koning der koningen. Hoewel Hij Zich tussen de ossen bevindt, wordt Hij toch opgemerkt door Zijn ster.

			Geliefden, als wijzen van vroeger Jezus kwamen aanbidden, zouden wij dan ook niet moeten komen? Het is vanmorgen mijn intense verlangen dat wij allemaal hulde mogen brengen aan Hem van Wie we zingen: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” Laten diegenen onder ons die al lange tijd aangebeden hebben, opnieuw aanbidden met nog nederigere eerbied en intensere liefde. En moge God schenken −o, moge Hij dat schenken!− dat degenen die geestelijk ver van Hem af staan, zoals de wijzen qua plaats ver weg waren, vandaag komen vragen: “Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij zijn gekomen om Hem te aanbidden.” Mogen de voeten die gewend zijn om op brede wegen te lopen, maar niet gewend zijn aan het smalle pad, vandaag dat pad volgen totdat ze Jezus zien. En mogen ze van ganser harte voor Hem neerbuigen en in Hem verlossing vinden.

			Deze wijzen kwamen op een natuurlijke manier, de woestijn doorkruisend. Laten wij op een geestelijke manier komen, onze zonden achter ons latend. Zij werden geleid door het licht van een ster. Laten wij door het geloof in de Geest van God geleid worden, door de onderwijzing van Zijn Woord en al die gezegende lichten die de Heere gebruikt om mensen tot Zich te leiden. Laten we dus maar tot Jezus komen. Het was goed om tot het Kindje Jezus te komen, geleid door de zwakke stralen van een ster. U zult het nog veel gelukzaliger vinden om tot Hem te komen nu Hij verhoogd is tot in de hoogste hemelen en door Zijn eigen licht Zijn eigen volkomen heerlijkheid onthult. Stel het niet langer uit, want vandaag roept Hij u toe: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

			Laten we vanmorgen drie dingen proberen te doen. Ten eerste, laten we het licht van deze ster opvangen. Ten tweede, laten we de wijsheid van die wijzen in ons opnemen. En ten derde, laten we ons als wijzen gedragen, daartoe geholpen door onze eigen bijzondere ster.

			I. Als eerste dan, laten we het licht van deze ster opvangen. Moge de Geest van de Heere ons hiertoe bekwamen.

			Ik stel me voor dat ieder van u zich uw eigen voorstelling maakt van deze ster. Het lijkt erop alsof hij volledig bovennatuurlijk was, en geen ster of komeet van het gewone soort. Het was geen constellatie of een eigenaardige samenstand van planeten. Er staat niets in de Schrift wat een dergelijke speculatie ondersteunt. Naar alle waarschijnlijk was het geen ster op de manier waarop we gewoonlijk over sterren praten, want we weten dat hij zich verplaatste voor de wijzen uit, daarna plotseling verdween en later opnieuw tevoorschijn kwam om voor hen uit te gaan. Het had geen ster uit de hoogste sferen kunnen zijn als de andere, want zulke bewegingen zouden dan niet mogelijk geweest zijn. Sommigen zeggen dat de wijzen in de richting gingen waarin de ster aan de hemel straalde en de veranderingen van diens positie volgden. Maar in dat geval had er niet van gezegd kunnen worden dat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Als de ster boven Bethlehem op zijn hoogste punt was, dan zou hij ook op zijn hoogste punt boven Jeruzalem geweest zijn. De afstand is namelijk zo klein dat het niet mogelijk is dat er een verschil in positie van de ster op die twee plaatsen geweest zou kunnen zijn. Het moet wel een ster geweest zijn die zich in een heel andere sfeer bevond dan die waarin de planeten normaal rondwentelen.

			Wij geloven dat het een lichtgevend verschijnsel in de lucht is geweest, waarschijnlijk vergelijkbaar met dat wat het volk Israël door de woestijn heeft geleid. Dat was een wolkkolom overdag en een vuurkolom in de nacht. Of de ster ook bij daglicht gezien kon worden of niet, dat weten we niet. Chrysostomus en de vroege kerkvaders hebben een uitgesproken mening over de vele zaken waarin de Schrift ons in het ongewisse laat. Maar aangezien deze voortreffelijke godgeleerden hun inbeeldingskracht gebruikten voor hun feiten, zijn we niet gebonden om hen daarin na te volgen. Zij beweren met klem dat deze ster zo helder was dat hij de hele dag door te zien was. Als dat zo was, dan kunnen we ons voorstellen dat de wijzen dag en nacht gereisd hadden. Maar als hij alleen ’s nachts gezien kon worden, dan wordt het beeld voor ons veel eigenaardiger en vreemder. Dan zien we deze oosterlingen bij het licht van de ster rustig hun weg vervolgen, noodgedwongen rust nemen als de zon opkomt, maar zich ’s nachts weer geluidloos door sluimerende landen haasten. Deze kwesties zijn voor ons niet zo belangrijk en daarom zullen we er niet lang bij stilstaan.

			Hier komt de eerste les: als het ooit zover zou komen dat de mensen het Evangelie niet langer verkondigen, dan kan God zielen naar Zijn Zoon leiden door een ster. Ach, niet alleen door een ster, maar ook door een steen, een vogel, een blaadje gras, een druppel dauw. “Vergeet niet dat de Almachtige overal Zijn dienaren heeft.” Wanhoop daarom niet als u hoort dat er een dominee gestopt is met het verkondigen van het Evangelie of dat een ander de allesomvattende waarheid van God bestrijdt. Hun afvalligheid zal op hun eigen hoofd rusten en Jezus en Zijn Kerk niet benadelen. Hoe verdrietig het ook is als de lampen van de kerkzaal uitgaan, toch is God niet afhankelijk van menselijk licht. Hij is het Goddelijke licht van Zijn eigen heiligdom. Als mensentongen weigeren het Woord te verkondigen, zal hun plaats ingenomen worden door boeken in de stromende beken en door verkondigingen in steen. De steen schreeuwt vanuit de muur, en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk. Wanneer de overpriesters en Schriftgeleerden allemaal aan de kant staan, geeft de Heere opdracht aan de sterren. En opnieuw vertelt de hemel daadwerkelijk Gods eer, verkondigt het gewelf het werk van Zijn handen. De bergen en de heuvels zullen nog eerder welsprekendheid leren en uitbreken in getuigenis dan dat er een tekort zal zijn aan sprekers voor de vleesgeworden God. De boodschap van God zal bekend gemaakt worden tot aan de uiterste einden van de aarde. God zal Zijn uitverkorenen behouden. Hij zal het aan Christus overlaten om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel te zien en verzadigd te worden. Zijn raadsbesluit houdt stand en Hij zal al Zijn welbehagen doen. Halleluja!

			Welnu, als de Heere echt een ster gebruikt om Zijn dienaar te zijn, waar bestaat deze dienst dan uit? We kunnen van deze vraag leren wat voor soort dienst God van ons verlangt als wij sterren in Zijn rechterhand zijn. We schijnen dan ook als licht in de wereld. Laten we eens nagaan hoe dat kan.

			We merken allereerst op dat de sterrenverkondiging helemaal over Christus gaat. We weten niet welke kleur de ster had, noch hoe de ster eruitzag, noch welke helderheid hij bereikt had. Dit is niet opgeschreven. Maar wat er wel opgeschreven is, is veel belangrijker. De wijzen zeiden: “Wij hebben Zijn ster gezien.” Dan moet de ster die de Heere gebruikt om mensen tot Jezus te leiden wel Christus’ eigen ster zijn. Een getrouwe dominee, zoals deze ster, behoort Christus toe. Het is Christus’ eigen man in de krachtigste betekenis van het woord. Voordat we kunnen verwachten anderen tot zegen te zijn, beste vrienden, moeten we eerst zelf door de Heere gezegend worden. Als we anderen ertoe willen zetten bij Jezus te gaan horen, moeten we eerst zelf Jezus volledig toebehoren. Iedere straal uit die ster schitterde voor Jezus. Het was Zijn ster, altijd, exclusief, helemaal. Hij schitterde niet voor zichzelf, maar alleen als Zijn ster. Zo stond hij bekend en zo werd er over hem gesproken: “Wij hebben Zijn ster gezien.”

			Zoals ik al eerder gezegd heb, zijn er geen bijzonderheden over de ster opgetekend dan dat het de ster van de Koning was. Ik hoop dat u en ik nooit de aandacht van de mensen op onze eigenaardigheden of persoonlijkheden zullen vestigen, wat die ook mogen zijn. Mogen de mensen het nooit hebben over onze verworvenheden of onze tekortkomingen, maar mogen ze altijd dit ene opmerken: dat we mensen van God zijn, dat we gezanten van Christus zijn, dat we dienaren van Christus zijn. Laten we niet proberen om voor onszelf te schijnen of aandacht te trekken, maar mogen we arbeiden om voor Hem te schitteren, om Zijn wil bekend te maken op de aarde, Zijn heil onder alle volken.

			Geliefden, het is goed voor ons om onszelf in onze verkondiging te vergeten, om onszelf in onze Meester te laten verzinken. We kennen de namen van verschillende sterren. Toch is iedere ster misschien jaloers op die ene ster die anoniem blijft, maar toch nooit vergeten wordt, omdat mannen die de Koning van Israël zochten deze kenden als “Zijn ster.” Hoewel u misschien maar een klein sterretje bent dat voor Jezus fonkelt, hoe zwak uw licht misschien ook is, laat het duidelijk zijn dat u Zijn ster bent. Dus als de mensen zich misschien afvragen wat u bent, mogen ze zich nooit afvragen van Wie u bent, want precies op uw voorhoofd zal geschreven staan: “Van Wie ik ben en Die ik ook dien.” God leidt geen mensen via ons tot Christus tenzij we van harte, volledig, onvoorwaardelijk van Christus zijn.

			In Zijn tempel gebruikt onze Heere geen geleende voorwerpen. Iedere schaal voor het altaar moet van Hem Zelf zijn. Het komt niet overeen met de heerlijkheid van God om geleende voorwerpen te gebruiken. Hij is niet zo arm dat dit nodig is. Deze les is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Hebt u haast om te preken, jongeman? Bent u er zeker van dat u van Christus bent? Denkt u dat het fijn is als u een groep mensen voor u hebt die aan uw lippen hangen? Hebt u er weleens op een andere manier naar gekeken? Hebt u ooit nagedacht over wat een grote verantwoordelijkheid het is om zo te spreken zoals Christus het graag zou willen, om u in uw hele persoonlijkheid te onderwerpen aan de uiting van het denken van God? U moet toegewijd en toegenegen zijn als u hoopt voor de Heere gebruikt te worden. Of u nu één straal hebt of tienduizend stralen, ze moeten allemaal schijnen met dit ene doel, namelijk om mensen tot Jezus te leiden. U hebt nu helemaal niets te maken met voorwerpen, onderwerpen, doelstellingen of inspanningen, maar met Jezus alleen. Van nu af aan moet u uit Hem en door Hem en tot Hem leven, anders zult u nooit door de Heere verkozen worden om of wijzen of baby’s tot Jezus te leiden. Zorg er daarom goed voor dat volkomen toewijding u siert.

			Merk vervolgens op dat ware sterrenverkondiging tot Christus leidt. De ster was de ster van Christus Zelf, maar hij leidde ook anderen tot Christus. Hij kon dat doen, want hij bewoog zich in Zijn richting. Het is triest als een predikant alleen maar een wegwijzer is die de weg aangeeft, maar uit zichzelf niet die kant op gaat. Die overpriesters in Jeruzalem leken daarop: zij waren in staat te vertellen waar Christus geboren zou worden, maar zij gingen Hem niet aanbidden. Christus en Zijn geboorte lieten hen volkomen koud. De ster die naar Christus toe leidt, moet altijd zelf op weg naar Christus zijn. De mensen worden eerder aangetrokken door een goed voorbeeld dan aangedreven door vermaning. Oprechte vroomheid kan door God gebruikt worden om vroomheid in anderen te bewerkstelligen. “Ga die kant op”, zegt u, maar ze gaan niet. Zeg dan maar: “Kom deze kant op”, en loop voorop, en dan zullen ze komen. Volgen de schapen normaal de schaapherder niet? Wie anderen naar Christus wil leiden, moet zelf vooropgaan, met zijn gezicht naar zijn Meester, zijn ogen op zijn Meester, zijn voetstappen naar zijn Meester, zijn hart op zijn Meester gericht. We moeten zo leven dat de mensen om ons heen een goed voorbeeld zien, zonder dat wij daarvoor onszelf op de borst kloppen. O, mogen allen die van zichzelf denken dat ze sterren zijn zich vlijtig bewegen naar de Heere Jezus toe.

			De ster in het oosten heeft wijzen tot Christus geleid omdat hij zelf in die richting ging. Goed voorbeeld doet goed volgen, en dat hebben echte wijzen snel door. Deze ster had zo’n grote invloed op de uitverkoren mannen dat zij hem wel moesten volgen: ze werden door de woestijn heen door hem betoverd. Misschien hebben u en ik ook zo’n bekoring in ons dat we een krachtige bediening op veel harten mogen uitoefenen, waardoor wij hen als magneten naar de Heere Jezus toe mogen trekken. Wat een geweldig voorrecht! We willen dan niet alleen de weg wijzen, maar onze naaste ook overhalen om die weg te gaan. We lezen over iemand van vroeger, niet dat ze hem over Jezus vertelden, maar dat “zij hem tot Jezus leidden.” We moeten niet alleen de geschiedenis van het kruis vertellen, maar we moeten mensen ook overhalen te vluchten tot de Gekruisigde voor hun behoud. Heeft de koning in de gelijkenis niet tegen zijn dienaren gezegd: “Dwing hen binnen te komen”? Het is wel zeker dat Hij Zijn eigen gezanten met zulke meeslepende kracht toerust dat de mensen niet langer weerstand kunnen bieden, maar hen volgen en zich aan de voeten van de Koning neerbuigen.

			De ster trok de wijzen niet aan “als met dikke wagentouwen”, noch door enige materiële en fysische kracht. Maar toch lokte hij deze wijzen uit het verre oosten precies naar de kribbe van het pasgeboren Kind. En hoewel we geen arm van de wet hebben om ons te helpen, geen patronaatsrecht, geen vertoon van welsprekendheid, geen processie van geleerdheid, toch hebben we een geestelijke kracht waardoor we duizenden mensen tot Jezus lokken, die ons tot blijdschap en kroon zijn. De van God gezonden man komt voort uit Gods tegenwoordigheid, vervuld met zo’n kracht die de mensen tot de Zaligmaker doet bekeren en leven. Och, dat zulke kracht uit zou mogen gaan van al Gods predikanten, ja, van al Gods dienaren die betrokken zijn bij straatevangelisatie, zondagsschool, huis aan huis folderen en allerlei andere vormen van heilige dienst. God gebruikt hen wier doel en voornemen het is om mensen tot Christus te trekken. Hij vervult hen met Zijn Geest, waardoor ze in staat zijn de Heere Jezus zo lieflijk en begeerlijk voor te stellen dat de mensen zich naar Hem toe haasten en Zijn heerlijke verlossing aannemen.

			Het is al iets om te schijnen, maar het is nog belangrijker om te lokken. Een schipbreukeling mag misschien schitteren, maar alleen een echte heilige zal attractief voor Jezus zijn. Ik bid niet om een redenaar te worden, maar wel een zielenwinner. Geliefde broeders, richt u vooral op het leiden van mensen naar Jezus. Wees niet tevreden om hen naar de rechtzinnige leer te leiden of hen slechts te brengen tot een geloof in die meningen waarvan u vindt dat ze Schriftuurlijk zijn, hoe waardevol dat ook is. Naar de Persoon van de vleesgeworden God moeten we hen brengen, tot Zijn voeten moeten we hen leiden zodat zij Hem mogen aanbidden. Onze missie is niet volbracht −zij is zelfs totaal mislukt− als we onze toehoorders niet naar het huis brengen waar Jezus woont en hen dan bijstaan, terwijl we de wacht houden over hun ziel, om Jezus’ wil.

			De ster die God gebruikte in deze geschiedenis was een ster die stopte bij Jezus. Hij ging de wijzen voor totdat hij hen bij Jezus bracht, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Ik heb bewondering voor het handelen van deze ster. Er staan in onze tijd opvallende sterren aan de theologische lucht. Ze hebben mensen tot Jezus geleid, zo zeggen ze, en nu leiden ze hen onbekende regionen in, die van nog onontwikkelde gedachten. Het evangelie van de puriteinen is “ouderwets.” Deze mensen hebben ontdekt dat het ongeschikt is voor de verlichte intellecten van onze tijd en daarom zouden deze sterren ons nog verder kunnen leiden. Bij deze orde zwervende sterren hoor ik zelf niet, en ik verwacht niet dat dat ooit zal gebeuren. Ik heb geen zin in vooruitgang buiten het Evangelie. “Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus.”

			Toen de ster gekomen was aan de plaats was het Kind was, bleef hij staan. Zo moet een verfijnd gemoed ook onwrikbaar, constant, onbeweeglijk worden. De wijzen wisten waar ze die ster konden vinden en waar ze daardoor het Kind konden vinden. Moge dat bij ons ook zo zijn. O, u die tot nu toe zo ijverig bent geweest in het leiden van zielen naar Christus, geef nooit toe aan het idee dat u een ruimere filosofie of een diepere spiritualiteit nodig hebt dan wat er in Jezus gevonden kan worden. Blijf Hem nabij. Roep het uit: “Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid.” Er is niets buiten Christus wat onze aandacht maar een seconde waard is.

			Raak uw paradijs in Christus niet kwijt door nog een keer te eten van die boom van de kennis van goed en kwaad, wat onze voorouders ten val bracht. Blijf bij de oude waarden: uw enige onderwerp is Christus, uw enige voorwerp mensen tot Christus brengen, uw enige eer de eer van Christus. Blijf trouw aan uw Heere, en alleen aan Hem, van deze dag tot de laatste dag, en u zult verzekerd zijn van een gelukkig, eervol en heilig leven. Na de val van Griekenland werd er gezegd dat het land zo geruïneerd was dat u wel naar Griekenland in Griekenland zou kunnen zoeken, maar het niet vinden. Ik ben bang dat ik moet zeggen dat sommige bevestigde verkondigers van het Evangelie er zo ver weg van geraakt zijn dat u het Evangelie niet meer in hun evangelie kunt terugvinden, noch Christus Zelf in de Christus die zij prediken. Sommigen zijn zo afgedwaald van de meest fundamentele, zaligmakende waarheid, waarbuiten geen mens zou moeten willen gaan, dat ze alleen nog maar in naam christen zijn. Alles wat buiten de waarheid ligt, is een leugen. Alles wat buiten de openbaring ligt, is op zijn best een zaak van minder belang, maar zeer waarschijnlijk oudewijvenpraat, zelfs al kan degene die het verzonnen heeft best van het mannelijke geslacht zijn.

			Blijf trouw aan uw vaandel, u die hoopt door de Heere gebruikt te zullen worden. Blijf op uw post zodat men u over twintig jaar kan vinden, schijnend voor Jezus en wijzend op de plaats waar de Zaligmaker gevonden kan worden, net zoals u nu al doet. Laat Jezus Christus uw einddoel zijn. Uw werk bestaat uit zielen tot Jezus brengen en hen daar helpen houden, door zelf “standvastig, onwankelbaar” te zijn. Laat u niet meeslepen weg van de hoop van uw roeping, maar houd u zelfs aan het voorbeeld van gezonde woorden, want het zou kunnen dat u door het opgeven van de vorm misschien ook de vaste grond kwijtraakt.

			II. Nu we ons enigszins verblijd hebben in het licht van de ster, gaan we zien of we de wijsheid van de wijzen in ons op kunnen nemen.

			Misschien bent u wel bekend met “de veelheid van woorden” in de overlevering betreffende wie de wijzen waren, waar ze vandaan kwamen en hoe ze reisden. In de Griekse Kerk weet men, geloof ik, hun aantal, hun namen, de personages in hun gevolg en wat voor soort versieringen te zien waren op de nek van hun dromedarissen. Bijzonderheden die niet in het Woord van God te vinden zijn mag u geloven of niet, naar eigen goeddunken, maar het is misschien verstandig niet al te veel te geloven. We weten alleen dat het wijzen waren, wijzen uit het oosten, mogelijk aanhangers van de oude leer van Zoroaster − sterrenkijkers, misschien wel sterrenaanbidders. We zullen niet over hen speculeren, maar van hen leren.

			Zij namen geen genoegen met de ster te bewonderen en die te vergelijken met andere sterren, aantekeningen te maken van de precieze verschijningsdatum, hoe vaak hij fonkelde, wanneer hij zich bewoog, en dat soort zaken. Maar zij brachten de onderwijzing van de ster in de praktijk. Veel mensen zijn hoorders en bewonderaars van Gods dienaren, maar ze zijn niet wijs genoeg om de prediking goed toe te passen. Ze merken de eigenaardigheiden in het taalgebruik van de predikant op: hoezeer hij lijkt op die ene theoloog, hoeveel hij verschilt van een andere, of hij te vaak hoest, of hij te veel binnensmonds mompelt, of hij te hard of te zacht praat, of hij geen sterk dialect heeft, of hij geen zegswijzen gebruikt die misschien te plat klinken, of hij misschien aan de andere kant niet te bloemrijk in zijn woordkeuze is. Op dit soort dwaasheden letten de mensen voor wier ziel wij arbeiden constant. Zij vergaan en toch verkwanselen ze hun tijd met zulke onbelangrijke zaken. Voor veel mensen is dat de enige reden waarom zij naar het huis van God gaan, om op een dergelijke waardeloze manier kritiek te leveren. Ik heb ze zelfs hier binnen zien komen met een toneelkijker, alsof ze een acteur wilden bekijken die leefde en werkte om hen in hun vrije tijd te prikkelen. Dit is waar dwazen zich mee bezighouden.

			Deze mannen waren echter wijzen en om die reden erg praktisch. Zij werden geen sterrenkijkers die alleen maar een opvallende ster wilden bewonderen, maar ze zeiden: “Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” Ze gingen meteen op weg om de pasgeboren Koning te vinden, Wiens komst door de ster werd aangekondigd. O geliefde toehoorders, ik zou zo graag willen dat u allen op een dergelijke manier wijs was! Ik zou veel liever de saaiste preek ooit houden dan de meest fantastische, als ik met die slechte preek u helemaal bij mij vandaan zou kunnen leiden om de Heere Jezus Christus te gaan zoeken. Dat is het enige waar ik om geef. Zult u me ooit het genoegen doen door meer te willen weten over mijn Heere en Meester? Ik hoop echt eens van u te horen: “Waar praat die man over? Hij heeft het over een Zaligmaker; wij willen die Zaligmaker voor onszelf. Hij praat over vergeving door het bloed van Christus en over God Die neerdaalde naar de mensen om hen te redden. We willen er zelf achter komen of deze vergeving echt is, of deze redding waarachtig is. We willen Jezus gaan zoeken om zelf de zegeningen te ontdekken die blijkbaar in overvloed bij Hem te vinden zijn.” Als ik u allen dit zou horen zeggen, dan zou ik bereid zijn om te sterven van blijdschap.

			Is dit geen mooie dag om uw Zaligmaker te gaan zoeken? Sommigen van u hebben het al zo lang uitgesteld. Zou het daarom niet goed zijn om meteen op pad te gaan voordat het huidige jaar voorbij is? Deze wijzen zijn blijkbaar meteen op pad gegaan zodra zij de ster hadden gezien. Het waren geen mensen die tijd hebben om oeverloos te treuzelen. “Daar is de ster”, zeiden zij, “laten we ons dus daardoor laten leiden. We zijn niet tevreden met een ster; we moeten de Koning vinden Wiens ster dit is!” En zodoende gingen zij onmiddellijk en vastbesloten op weg om Christus te vinden.

			Omdat het wijzen waren, volhardden zij in hun zoektocht naar Hem. We weten niet hoelang zij onderweg geweest zijn. Het was ontzettend moeilijk om in die tijd op reis te gaan. Men moest vijandige stammen ontwijken, de brede rivieren de Tigris en de Eufraat oversteken en ongebaande woestijnen doorkruisen. Ze gingen op weg naar Jeruzalem en ze kwamen in Jeruzalem aan, op zoek naar de Koning van de Joden. Als het waar is dat God onze natuur aangenomen heeft, dan moeten we ook vastbesloten zijn om Hem te gaan zoeken, tegen elke prijs. Al moeten we om de hele aardbol heen varen om de Zaligmaker te vinden, dan zijn de afstand en de kosten niet belangrijk, zolang we maar bij Hem mogen komen. Als de Christus onder de aarde of boven in de hemel was, dan zouden we niet mogen rusten totdat we Hem gevonden hadden. Alles wat de wijzen voor hun expeditie nodig hadden, werd snel bijeengebracht, ondanks de kosten. En ze gingen op weg, de ster achterna, opdat ze de Vorst van de koningen der aarde zouden mogen vinden.

			Uiteindelijk kwamen ze in Jeruzalem aan, maar hier wachtten hun nieuwe beproevingen. Het moet wel erg ongemakkelijk voor hen geweest zijn toen ze vroegen: “Waar is de Koning van de Joden die geboren is?” en de mensen daar schudden alleen maar hun hoofd alsof die dachten dat het een domme vraag was. Noch de rijken noch de armen in die wereldstad hadden enig benul van de Koning van Israël. De menigte antwoordde spottend: “Herodes is de koning van de Joden. Pas wel op als u over een andere koning spreekt, want dat zou u weleens de kop kunnen kosten. De tiran duldt geen concurrent.”

			De wijzen moeten wel nog meer verbaasd zijn geweest toen ze ontdekten dat Herodes in verwarring was. Zij waren verblijd dat er iemand geboren was die de gouden eeuw kwam inluiden, maar het gezicht van Herodes werd al maar paarser van woede bij de gedachte aan een koning van de Joden. Zijn ogen flikkerden en zijn gezicht stond op onweer. Duistere gedachten aan moord komen in hem op, hoewel hij zijn boosaardigheid tijdelijk weet te verbergen. Heel Jeruzalem is in opschudding, want niemand weet precies wat die wrede Herodes zal doen, nu hij getergd is door de vraag “Waar is de Koning van de Joden die geboren is?”

			Het was dus onrustig in Jeruzalem, om te beginnen in het paleis. Maar dit weerhield de wijzen er niet van om hun zoektocht naar de beloofde Vorst te vervolgen. Ze pakten hun biezen niet om terug te reizen. Ze zeiden niet tegen elkaar: “Het heeft geen zin om te proberen deze twijfelachtige Persoon te zoeken Die zelfs in het land waarvan Hij Koning is, niet eens bekend is. Bovendien lijkt Hij helemaal niet welkom te zijn bij de mensen die Zijn toekomstige onderdanen zijn. We moeten het antwoord op de vraag ”Waar is de Koning van de Joden die geboren is? ” maar een andere keer proberen te vinden.”

			Deze geestdriftige zoekers werden niet moedeloos van de geestelijke leiders en de geleerden toen ze die ontmoetten. De vraag werd aan de overpriesters en Schriftgeleerden voorgelegd, en die gaven de informatie waar de Christus geboren zou worden, maar geen levende ziel wilde met de wijzen mee om deze pasgeboren Koning te gaan zoeken. Wat een vreemde onverschilligheid! Maar wat komt dat helaas veel voor! Zij die de leiders hadden moeten zijn, waren geen leiders. Zij wilden zelfs het goede niet navolgen, want ze hadden geen hart voor Christus. De wijzen kwamen deze zware ontmoediging goed te boven. Als de geestelijke leiders hen niet wilden helpen, dan zouden ze zelf wel naar Jezus gaan.

			O geliefden, als u wijs bent, zegt u: “Ik ga Christus wel alleen zoeken als niemand met me mee wil gaan. Als ik tot aan het middelpunt van de aarde graaf, zal ik Hem vinden. Als ik naar de zon vlieg, zal ik Hem vinden. Als alle mensen me afschrikken, zal ik Hem vinden. Als de verkondigers van het Evangelie onverschillig tegen me doen, zal ik Hem vinden. Het Koninkrijk der hemelen werd geweld aangedaan, en geweldenaars grepen het, en dat zal ik ook doen.” De eerste christenen moesten al de bevoegde leraars van hun tijd achter zich laten en er zelf uitkomen. Het is niet vreemd als u hetzelfde zou moeten doen. Zalig bent u als u vastbesloten bent om door het water en door het vuur te gaan om Christus te zoeken, want Hij zal door u gevonden worden. Dus deze wijzen waren wijs omdat zij, nadat ze eenmaal op zoek gegaan waren, volhardden totdat zij de Heere vonden en Hem aanbaden.

			Merk op dat zij wijs waren, want toen ze de ster weer zagen, “verheugden zij zich met zeer grote vreugde.” Toen ze informatie vroegen aan de priesters in Jeruzalem raakten ze in twijfel. Maar nu de ster weer ging schijnen, waren ze op hun gemak en vol vreugde. Deze vreugde maakten zij duidelijk, zodat de evangelist het opgeschreven heeft. Tegenwoordig denken heel wijze mensen dat het nodig is om alle emotie te onderdrukken en er als mensen van steen of ijs uit te zien. Wat er ook gebeurt, ze blijven stoïcijns, ver verheven boven het enthousiasme van het gewone volk. Het is opmerkelijk hoe meningen kunnen veranderen en dwaasheid voor filosofie wordt gehouden. Maar deze wijzen waren zo blij als een kind toen er een eind kwam aan hun twijfel en het heldere licht ging schijnen.

			Het is een goed teken als iemand er zich niet voor schaamt gelukkig te zijn omdat hij een duidelijk, onmiskenbaar getuigenis van de Heere Jezus hoort. Het is goed om een belangrijke man van zijn voetstuk te zien afstappen en zich als een klein kind te verheugen over het eenvoudige verhaal van het kruis. Geef mij maar een toehoorder die niet op mooie woorden let, maar het uitroept: “Leid mij naar Jezus. Ik wil een gids naar Jezus en niets anders.” Welnu, als de mensen maar wisten wat echt waarde had, dan zouden ze zich meer verheugen over een verkondiger van het Evangelie dan over een koning. Als de voeten van de boodschappers van het heil al lieflijk zijn, hoe veel te meer hun tong als zij het goede over de Zaligmaker verkondigen.

			Deze wijzen, met al hun mysterieuze geleerdheid, schaamden zich er niet voor zich te verheugen omdat een kleine ster hun zijn stralen leende om hen naar Jezus te leiden. We verenigen ons met hen in hun blijdschap over een duidelijk Evangelie. Voor ons is al het andere duisternis, leed en najagen van wind. Maar wat ons tot onze heerlijke Heere leidt, is geest, licht en leven. Het is beter als de zon niet schijnt dan dat een duidelijk Evangelie niet verkondigd wordt. We hebben het sterke vermoeden dat een land opbloeit of in verval raakt naargelang het licht van het Evangelie wordt onthuld of juist weggenomen.

			Laten we deze wijzen nu nog even wat verder volgen. Zij zijn gekomen bij het huis waar het Kind is. Wat gaan ze nu doen? Blijven ze naar de ster staan kijken? Nee: zij gaan naar binnen. De ster staat stil, maar zij zijn niet bang om zijn straling kwijt te raken, want ze zien de Zon der gerechtigheid. Ze riepen niet: “We zien de ster en dat is voor ons genoeg. We hebben de ster gevolgd en dat is alles wat we moesten doen.” Nee, helemaal niet. Ze tillen de klink op en gaan de nederige verblijfplaats van het Kindje binnen. Ze zien de ster niet meer, maar dat hoeft ook niet, want daar is de Koning van de Joden die geboren is. Nu straalt het waarachtige Licht op hen vanaf het gezicht van het Kind: ze zien de vleesgeworden God.

			O geliefden, wat bent u wijs als u nadat u door iemand naar Christus geleid bent, zich niet op diens leiderschap verlaat, maar zelf Christus wilt zien. Hoe zeer hoop ik dat u deel mag uitmaken van de gemeenschap van het geheimenis, dat u door de deur binnengaat en het Kind komt zien om u voor Hem neer te buigen. Het is ons tot verdriet dat zo veel mensen niet wijs zijn. Wij zijn alleen maar hun gids, maar zij zijn geneigd om ons tot hun doel te verheffen. Wij wijzen de weg, maar zij gaan die richting niet uit; zij blijven ons staan aanstaren. De ster is weggegaan; hij heeft zijn werk gedaan en is verdwenen. Maar Jezus blijft over en de wijzen leven door Hem. Zou iemand van u zo dwaas zijn dat u alleen denkt aan een stervende predikant, en de eeuwig levende Zaligmaker vergeet? Kom, wees wijs en spoed u meteen naar uw Heere.

			Ten slotte waren deze mannen wijs −en ik beveel hun voorbeeld van harte bij u aan− want toen zij het Kind zagen, aanbaden zij Het. Hun nieuwsgierigheid werd niet bevredigd, maar hun aanbidding wel uitgeoefend. Wij moeten de Zaligmaker ook aanbidden, anders zullen we nooit door Hem behouden worden. Hij is niet gekomen om onze zonden weg te nemen en ons toch goddeloos en eigenwijs te laten blijven. U die nog nooit de Christus van God aangebeden hebt, moge u daartoe meteen geleid worden! Hij is God over allen, te prijzen tot in eeuwigheid, aanbid Hem! Werd God ooit eerder in een dergelijke eerbiedwaardige gedaante gezien? Zie, Hij buigt de hemel, Hij rijdt op de vleugels van de wind, Hij strooit de vurige vlammen weg. Hij spreekt en Zijn ontzagwekkende geschut laat de bergen daveren. U buigt u vol ontzetting neer. Wie zou de grote en vreselijke God niet aanbidden? Maar is het niet veel beter om Hem hier te zien, verbonden met uw natuur, net als andere kinderen gewikkeld in doeken, teer, zwak, verwant aan uzelf? Wilt u God niet aanbidden als Hij op deze manier tot u neerdaalt en uw broeder wordt, geboren tot uw behoud? Hier roept de natuur zelf de aanbidding op: o, moge de genade het waarmaken! Laten we met haast gaan om te aanbidden waar herders, wijzen en engelen ons voor zijn gegaan.

			Laat mijn verkondiging hier even tot stilstand komen, net zoals de ster. Ga het huis binnen en buig u neer! Vergeet de dominee. Laat het licht van de ster schijnen voor andere ogen. Jezus is geboren opdat u opnieuw geboren mag worden. Hij heeft geleefd opdat u mag leven. Hij is gestorven opdat u aan de zonde zou sterven. Hij is opgestaan en vandaag pleit Hij voor misdadigers, opdat zij door Hem met God verzoend mogen worden. Kom dan, geloof, vertrouw, verblijd u, buig u neer! Als u geen goud, wierook of mirre hebt, breng dan uw geloof, uw liefde, uw berouw, en val neer aan de voeten van de Zoon van God om Hem van harte eerbied te betonen.

			III. En nu kom ik op mijn derde en laatste punt: laten we ons als wijzen gedragen onder het licht van onze ster.

			Ook wij hebben licht ontvangen dat ons naar de Zaligmaker leidt. Ik mag wel zeggen dat er voor ons veel sterren geweest zijn die voor dat heilige doel hebben geschenen. Op dit punt zal ik me echter beperken tot het stellen van een paar vragen.

			Bent u niet van mening dat er een licht voor u is in uw eigen beroep, de stem van God in uw roeping? Luister eerst naar mij en luister dan naar God. Deze mensen waren sterrenkijkers. Daarom werd een ster gebruikt om hen te roepen. Spoedig daarna waren er vissers, en door middel van een geweldige visvangst maakte de Heere Jezus hen bewust van Zijn verheven macht. Toen riep Hij hen om vissers van mensen te worden. Voor een sterrenkijker een ster, voor een visser een vis.

			De Meestervisser heeft lokaas voor elk van Zijn uitverkorenen en vaak kiest Hij iets uit hun eigen roeping als weerhaak. Had u het gisteren druk achter de toonbank? Heeft u niet toevallig een stem horen zeggen: “Koop de waarheid en verkoop haar niet”? Toen u gisteravond de winkel op slot deed, dacht u toen niet bij uzelf dat u hem spoedig voor de laatste keer op slot zou moeten doen? Bakt u brood en hebt u zich nooit afgevraagd: “Is mijn ziel verzadigd met hemels brood?” Bent u landbouwer en bewerkt u de grond? Heeft God nooit tot u gesproken door die omgeploegde velden en deze veranderende seizoenen zodat u wel wenste dat uw hart bewerkt en bezaaid zou worden?

			Luister! God is aan het woord! Doven, hoor! Er zijn overal stemmen die u naar de hemel roepen. U hoeft er geen kilometers voor te lopen om een schakel tussen u en de eeuwige genade te vinden. De telefoonkabels hangen aan beide kanten van de weg: God en de menselijke ziel zijn dicht bij elkaar. Ik wenste wel dat u zou zien dat in uw algemene roeping de deur naar uw hogere roeping verborgen zit. Och, moge de Heilige Geest uw geliefde bezigheden veranderen in mogelijkheden waarin het werk van Zijn genade in u kan schijnen. Misschien niet tussen de sterren, maar dan wel tussen de bloemen in de tuin, of tussen het vee op de heuvels, of op de golven van de zee vindt Hij een net waarmee Hij u voor Christus kan vangen. Ik wenste wel dat u die tot de conclusie komt dat uw roeping u nooit dichter tot Christus kan brengen, zich eens zou gaan afvragen of dat wel zo is. We moeten leren van de mieren, de zwaluwen, de kraanvogels en de klipdassen. We hebben zeker geen tekort aan leermeesters.

			Het leek alsof een ster onmogelijk een stoet oosterse wijzen zou kunnen voorgaan, maar toch was die de beste gids die gevonden kon worden. En zo kan het u ook voorkomen dat uw beroep u onmogelijk tot Jezus kan leiden, maar toch kan de Heere het voor dat doel gebruiken. Er zit misschien een boodschap van de Heere aan u in veel dubieuze zuinigheid. Een wijs woord komt misschien tot u uit de mond van een ezelin. Een oproep tot een heilige levenswandel laat u misschien schrikken vanuit een doornstruik. Een waarschuwing wordt misschien ineens zichtbaar voor u op een muur. Een visioen maakt misschien indruk op u in de stilte van de nacht, wanneer de mensen in diepe slaap verzonken zijn. Wees slechts bereid om het horen en God zal een manier vinden om tot u te spreken. Beantwoord de vraag zoals de wijzen dat gedaan zouden hebben: “Ja, in onze roeping zit een oproep tot Christus.”

			Wat zouden u en ik beter in dit leven kunnen doen dan Christus te zoeken? De wijzen vonden alle andere bezigheden, hiermee vergeleken, van veel minder waarde. “Wie zal er op dat observatorium passen en op de rest van de sterren letten?” Ze schudden hun hoofd en zeiden dat ze het niet wisten. Deze zaken moeten wachten, want ze hebben Zijn ster gezien en ze gaan Hem aanbidden. Maar wie zal er dan voor hun vrouwen, gezinnen en ook nog alle anderen zorgen, terwijl zij deze lange reis maken? Ze antwoorden dat alle mindere zaken moeten wijken voor het belangrijkste. De dingen moeten in proportie gezien worden en het zoeken naar de Koning van de Joden, Die het verlangen van alle heidenvolken is, is zo buiten alle verhoudingen dat al het andere ervoor moet wijken.

			Bent u ook niet wijs genoeg om tot een dergelijk redelijk oordeel te komen? Denkt u niet, beste vrienden, dat het goed zou zijn om morgen de hele dag door te brengen met het zoeken van Jezus? U hebt morgen vrij, dus wat zou u beter kunnen doen dan uw Verlosser gaan zoeken? Als u er een week voor zou nemen, en het met uw gehele ziel doet, om Christus te zoeken, zou die week dan niet goed besteed worden? Hoe kunt u verder leven als u uw ziel op het spel zet? Och, zei u maar: “Ik moet deze zaak recht zetten. Het is van het grootste belang en ik moet het veiligstellen.” Dit is gewoon uw gezonde verstand gebruiken.

			Als er tijdens het paardrijden een streng breekt, stopt u het paard dan niet om het tuig te herstellen? Hoe kunt u dan doorrijden met de wagen van het leven als al het tuig in de war is en een val een eeuwige ondergang inhoudt? Als u bereid bent te stoppen met rijden om een gesp goed te trekken uit angst voor een ongeluk, zou ik u ook willen vragen om met van alles en nog wat te stoppen om op de redding van uw ziel toe te zien. Zie hoe een monteur naar de veiligheidsklep kijkt: bent u bereid om nog meer risico te lopen? Als uw huis niet verzekerd was en u in gevaarlijke handel deed, is het zeer waarschijnlijk dat u zich bijzonder ongerust zou voelen totdat die zaak geregeld was. Maar nu uw ziel onverzekerd is en zij misschien voor eeuwig zal branden, wilt u daar dan geen aandacht aan schenken?

			Ik smeek u om eerlijk tegen uzelf te zijn, aardig voor uzelf. O, zie toch toe op uw eeuwige welzijn. U weet niet eens zeker of u vandaag wel thuiskomt voor het warme eten. Het leven is zo broos als een spinnenweb. U kunt wel in de hel zijn voordat die klok daar één slaat! Vergeet dat niet. Er ligt maar één schrede tussen u en de eeuwige verdoemenis van het aangezicht van God als u nog onbekeerd bent. Uw enige hoop ligt in de Zaligmaker te zoeken, op de Zaligmaker te vertrouwen, de Zaligmaker te gehoorzamen. Daarom, zet alles aan de kant, zoals deze wijzen hebben gedaan, en ga nu op weg, serieus, resoluut, volhardend om Jezus te zoeken. Ik wilde net zeggen: vastbesloten om Jezus te zoeken of anders te sterven, maar ik zal dat veranderen: vastbesloten om Jezus te zoeken en te leven.

			Als we echt dicht tot Jezus komen, laten we onszelf dan deze vraag stellen: “Zien wij meer in Jezus dan andere mensen?” Want als dat zo is, dan zijn we Gods uitverkorenen, onderwezen door God, verlicht door Zijn Geest. We lezen in de Schrift dat toen deze wijzen het Kind zagen, zij neervielen en Het aanbaden. Anderen waren misschien naar binnen gegaan, hadden het Kind gezien en gezegd: “Er zijn veel kinderen net zo interessant als het kind van deze arme vrouw.” Zeker, maar deze mannen keken en ze zagen: niet alle ogen kunnen zoiets opmerken. Ogen die kunnen zien, dat is een gave van de Alziende. Vleselijke ogen zijn blind. Maar deze mannen zagen de oneindige God in het Kind, de Godheid schijnend door het mens-zijn, de heerlijkheid verborgen onder de doeken. Zonder twijfel hing er een geestelijke glans rondom dit weergaloze Kind! We lezen dat de vader en moeder van Mozes zagen dat hij “mooi” was − “mooi in de ogen van God”, staat er in de grondtekst. Maar toen deze uitverkoren mannen het Heilige Dat de Zoon van de Allerhoogste genoemd wordt, zagen, ontdekten zij in Hem een heerlijkheid die nog nooit eerder vertoond was. Toen klom Zijn ster voor hen op: Hij werd voor hen alles in allen en zij aanbaden Hem met heel hun hart.

			Hebt u al zo’n heerlijkheid in Christus ontdekt? “O”, zegt er iemand, “u hamert altijd maar op Christus en Zijn heerlijkheid. U hebt maar één gedachte!” Precies. Mijn ene gedachte is dit: “alles aan Hem is geheel en al begeerlijk.” Er is niets uit de hemel of in de hemel wat met Hem vergeleken kan worden, zelfs niet in Zijn laagste en nederigste staat. Hebt u zoiets ooit in Jezus gezien? Als dat zo is, bent u van de Heere. Ga heen en verheug u in Hem. Als dat niet zo is, bid dan dat God uw ogen opent zodat u, zoals de wijzen, ziet en aanbidt.

			Leer ten slotte van deze wijzen dat zij, toen zij aanbaden, het niet konden maken om met lege handen te aanbidden. Stel uzelf de vraag: “Wat zal ik de HEERE vergelden?” Neerbuigend voor het Kind brachten zij Hem “goud en wierook en mirre”, het beste metaal en de beste specerijen. Een geschenk aan de Koning van het goud, een geschenk aan de Priester van de wierook, een geschenk aan het Kind van de mirre. Wijzen zijn gulle mensen. Een wijdingsoffer is het beste onderwijs.

			Vandaag denkt men dat het wijs is om steeds maar te ontvangen, maar de Zaligmaker heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.” God beoordeelt ons hart naar aanleiding van wat er spontaan uit voortkomt. Daarom is kalmoes, met geld gekocht, welbehaaglijk voor Hem als het genadig geschonken wordt. Hij belast of vermoeit Zijn heiligen niet met wierook. Maar Hij schept er behagen in als Hij in hen oprechte liefde ziet die zich niet alleen in woorden laat uitdrukken, maar juist ook goud en mirre, liefdewerken en daden van zelfverloochening moet gebruiken als tekenen van dankbaarheid.

			Geliefden, u zult pas van harte gelukzalig worden als u onbaatzuchtig en vrijgevig wordt. U hebt slechts gekauwd op de schillen van de godsdienst, die vaak bitter zijn. U kunt pas van het zoete fruit eten als u de liefde van God gevoeld hebt die u noopt een offer te brengen. Er is niets in de macht van de ware gelovige wat hij niet voor zijn Heere zou willen doen, niets in onze bezittingen wat we niet aan Hem zouden willen geven, niets in onszelf wat we niet aan Zijn dienst zouden willen wijden.

			Moge God u allen genade schenken om tot Jezus te komen, zelfs al zou dat gebeuren door het licht van de ster van deze overdenking, omwille van Zijn liefde!

			Amen.

			5. Geen plaats voor Christus
in de herberg

			En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lukas 2:7)

			Het was nodig dat het zonder enige twijfel bewezen zou moeten worden dat onze Heere uit Juda voortgekomen is. Het was ook nodig dat Hij geboren zou worden in Bethlehem-Efratha, volgens het woord van de HEERE dat Hij door Zijn dienaar Micha gesproken heeft. Maar hoe zou een algemene erkenning van het geslacht van een nederige timmerman en een onbekend meisje teweeggebracht kunnen worden? Wat voor interesse zouden de ambtenaren bij de inschrijving moeten hebben in twee nederige mensen zoals zij?

			Wat het tweede punt betreft, Maria woonde in Nazareth, in Galilea, en het leek zeer waarschijnlijk dat de geboorte daar zou plaatsvinden. De tijd dat zij baren zou was bijna gekomen, dus het was niet aannemelijk dat ze een lange en saaie reis naar de zuidelijke provincie Judea zou ondernemen, tenzij ze daartoe gedwongen werd. Hoe moeten deze twee zaken geregeld worden? Kan één beschikking van het lot twee doelen verwezenlijken?

			Dat kan! En het zal ook gebeuren! Een officieel zegel van het Romeinse Rijk zal gedrukt worden op de geslachtslijst van de aanstaande Zoon van David en Bethlehem zal getuige zijn van Zijn geboorte. Door een of ander vertoon van onafhankelijkheidsdenken beledigt een kleine dictator, Herodes, de grote dictator, Augustus. Augustus laat hem weten dat hij hem niet langer als vriend zal behandelen, maar als vazal. En hoewel Herodes zich op de meest abjecte manier onderwerpt en zijn vrienden aan het hof in Rome voor hem bemiddelen, laat Augustus toch een gebod uitgaan, om zijn ongenoegen te tonen, dat heel het Joodse volk ingeschreven moet worden. Dit als voorbereiding op een voorgenomen belastingheffing, die echter pas zo’n tien jaar daarna uitgevoerd zou worden. Zelfs stormen en golven zijn niet wispelturiger dan de wil van een dictator.

			De Heerser over de winden weet echter hoe Hij moet heersen over het verdorven gemoed van vorsten. De Heere onze God heeft een bit voor het wildste oorlogspaard en een vishaak voor de meest verschrikkelijke leviathan. Autocratische keizers zijn slechts marionetten, die met onzichtbare touwtjes worden bewogen, slechts zwoegers voor de Koning der koningen. Augustus moet door Herodes beledigd worden. Hij wordt gedwongen de mensen belasting te laten betalen. Het is noodzakelijk dat er een inschrijving plaatsvindt. Ja, het is onvermijdelijk dat nadelige, strenge en dictatoriale verordeningen bekendgemaakt worden en dat ieder persoon zich naar de stad begeeft waartoe hij, naar men zei, behoorde.

			En zo wordt Maria naar Bethlehem gebracht, wordt Jezus Christus geboren, zoals beschikt was, en wordt Hij bovendien officieel erkend als een Nakomeling van David. Zijn moeder is naar Bethlehem gegaan omdat ze van het geslacht van David was, is daar een tijdje gebleven en is toen weer teruggegaan naar Galilea, zonder dat de aanspraak op haar afkomst in twijfel getrokken werd. De jaloezie van alle vrouwen van de stam zou echter opgewekt zijn als een indringer het gewaagd had om een plaats op te eisen onder de weinige vrouwen tot wie de geboorte van de Messias door nauwgezette profetieën beperkt was. Merk in dit alles de wijsheid van de voorzienige God op en geloof dat alles op een goede wijze beschikt wordt.

			Toen alle personen uit het huis van David op deze wijze in Bethlehem bijeengebracht werden, zou de schaarse huisvesting van het stadje snel volgeboekt zijn. Zonder twijfel hebben vrienden hun vrienden ontvangen totdat hun huizen allemaal vol waren. Maar Jozef had niet zulke gastvrije familieleden in die stad. Er waren in elke plaats herbergen voor karavanen, waar aan reizigers gratis onderdak werd verleend. Deze waren ook vol. Omdat het arme stel van ver kwam en maar langzaam vooruit kon komen, kwamen ze pas laat op de dag aan. De kamers in het grote stenen huis waren al bezet door gezinnen. Voor een barende vrouw bleef alleen maar een van de armoedigste plaatsen over, die voor lastdieren bestemd waren. De stal van een ezel was de enige plaats waar het Kind geboren kon worden. Door een gordijn ervoor te hangen en misschien het dier aan de andere kant vast te maken om het de doorgang te beletten, kon de vereiste afzondering verkregen worden. Hier in de stal is de Koning der ere geboren en hier werd Hij neergelegd.

			Het is vanmorgen de bedoeling dat ik u in gedachten naar de stal in Bethlehem leidt, zodat u dit grote schouwspel mag zien −de Zaligmaker in de kribbe− en over de oorzaak van dit armoedige bed mag nadenken: “omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.”

			I. Ik zal beginnen door op te merken dat er andere oorzaken waren waarom Christus in de kribbe gelegd moest worden.

			1. Ik denk dat het bedoeld was om op deze manier Zijn vernedering te laten zien. Hij kwam, volgens de profetie, om “veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte” te zijn, zonder “gestalte of glorie”, “een wortel uit dorre aarde.” Zou het passend geweest zijn als de Man, Die naakt aan het kruis zou sterven, bij Zijn geboorte een purperen mantel aan zou hebben? Zou het gepast geweest zijn als de Verlosser, Die in een geleende graftombe begraven zou worden, niet in de nederigste schuur geboren zou worden en op de onwaardigste manier gehuisvest? De kribbe en het kruis staan aan de twee uiteinden van het aardse leven van de Zaligmaker en lijken naadloos op elkaar aan te sluiten.

			Tijdens Zijn leven moet Hij timmermanskleren dragen. Hij gaat om met vissers. Mensen van lage komaf worden Zijn discipelen. De koude bergen dienen vaak als bed. Hij zegt later: “De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.” Er was daarom niets wat beter paste bij Zijn staat van vernedering, toen Hij al Zijn heerlijkheid aflegde, de gestalte van een slaaf aannam en Zich bij de nederigen hield, dan dat Hij in een kribbe gelegd zou worden.

			2. Door in een kribbe te liggen, werd Hij geopenbaard als Koning van de armen. Zij waren ongetwijfeld meteen in staat verwantschap met Hem te herkennen door de plaats waarop zij Hem aantroffen. Ik denk dat het gevoelens van de meest milde tederheid in het gemoed van de herders opgewekt heeft toen de engel zei: “Dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.” In de ogen van de armen wekken koninklijke gewaden geen genegenheid op, maar iemand in hun eigen plunje wekt vertrouwen. Met wat voor een volharding hangen werkmensen een voorman uit hun eigen rang aan, en vertrouwen hem, omdat hij hun zware arbeid kent, meevoelt in hun verdriet en belangstelling toont voor al hun zorgen. Nobele officieren kunnen gemakkelijk de harten van hun soldaten voor zich winnen door met hen ontbering te lijden, alsof zij zelf in hun positie zaten.

			De Koning der mensen, Die geboren is in Bethlehem, werd in Zijn kinderjaren niet vrijgesteld van de normale rampspoed van de armen. Ja, Zijn deel was zelfs slechter. Ik denk dat ik de herders commentaar hoor geven op de geboorte in de kribbe. “Aha”, zegt de een tegen de ander, “dan zal Hij niet zijn zoals de tiran Herodes. Hij zal Zich de kribbe herinneren en meeleven met de armen. Arm, hulpeloos Kind, ik heb Hem zelfs nu al lief. Wat een ellendig onderdak verschaft deze kille wereld aan zijn Zaligmaker. Het is geen keizer die vandaag is geboren. Hij zal onze akkers nooit met Zijn legers vertrappen of onze kudden voor Zijn hofhouding slachten. Hij zal de Vriend van de armen zijn, de Koning van de mensen. Volgens de woorden van onze herder-koning zal Hij de ellendigen van het volk recht doen en de kinderen van de arme verlossen.” De herders, en de armen op aarde met hen, hebben zeker meteen gezien dat hier de Koning van het volk lag. Van hoge komaf, maar nog steeds zoals de Heere Hem genoemd had, “een Verkorene uit het volk.”

			Grote Vredevorst, de kribbe was Uw koninklijke wieg! Daarin werd U aan alle volken voorgesteld als de Koning van ons geslacht, voor Wiens aangezicht niet barbaar en Scyth, slaaf en vrije van belang zijn. Maar U bent de Heere van allen. Koningen, uw goud en zilver zouden Hem overvloedig geschonken zijn als u de Heere der heerlijkheid had gekend. Maar in zoverre u Hem niet kende, Hij werd uitgeroepen tot Vorst en Getuige voor de volken. Wat niets is, zal door Hem wat iets is tenietdoen, en het verachte dat God uitverkoren heeft, zal onder Zijn leiding de macht, de trots en de allure van menselijke grootsheid verbreken.

			3. Vervolgens heeft Hij, sinds Hij zo in de kribbe gelegd werd, de nederigen uitgenodigd om tot Hem te komen. We sidderen misschien om een troon te naderen, maar we zijn niet bang om dichter bij een kribbe te komen. Als we de Meester pas voor het eerst hadden gezien toen Hij in Jeruzalem door de straten reed, die bezaaid waren met kleren en palmtakken, en waar de mensen “Hosanna!” riepen, dan hadden we misschien gedacht −hoewel dat een foute gedachte geweest zou zijn− dat Hij ongenaakbaar was. Zelfs daar, rijdend op een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is, was Hij zo zachtmoedig en nederig dat jonge kinderen zich om Hem heen groepeerden met hun kinderlijk “Hosanna!”

			Er was geen mens toegankelijker dan Christus. Geen norse wachters duwden de arme bidders weg. Er was geen legertje bemoeizieke vrienden die de opdringerige weduwe of de man die erop aandrong dat zijn zoon behouden mocht worden, bij Hem weghielden. De zoom van Zijn bovenkleed hing altijd los, zodat zieken erbij konden. Hij had ook altijd een hand paraat om de ziekte aan te raken, een oor om het zwakste geluid van ellende op te vangen, een ziel die overal heen gestuurd werd om genade uit te stralen, net zoals het licht van de zon naar elke kant buiten haar baan schijnt.

			Doordat Hij in een kribbe lag, bewees Hij een Hogepriester te zijn Die uit de mensen genomen is, Een Die als Zijn broeders geleden heeft en Die daardoor medelijden kan hebben met onze zwakheden. Van Hem werd gezegd: “Hij eet en drinkt met de tollenaars en zondaars“; “deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.” Zelfs als klein Kind, door in een kribbe te liggen, werd Hij uitgeroepen tot een Vriend van zondaars.

			Kom naar Hem toe, allen die vermoeid en belast zijn! Kom naar Hem toe, allen die verbroken van geest zijn, allen wier ziel neergebukt ligt! Kom naar Hem toe, allen die zichzelf verachten en door anderen veracht worden! Kom naar Hem toe, tollenaars en hoeren! Kom naar Hem toe, dieven en dronkaards! Hij ligt in de kribbe, waar u Hem gewoon kunt aanraken en aankijken. Kniel neer en kus de Zoon van God! Ontvang Hem als uw Zaligmaker, want Hij ligt in die kribbe, zodat u dichterbij mag komen. De troon van Salomo boezemt u misschien ontzag in, maar de kribbe van de Zoon van David nodigt u uit.

			4. Ik denk dat er nog een geheimenis was. Weet u, deze plaats was voor iedereen toegankelijk. Het was een herberg, en dat was iets anders dan onze hotels, waar men voor onderdak en maaltijden moet betalen. Vroeger vond men het een eer om een vreemdeling gastvrijheid te betonen. Later, toen het reizen algemener werd, wilden veel mensen de eer en het genoegen op hun buren afschuiven. Waarom zouden zij zelf het monopolie van eervolle gastvrijheid moeten hebben?

			En weer later werd er in elke stad en in elk dorp iemand aangewezen die geacht werd vreemdelingen onderdak te verlenen namens de anderen. Maar toen de tijd verstreek, het leven ingewikkelder werd en de prille gloed van naastenliefde verflauwde, zette men een enorm vierkanten gebouw neer met kamers voor de reizigers en een benedenverdieping voor de dieren. Hier was water beschikbaar en soms ook fijngehakt stro voor het vee, terwijl de reiziger het zich zo aangenaam mogelijk moest maken. Hij hoefde geen toegang tot de overnachtingsplaats voor karavanen te betalen, want het was voor iedereen gratis toegankelijk, inclusief de stal.

			Welnu, geliefden, onze Heere Jezus Christus werd in de stal van een herberg geboren om te laten zien hoe toegankelijk Hij is voor eenieder die tot Hem komt. Het Evangelie wordt aan ieder schepsel verkondigd en het sluit niemand uit. Dit blijkt wel uit de manier waarop de Heilige Schrift hierover spreekt:

			Ja, elk der vorsten zal zich buigen
en vallen voor Hem neer,
al ’t heidendom Zijn lof getuigen,
dienstvaardig tot Zijn eer.
't Behoeftig volk in hunne noden,
in hun ellend’ en pijn,
gans hulpeloos tot Hem gevloden,
zal Hij ten Redder zijn.

			Niemand wordt hier op basis van zijn komaf uitgesloten en de voorrechten van een bepaalde sociale status worden niet erkend. Om een stal binnen te gaan, is er geen speciale gedragscode nodig. Het is geen misdaad om de stal van een openbare overnachtingsplaats voor karavanen binnen te lopen. Dus als u graag naar Christus toe wilt komen, mag u komen precies zoals u bent. U mag nu komen. Wie van u het verlangen in het hart heeft om op Christus te vertrouwen, is vrij om het te doen. Jezus is gul jegens u. Hij zal u ontvangen. Hij zal u met vreugde verwelkomen. Om dit te bewijzen werd het Kindje in een kribbe gelegd, denk ik.

			We weten dat zondaars vaak denken dat zij buitengesloten worden. Vaak schrijft het veroordeelde geweten zaken op tegen zichzelf en gunt het zich geen aandeel in de genade. Geliefden, als God u niet buitengesloten heeft, sluit uzelf dan ook niet buiten. Totdat u in de Schrift kunt vinden dat u niet in Christus mag geloven, totdat u een tekst kunt citeren waarin geschreven staat dat Hij u niet zalig kan maken, neem dit hemelse woord aan: “Hij kan volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan.” Waag het met die belofte. Kom naar Christus toe in de kracht van en het geloof in de belofte, en u zult ontdekken dat Hij gul is jegens allen die tot Hem komen.

			5. We hebben alle redenen waarom de Zoon des mensen in een kribbe gelegd werd nog niet uitgeput. Het was in de kribbe waar de dieren gevoed werden. Ligt de Zaligmaker op de plaats waar vermoeide dieren hun voer krijgen, en is dat geen geheimenis?

			Er zijn helaas mensen die door de zonde zo beestachtig geworden zijn, zo door en door verdorven door hun lusten, dat hun iets menselijks totaal vreemd geworden is. Maar ook voor zulke mensen hebben de geneesmiddelen van Jezus, de grote Dokter, effect. We lezen steeds in de krant over mensen die onverbeterlijk genoemd worden en het is vandaag de dag in de mode om met kracht te eisen dat deze mensen met straffe hand behandeld moeten worden. Enkele jaren geleden was de hele wereld vol van pseudomenselijkheid en riep dat zachtaardigheid een harteloze crimineel zou veranderen − een zware straf zou hem alleen maar hopeloos verharden. Nu is het tij gekeerd en vraagt iedereen om afschaffing van het huidige systeem.

			Ik ben zelf geen voorstander van een zwakke aanpak van criminelen. Laten hun misdaden hun maar een flinke portie lijden verschaffen. Maar als zij op de een of andere manier tot inkeer gebracht kunnen worden, laat men dat dan ook proberen. Er zal een tijd komen waarin het hoogtepunt van deze verstikkende koorts voorbij is. Dan zullen we ons schamen bij de gedachte dat we bang gemaakt werden door een onnozele angst tot een gevaarlijke hindering van een belangrijk en goed werk, dat tot nu toe met succes is uitgevoerd. Het is een feit dat onder het huidige systeem, dat (ondanks enige tekortkomingen die nog wel verbeterd zullen worden) bewonderenswaardig is, de misdaad minder snel groeit en dat de groep zware misdadigers flink verminderd is. Terwijl er in 1844 nog 18.490 veroordeelden achter de tralies belandden, was dat aantal in 1860 gedaald tot 11.533, en dat ondanks een groei van de bevolking. Het systeem van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, waarbij de gemeenschap de veroordeelden in dienst zou nemen om hun zo een kans te geven een ander persoon te worden, heeft zo goed gewerkt dat niet meer dan 1 procent binnen een jaar opnieuw veroordeeld werd, en nu zelfs slechts 5 procent per jaar op dezelfde voet verdergaat en weer in de gevangenis belandt.

			Welnu, als 5 procent er niet beter van wordt, maar misschien zelfs slechter, zouden we dan geen aandacht moeten besteden aan die andere 95 procent? Laten we even pas op de plaats maken voordat we onze wraakgevoelens botvieren en een christelijk systeem van hoopgevende weldadigheid verwisselen voor de oude barbaarse regel van absolute hardheid. Pas op, medeburgers, pas op dat u de verouderde gedachte niet in ere herstelt waarbij mensen kunnen zondigen zonder enige hoop op vernieuwing. Anders brengt u nog ergere criminelen voort dan die ons nu lastigvallen. De regels van de draak moeten altijd tenietgedaan worden. Maakt u zich geen zorgen of de plannen die uit een christelijke manier van denken voortkomen, uiteindelijk wel zullen triomferen.

			Ik merk dat ik van mijn onderwerp afgedwaald ben. Ik dacht dat ik een paar mensen zou moeten behoeden voor het bestrijden van ware menslievendheid op basis van plotseling opgekomen panische angst. Maar ik zal meteen terugkeren naar de kribbe en het Kindje.

			Ik geloof dat onze Heere in de kribbe gelegd werd waar beesten gevoed werden om te laten zien dat zelfs beestachtige mensen tot Hem mogen komen en leven. Geen schepsel is zo verdorven dat Christus het niet kan verheffen. Het mag misschien vallen, en het lijkt bijna zeker in de hel te vallen, maar de lange en sterke arm van Christus kan het zelfs in de meest uitzichtloze diepten bereiken. Hij kan het van een schijnbaar hopeloze ondergang redden. Als er hier vanmorgen iemand binnengelopen is die door de maatschappij verafschuwd wordt en die walgt van zichzelf, weet dan dat mijn Meester in de stal met de dieren Zich voorstelt als Iemand Die in staat is de allerergsten onder de mensen juist nu zalig te maken en de allerslechtsten aan te nemen. Geloof in Hem en Hij zal u tot een nieuw schepsel maken.

			6. Maar terwijl Christus gelegd werd op een plaats waar dieren gevoed werden, vergeet niet dat toen Hij weg was, de dieren daar weer gingen eten. Het was slechts Zijn aanwezigheid die de kribbe kon verheffen. Hieruit kunnen we leren dat als Christus weggenomen zou worden, de wereld terug zou vallen in zijn vroegere duisternis. De beschaving zelf zou uitsterven, ten minste dat deel ervan dat de mensheid echt beschaaft, als het geloof in Jezus uitgedoofd zou worden. Als Christus uit het hart van de mens weggenomen zou worden, dan zou de meest heilige opnieuw onteerd worden. En zij die beweren dat zij affiniteit met engelen hebben, zouden er spoedig achter komen dat zij verwant zijn aan demonen. De kribbe, zeg ik, zou weer een kribbe voor de dieren worden als de Heere der heerlijkheid Zich terug zou trekken. We zouden weer terugvallen in de zonde en begeerte als Christus Zijn genade zou terugtrekken en ons aan ons lot zou overlaten. Ik denk dat Christus om deze redenen in de kribbe werd gelegd.

			II. Maar in de tekst staat ook dat Hij in de kribbe gelegd werd, omdat er voor Hem geen plaats was in de herberg. En dit brengt ons bij de tweede gedachte: dat er behalve de herberg ook andere locaties waren die geen plaats voor Christus hadden.

			Hebben de paleizen van keizers en de hallen van vorsten de koninklijke Vreemdeling geen onderdak geboden? Helaas, geliefden, is er zelden plaats voor Christus in paleizen! Hoe zouden de koningen van de aarde de Heere kunnen ontvangen? Hij is de Vredevorst en zij vinden vreugde in oorlog! Hij breekt hun bogen en slaat hun speren in stukken. Hij verbrandt hun strijdwagens met vuur. Hoe zouden koningen de nederige Zaligmaker kunnen ontvangen? Zij houden van pracht en praal, terwijl Hij een en al eenvoud en zachtmoedigheid is. Hij is de Zoon van een timmerman en de Metgezel van vissers. Hoe kunnen prinsen plaats inruimen voor de pasgeboren Vorst? Waarom leert Hij ons om aan de mensen te doen wat wij willen dat zij aan ons doen? Dit is iets wat koningen maar moeilijk in overeenstemming kunnen brengen met hun valse politieke listen en ambitieuze plannen.

			O groten van de aarde, het verbaast me niets dat u, te midden van uw gloriedaden, genietingen, oorlogen en beraadslagingen, de Gezalfde vergeet en de Heere van allen buitensluit. Bij de koningen is er geen plaats voor Christus. Kijk eens naar de huidige koninkrijken van de aarde en dit is, een enkele uitzondering daargelaten, nog steeds waar: “De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde.”

			In de hemel zullen we hier en daar een vorst zien, maar ach, hoe weinig. Een kind zou het gezegd kunnen hebben. “Niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen zijn uitverkoren.” Raadkamers, vergaderkamers, troonzalen en koninklijke paleizen worden net zo zelden door Christus bezocht als de oerwouden en moerassen van India door een behoedzame reiziger. Hij bezoekt veel vaker arbeidershuisjes dan vorstelijke residenties, want er is geen plaats voor Jezus Christus in vorstelijke zalen.

			Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need’rig knielen;
maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd’len waan
der trotse zielen.

			Maar er waren toch senatoren, forums voor politieke discussie, plaatsen waar de volksvertegenwoordigers de wetten maken? Was daar dan geen plaats voor Christus? Helaas, broeders, nee. En tot op de huidige dag is er weinig plaats voor Christus in parlementen. Wat wordt godsdienst zelden door politici erkend! Een staatsgodsdienst, zolang die onbeduidend, meegaand en krachteloos is, als een leeuw zonder tanden, met afgeschoren manen en geknipte klauwen, ja, die zal natuurlijk wel erkend worden. Maar wat voor ruimte is er voor de ware Christus en voor hen die Hem volgen en in een verdorven geslacht Zijn wetten durven gehoorzamen?

			Christus en Zijn Evangelie − o, dit is fanatisme en zelfs nauwelijks minachting waard. Wie doet er een goed woordje voor Jezus in de Senaat? Is Zijn godsdienst, afgedaan als fanatisme, niet datgene waar alle partijen bang voor zijn? Wie haalt Zijn gouden regel aan als richtlijn voor minister-presidenten, of wie verkondigt de vergeving van Christus als regel voor de nationale politiek? Eén of twee doen misschien een goed woordje voor Hem, maar als het op een stemming aankomt of de Heere Jezus gehoorzaamd moet worden of niet, dan kan het weleens heel lang duren voordat de voorstemmers in de meerderheid zijn. Partijen, de politiek, baantjesjagers en genotzoekers onthouden de Vertegenwoordiger van de hemel een plaats tussen de vertegenwoordigers van de aarde.

			Was er dan ook geen plaats voor Christus in wat men wel de hogere kringen noemt? Waren er in Bethlehem geen mensen die erg in aanzien stonden, die zich ver van het gewone volk hielden, mensen met een goede naam en een goede positie? Konden zij geen plaats voor Christus vinden? Ach, geliefde vrienden, het komt zo vaak voor dat er geen plaats voor Hem is in wat men de hogere kringen noemt. Er is wel plaats voor allerlei dwaze formaliteiten waarin men verstrikt zit, voor ijdele en verfijnde beleefdheidsvormen, voor lichtzinnige gesprekken, voor de verheerlijking van het lichaam. Er is plaats voor het organiseren van dit of dat op basis van de grillen van de tijd, maar er is te weinig plaats voor Christus. En het is helemaal niet in de mode om de Heere van harte te volgen.

			De komst van Christus is wel het laatste wat die zorgeloze kringen zouden willen meemaken. Het lieflijk uitspreken van Zijn naam alleen al zou een vreemde sensatie veroorzaken. Als u de zaak van Christus te berde brengt, dan zou u in veel kringen meteen als ongewenst persoon verklaard kunnen worden. “Ik nodig die man nooit meer bij mij thuis uit”, zou iemand kunnen zeggen, “als hij steeds weer met zijn godsdienst aankomt.” Dwaasheid en opsmuk, rang en eer, edelstenen en charme, lichtzinnigheid en mode, ze geven allemaal aan dat er in hun kringen geen plaats voor Jezus is.

			Maar is er voor Hem dan geen plaats op de beurs? Kan Hij niet meegenomen worden naar het handelscentrum? Hier komen de winkeliers van het land met een kruideniersmentaliteit. Is daar geen plaats voor Christus? Ach, beste vrienden, wat kan daar weinig van de geest, het leven en de leer van Christus gevonden worden! Een handelaar vindt het ongemakkelijk om het te nauw te nemen. Een koopman komt erachter dat hij als hij flink wil verdienen, zijn geweten het zwijgen op moet leggen. Hoeveel mensen zijn er niet die −ik zal niet zeggen dat ze grove leugens vertellen, maar toch, maar toch, maar toch, ik kan het maar beter gewoon duidelijk zeggen− die slinks onwaarheden verkondigen, en hoe!

			Wie weet er niet, als hij over straat rijdt, dat er een overvloed aan leugenaars is? Bijna elk huis dat men ziet, is “het goedkoopste huis in Londen.” Dat is moeilijk voor te stellen, want ze kunnen niet allemaal het goedkoopste zijn! Wat bezondigen sommigen zich aan vuile zaakjes! Wat een overdreven reclame en leugens! Wat een doortraptheid en een goochelarij! Wat voor wee zou mijn Meester uitspreken over sommigen van u als Hij in uw etalages zou kijken of achter uw toonbank zou staan. Faillissementen, oplichterij en fraude komen zo vaak voor dat er in het merendeel van de gevallen geen plaats is voor Jezus op de beurs of in de winkel.

			Dan zijn er ook nog de scholen van de filosofen. Die zullen Hem vast wel willen ontvangen. De wijze mannen zullen in Hem de vleesgeworden wijsheid vinden. Hem, Die als Jongeling de Leraar van doctoren wordt, Die bij hen gaat zitten om hun vragen te stellen en antwoord te krijgen, zal vast wel onmiddellijk een plaats aangeboden worden onder de Griekse wijsgeren. De verstandige en intelligente mannen zullen Hem wel respecteren. “Plaats voor Hem, Socrates en Plato! Stoïcijnen en epicuristen, ga eens aan de kant. En u, leraars van Israël, maak uw stoel eens vrij. Als er geen plaats is voor dit Kind tenzij u vertrekt, ga dan. We moeten Hem in de scholen van de filosofen hebben, als u allen dat kunt bewerkstelligen.”

			Maar nee, beste vrienden, dat gebeurt niet. Op universiteiten en hogescholen, in het centrum van de wetenschap, is maar heel weinig plaats voor Christus. Mensen maken vaak door hun wetenschappelijke kennis bezwaren tegen Christus! Te vaak is geleerdheid de smederij waar de spijkers voor de kruisiging van Christus gemaakt worden. Te vaak is het menselijk verstand de handwerksman geworden die de speer scherp gemaakt en de schacht gefabriceerd heeft waarmee Zijn hart doorstoken zou moeten worden. We moeten het zeggen: die filosofie, die onterecht zo genoemd wordt (want ware filosofie, als zij goed bedreven zou worden, is altijd de vriend van Christus), die filosofie, die onterecht zo genoemd wordt, heeft Christus schade berokkend. Maar zelden heeft zij Zijn zaak gediend. Een paar mensen met geweldige talenten, een paar knappe koppen hebben als kinderen aan de voeten van het Kind van Bethlehem geknield, en zijn geëerd omdat ze zich daar neerbogen. Maar te veel anderen, zich bewust van hun kennis, hebben grimmig in hun bedrieglijke wijsheid gezegd: “Wie is Christus, dat we Hem zouden moeten erkennen?” Ze vonden geen plaats voor Hem op de scholen.

			Maar er was zeker wel één plaats waar Hij heen kon gaan: het sanhedrin, waar de oudsten zitten. Of zou Hij niet gehuisvest kunnen worden in de priesterkamer waar de priesters met de levieten vergaderen? Was er voor Hem geen plaats in de tempel of in de synagoge? Nee, Hij vond daar geen onderdak. Het was juist daar waar Hij Zijn hele leven lang de felste tegenstanders aantrof. Niet het gewone volk, maar de priesters waren uit op Zijn dood. De priesters zetten de mensen aan om te schreeuwen: “Niet Deze, maar Barabbas!” De priesters betaalden hun zilverlingen uit om de stem van het volk om te kopen en daarna werd Christus de dood in gejaagd.

			Er zou in de kerk van Zijn eigen volk zeker plaats voor Hem geweest moeten zijn. Helaas, dat was niet zo. Het gebeurt te vaak in de priesterlijke kerk, als zij erkend wordt en in aanzien stijgt, dat zij geen plaats voor Christus meer heeft. Ik verwijs nu niet naar één bepaald kerkgenootschap, maar naar het hele christendom. Het is vreemd dat als Hij tot het Zijne komt, de Zijnen Hem niet aannemen. De meest vervloekte vijanden van de ware Kerk waren die mannen die deden alsof zij haar pleitbezorgers waren. Dat is geen wonder, als bisschoppen het algemene geloof in de openbaring ondermijnen. Dit is niet hun eerste, noch hun laatste zonde.

			Wie hebben de martelaren op de brandstapel gebracht en Smithfield tot een bloedakker, een brandende vuuroven, een groot altaar voor de allerhoogste God gemaakt? Wel, zij die beweren dat ze gezalfden van de Heere zijn, wier geschoren hoofd de zegen van de bisschop gekregen heeft. Wie heeft John Bunyan in de gevangenis gezet? Wie heeft mannen als Owen en de puriteinen van de preekstoel af gejaagd? Wie heeft de covenanters de bergen in gedreven? Wie, mijne heren, anders dan de zogenaamde boodschappers van de hemel en priesters van God? Wie hebben de gedoopte heiligen in ieder land vervolgd en jagen nog steeds op hen in veel staten op het vasteland? Altijd weer de priesters, altijd weer de priesters. Er is geen plaats voor Christus bij de profeten van Baäl, de dienaren van Babel. De valse huurlingen, die geen herders van Christus zijn en Zijn schapen niet liefhebben, zijn altijd de felste vijanden van onze God en van Zijn Christus geweest. Er is voor Hem geen plaats waar Zijn naam in plechtige gezangen herhaald wordt en Zijn beeld te midden van wierookgeur opgeheven. Ga maar waarheen u wilt, maar er is geen plaats voor de Vredevorst. Alleen de nederigen en verbrijzelden van geest worden uit genade door Hem toebereid om Hem onderdak te verlenen.

			III. Onze derde gedachte: de herberg zelf had geen plaats voor Hem. En dat was de belangrijkste reden dat Hij in de kribbe gelegd moest worden.

			Wat kunnen we in onze moderne tijd vinden in plaats van de herberg? Allereerst is er de publieke opinie. In dit vrije land praten de mensen over wat ze maar willen en iedereen heeft wel ergens een mening over. En u weet dat alles in dit land getolereerd wordt − als u me toestaat, alles behalve Christus. U zult ontdekken dat de geest van vervolging nu meer dan ooit rondwaart. Het is in de mode om bepaalde mensen te bespotten. We drijven vandaag de dag nooit de spot met christenen. We lachen niet om die respectabele erenaam, opdat we onze eigen eer niet willen kwijtraken. We noemen vandaag de dag de volgelingen van Jezus niet bij die naam. Nee, we hebben een manier gevonden die veel veiliger is.

			Er is onlangs een aardig woord in gebruik geraakt −een erg aardig woord− het woord “fundamentalist”. Weet u wat dat betekent? Een fundamentalist is een ware christen. Iemand die nog een geweten heeft en het niet erg vindt om daarvoor lijden te ondergaan. Iemand die alles wat hij in het oude Boek vindt, gelooft, ernaar handelt en ervoor ijvert. Ik geloof dat de mensen die onder de naam “fundamentalisten” vallen de ware volgelingen van Christus zijn. De hoon, het gejouw en al die onzin die je altijd leest en hoort, is eigenlijk bedoeld voor christenen, ware christenen. Alleen worden zij onherkenbaar gemaakt en aangeduid met het woord fundamentalisten. Ik geef geen cent voor uw godsdienst, nee, ze is geen knip voor de neus waard, als u niet op enig moment die erenaam verdient. Als het Woord van God waar is, iedere letter ervan, dan moeten we ernaar handelen. En wat de Heere ook maar van ons eist, dat moeten we ijverig onderhouden en gehoorzamen.

			We moeten niet vergeten dat onze Meester zegt dat als we een van de geringste van Zijn geboden afschaffen en de mensen zo onderwijzen, we de geringsten genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. We moeten dus zeer waakzaam, zeer nauwgezet, zeer begerig zijn om zelfs in de kleine details de geboden van onze Zaligmaker te gehoorzamen, met onze ogen op Hem gericht zoals de ogen van een dienares gericht zijn op haar meesteres. Maar als u dit doet, dan zult u erachter komen dat u niet getolereerd wordt en in de maatschappij met de nek aangekeken. Een volijverige christen zal ontdekken dat hij vandaag de dag net zo goed een kruis moet dragen als in de dagen van Simon van Cyrene. Als u uw mond houdt, als u zondaren laat omkomen, als u nooit probeert om uw geloof door te geven, als u iedere getuigenis van de waarheid het zwijgen op wilt leggen, als u feitelijk alle eigenschappen van een christen wilt afzweren, als u ophoudt te zijn wat een christen moet zijn, dan zal de wereld zeggen: “Kijk, dat ziet er goed uit. Dit is de godsdienst waar we prijs op stellen!”

			Maar als u gelooft, echt gelooft, en als u uw geloof feitelijk uw leven laat aansturen, als uw geloof u zo dierbaar is dat u zich genoodzaakt voelt dat door te geven, dan zult u onmiddellijk merken dat er zelfs geen plaats voor Christus is in de herberg van de publieke opinie, waar alle andere belangrijke zaken wel goed ontvangen worden. Als ongelovige zou niemand u minachten. Maar als christen zult u door velen versmaad worden. “Er was voor Hem geen plaats in de herberg.”

			Wat is er ook weinig plaats voor Christus in gewone gesprekken, die ook een beetje als een herberg zijn. We praten over veel zaken. Iedereen kan vandaag de dag over van alles en nog wat praten. Er is niemand die hem kan stoppen door te zeggen: “Er staat een spion naar je woorden te luisteren en die zal jou aan de autoriteiten melden.” We hebben in dit land vrijheid van meningsuiting. Ja, maar hoe weinig plaats is er voor Christus in gewone gesprekken. Zelfs op zondagmiddag is er weinig plaats voor Christus in de huizen van zogenaamde christenen. Ze praten over de dominee, vertellen vreemde anekdotes over hem − verzinnen er misschien een paar, of poetsen de oude in elk geval weer op en voegen er wat aan toe om ze nog mooier te maken. Ze praten misschien over de zondagsschool of de verschillende instanties waarmee de kerk verbonden is. Hoe weinig praten ze echter over Christus!

			En als er iemand in het gezelschap de opmerking maakt: “Zouden we niet over de Godheid en de mensheid kunnen praten, het volbrachte werk en de gerechtigheid, de hemelvaart of de wederkomst van onze Heere Jezus Christus?” Waarom zien we dan velen die zelfs belijden volgelingen van Christus te zijn, arrogant zeggen: “Nou nou, die man is echt fanatiek. Anders zou hij zo’n onderwerp niet in een gewoon gesprek te berde brengen”? Nee, er is geen plaats voor Hem in de herberg. Tot op de dag van vandaag vindt Hij daar weinig ingang.

			Ik spreek tot velen van u die werkmensen zijn. U werkt dag aan dag met een groot aantal vaklui. Denkt u niet, broeders −ik weet dat u dat denkt− dat er weinig plaats voor Christus is in de werkplaats? Er is daar plaats voor van alles en nog wat. Er is plaats voor vloeken. Er is plaats voor dronkenschap. Er is plaats voor schunnig taalgebruik. Er is plaats voor de politiek, lasterpraatjes of overspel, maar er is geen plaats voor Christus. Te veel van onze werkmensen denken dat de godsdienst maar een last voor hen zou zijn, een ketting, een ellendige gevangenis. Ze kunnen wel naar de schouwburg of een gehoorzaal, maar het huis van God is voor hen te saai. Ik wilde wel dat ik niet gedwongen werd om dit te zeggen, maar in onze fabrieken, werkplaatsen en metaalgieterijen is er echt geen plaats voor Christus. De wereld duwt en trekt om meer plaats te krijgen, totdat er nauwelijks een klein hoekje over is waar het Kind van Bethlehem neergelegd kan worden.

			Wat de herbergen van onze moderne tijd betreft, wie zou denken dat Christus daar te vinden is? Als we die hotels en pleisterplaatsen die nodig zijn om reizigers onderdak te verlenen buiten beschouwing laten, wat is ons meer tot schande dan onze kroegen en barretjes? Waar zijn er bredere poorten van de hel? Wie zou er ooit zijn toevlucht nemen tot plaatsen met flikkerend neonlicht op de hoeken van onze straten om daar Christus te vinden? We zouden Hem net zo goed in de put van de afgrond kunnen gaan zoeken. We kunnen even goed in de hel naar engelen gaan speuren als we Christus in een jeneverhol proberen te vinden. Wie zich afzondert van zondaren, vindt geen geschikt gezelschap in de stinkende tempel van Bacchus.

			Er is voor Jezus geen plaats in de herberg. Ik denk dat ik nog liever tot ontbinding over zou willen gaan, of de kraaien voeren, dan mijn dagelijkse kost verdienen van de centen van dwazen, het zuurverdiende geld van een arme man, gestolen van zijn haveloze kinderen en zijn uitgemergelde vrouw. Waar anders worden veel caféhouders dik van dan van het vlees, de beenderen, het bloed, en de ziel van de mensen? Wie rijk wordt van de opbrengst van losbandigheid is een beest dat zich klaarmaakt voor de slacht. Er is waarlijk geen plaats voor Christus onder de dronkaards van Efraïm. Degenen die iets met Christus te maken willen hebben, moeten naar Zijn stem luisteren: “Ga uit hun midden weg en zonder u af, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn.” Ook in openbare gelegenheden is er vandaag de dag geen plaats voor Christus.

			IV. Dit brengt me op mijn vierde gedachte, die de meest relevante en de meest noodzakelijke is om even bij stil te staan. Hebt u plaats voor Christus? Hebt u plaats voor Christus?

			Aangezien het paleis, het forum en de herberg geen plaats hebben voor Christus, en de openbare gelegenheden ook niet, hebt u plaats voor Christus? “Jawel”, zegt er iemand, “ik heb wel plaats voor Hem, maar ik ben het niet waard dat Hij onder mijn dak komt.” Ach, ik heb niet naar uw waardigheid gevraagd. Hebt u plaats voor Hem? “O”, zegt een ander, “ik heb een leegte die de wereld nooit kan opvullen!” Aha, ik zie dat u plaats voor Hem hebt. “O, maar de plaats die ik in mijn hart heb is zo minderwaardig!” Dat was de kribbe ook. “Maar mijn hart is zo verachtelijk!” De kribbe was ook iets om te verachten. “Ach, het is zo smerig!” Dat gold misschien ook wel voor de kribbe. “O, maar ik denk dat het een plaats is die helemaal niet geschikt is voor Christus!” De kribbe was ook niet geschikt voor Hem, maar toch werd Hij erin gelegd. “O, maar ik ben zo’n zondaar geweest. Het lijkt wel alsof mijn hart een hol voor beesten en duivels is geweest!” Welnu, de kribbe was een plaats waar de beesten kwamen eten. Hebt u plaats voor Hem? Het maakt niet uit hoe uw verleden is geweest. Hij kan vergeten en vergeven. Het maakt niet uit wat uw huidige staat is als u er berouw over hebt. Als u maar plaats hebt voor Christus, dan zal Hij bij u Zijn intrek komen nemen. Als u maar niet zegt: “Ik hoop maar dat ik plaats voor Hem ga maken.”

			De dagen zijn vervuld dat Hij geboren moet worden. Maria kan geen maanden en jaren meer wachten. O zondaar, als u plaats voor Hem hebt, laat Hij dan vandaag in uw ziel geboren worden. “Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.” “Nu is het de tijd van het welbehagen, nu is het de dag van het heil.” Plaats voor Jezus! Nu plaats voor Jezus! “O”, zegt er iemand, “ik heb plaats voor Hem, maar wil Hij wel komen?” Of Hij wil komen! Doe de deur van uw hart maar open en zeg maar: “Jezus, Meester, helemaal onwaardig en onrein zie ik op U. Kom in mijn hart wonen.” En dan zal Hij tot u komen en de kribbe van uw hart reinigen. Ja, Hij zal het zelfs veranderen in een gouden troon, vanwaar Hij tot in alle eeuwigheid zal regeren.

			O, ik mag u vanmorgen zo’n gulle Christus verkondigen! Ik wilde wel dat ik Hem beter zou kunnen verkondigen. Ik mag u zo’n dierbare, liefhebbende Jezus verkondigen. Hij wil graag in nederige harten komen wonen. Wat is dat nou, zijn er hier vanmorgen geen harten die Hem binnen willen laten? Moet ik mijn ogen laten rondgaan over deze galerijen en velen van u aankijken die nog zonder Hem leven? Is er dan niemand die zegt: “Kom binnen, kom binnen”? O, het zal een gezegende dag voor u wezen als u Hem in uw armen kunt nemen en Hem als de vertroosting van Israël ontvangen! U mag dan zelfs met vreugde naar de dood uitkijken en het Simeon nazeggen: “Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.”

			Mijn Meester zoekt een plaats! Een plaats voor Hem! Een plaats voor Hem! Ik, Zijn gezant, roep het uit: een plaats voor de Zaligmaker! Een plaats! Hier komt mijn koninklijke Meester − hebt u plaats voor Hem? Hier is de vleesgeworden Zoon van God − hebt u plaats voor Hem? Hier is Hij Die alle zonde kan vergeven − hebt u plaats voor Hem? Hier is Hij Die u kan opbeuren uit een kuil vol kolkend water en uit modderig slijk − hebt u plaats voor Hem? Hier is Hij Die, als Hij binnenkomt nooit meer weggaat, maar altijd bij u blijft om uw hart tot een hemelse bron van vreugde en gelukzaligheid te maken − hebt u plaats voor Hem? Dit is alles wat ik vraag. Uw leegheid, uw nietigheid, uw gebrek aan gevoel, uw gebrek aan deugdzaamheid, uw gebrek aan genade − dit alles maakt ruimte voor Hem. Hebt u plaats voor Hem? O, Geest van God, geef dat velen mogen zeggen: “Ja, mijn hart is gewillig.” Dan zal Hij bij u komen wonen.

			Jubel het uit, de Heer is hier;
ontvang het Koningskind!
Als Redder van de aarde,
geeft Hij het leven waarde.

			V. Ik sluit af met de opmerking dat als u plaats voor Christus hebt, met ingang van vandaag de wereld geen ruimte voor u heeft.

			De tekst zegt niet alleen dat er voor Hem geen plaats was, want kijk: “Er was voor hen geen plaats.” Geen plaats voor Jozef, noch voor Maria en ook niet voor het Kind. Wie zijn Zijn vader en moeder en zuster en broeder? Degenen die Zijn woord horen en het bewaren. Dus aangezien er geen plaats was voor de heilige maagd, noch voor de vermeende vader, zo is er vanaf nu in deze wereld ook geen plaats voor de ware volgelingen van Christus. U krijgt geen ruimte om het rustig aan te doen. Nee, als kruissoldaat zult u in uw leven van strijd geen rust vinden. U krijgt geen ruimte om lekker te gaan zitten, tevreden met uw verworvenheden, want u bent op reis. U moet vergeten wat achter is en u uitstrekken naar wat voor is. Geen plaats voor u om uw schatten in te verbergen, want hier verderven mot en roest ze. Geen plaats voor u om uw vertrouwen op te zetten, want “vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt.”

			Vanaf vandaag is er voor u geen plaats in de publieke opinie, want men zal u verstoten. Geen plaats voor u in de hogere kringen van de wereld, want u wordt buitengesloten en moet hun verwijten ondergaan. Vanaf vandaag, zeg ik, als u plaats voor Christus hebt, zal de wereld jegens u nauwelijks ruimte voor verdraagzaamheid hebben. U moet nu verwachten dat men u uitlacht. Naar de mening van de mensen moet u nu de zotskap dragen. Dit moet uw lied aan het begin van uw pelgrimsreis zijn:

			Moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet. 

			Er is geen plaats voor u in de liefde van de wereld. Als u verwacht dat iedereen u zal eren en dat uw goede werken allemaal toegejuicht zullen worden, dan hebt u het helemaal mis. De wereld, zeg ik, heeft geen plaats voor iemand die plaats heeft voor Christus. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. “Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken.” “U bent niet van de wereld, zoals Christus niet van de wereld is.”

			Gode zij dank, u hoeft de wereld niet om gastvrijheid te vragen. Als hij u slechts een podium verschaft om daarop werkzaam te zijn en u een graf schenkt om een uurtje in te slapen, dan is dat alles wat u nodig hebt. U hebt hier geen blijvende stad nodig, want u verwacht de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. U haast zich door deze wereld als vreemdelingen door een vreemd land. U verheugt zich in de wetenschap dat u hier vreemdelingen en bijwoners bent. En toch bent u ook medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.

			Wat zegt u, jonge soldaat, wilt u onder zulke condities dienst nemen? Wilt u plaats verschaffen aan Christus als er vanaf nu geen plaats meer is voor u? Als u wellicht voorgoed afgezonderd zult worden, afgescheiden van uw wereldse vrienden en verwanten? Voor altijd afgesneden van aardse gerustheid? Bent u, ondanks dit alles, bereid om de Reiziger welkom te heten? Moge de Heere u helpen dat te doen. Hem zij de glorie tot in alle eeuwigheid.

			Amen

			6. Blijdschap in Bethlehem geboren

			En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. (Lukas 2:10-12)

			We hebben geen bijgelovige waardering voor feestdagen en bijzondere gelegenheden. We geloven zeker niet in de huidige kerkelijke regeling, Kerstmis genaamd. Allereerst omdat we helemaal niet in de mis geloven, maar die juist verfoeien, of hij nu in het Latijn of in het Engels voorgelezen of gezongen wordt. En ten tweede omdat er geen enkele Schriftuurlijke grond bestaat om een bepaalde dag als de geboortedag van de Zaligmaker te vieren. Daarom is het houden ervan een vorm van bijgeloof, want het heeft geen Goddelijke volmacht.

			Het bijgeloof heeft zeer nadrukkelijk de geboortedag van onze Zaligmaker bepaald, hoewel er geen mogelijkheid is om erachter te komen wanneer die plaatsvond. Fabricius geeft een lijst van wel 136 verschillende geleerde meningen over deze zaak en diverse theologen bedachten zwaarwegende argumenten om een bepaalde datum in elke maand van het jaar te bepleiten. Pas in het midden van de derde eeuw werd de geboorte van onze Heere door een deel van de kerk gevierd. Niet lang nadat de westerse kerk het voorbeeld gegeven had, volgde de oosterse kerk. Aangezien de dag niet bekend is, heeft het bijgeloof het bepaald. En aangezien de sterfdag van onze Heiland misschien met veel meer zekerheid vastgesteld kan worden, verandert het bijgeloof de datum van de herdenking ervan elk jaar. Zit er enige regelmaat in de dwaasheid van de bijgelovige mens?

			Waarschijnlijk is het waar dat de christelijke feestdagen zo bepaald werden dat ze aansloten bij de heidense feesten. We durven te beweren dat als er één dag in het jaar is waarvan we behoorlijk zeker kunnen zijn dat de Zaligmaker toen niet geboren is, dit 25 december is. Niettemin, aangezien de meeste mensen in die richting denken, en ik niets kwaads in de gedachte zelf zie, laat ik de kern van onze overdenking met die stroom meevoeren. Ik zal gebruikmaken van die veronderstelling, die ik niet zal rechtvaardigen noch veroordelen, door te proberen uw gedachten in diezelfde richting te leiden. Aangezien het geoorloofd is, en zelfs prijzenswaardig, om de vleeswording van de Heere op iedere mogelijke dag in het jaar te overdenken, heeft het bijgeloof van anderen niet de macht om zo’n overdenking vandaag als ongepast te beschouwen. Zonder de dag in aanmerking te nemen, laten we niettemin God danken voor de gave van Zijn geliefde Zoon.

			In onze tekst vinden we voor ons de preek van de eerste evangelist onder de nieuwe bedeling. De predikant was een engel, en dat moest ook zo zijn, want het belangrijkste en laatste van alle evangeliën zal door een engel aangekondigd worden, wanneer hij op de bazuin van de opstanding zal blazen en de kinderen van de wedergeboorte in overvloed van blijdschap zullen opstaan. Het sleutelwoord van dit engelen-evangelie is blijdschap: “Ik verkondig u grote blijdschap.”

			De natuur is ontzet door Gods aanwezigheid: de herders werden zeer bevreesd. De wet zelf diende om dit natuurlijke gevoel van ontzetting te verdiepen. Aangezien de mens zondig was, kwam de wet in de wereld om de zonde te openbaren. De mens werd erdoor bevreesd gemaakt en sidderde bij iedere openbaring van God. De Joden geloofden unaniem dat als iemand bovennatuurlijke verschijningen zag, hij zeker zou sterven. Dus wat de natuur voorschreef, werd ook door de wet en de algemene overtuiging van degenen onder de wet bevestigd.

			Maar het eerste woord van het Evangelie maakte hier een eind aan, want de engelen-evangelist zei: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap.” Van nu af aan moet het voor de mens niet erg zijn om zijn Schepper tegemoet te treden. Een bekeerd mens hoeft niet bevreesd te zijn als God de glorie van Zijn majesteit openbaart, aangezien Hij niet langer een Rechter op Zijn troon der verschrikking blijkt te zijn, maar veeleer een strenge Vader in heilige ongedwongenheid voor Zijn geliefde kinderen

			De blijdschap waarover deze eerste Evangelieprediker sprak, was niet gering, want hij zei: “Ik verkondig u grote blijdschap.” Ieder woord wordt beklemtoond om aan te geven dat het Evangelie boven alles bedoeld is om de grootst mogelijke blijdschap te bevorderen en die zeer overvloedig voort te brengen in het menselijk hart, waar zij ook maar ontvangen wordt. De mens is als een ongestemde harp en de muziek van de levende snaren van zijn ziel is dissonant. Zijn hele natuur jammert van verdriet. Maar de Zoon van David, die geweldige Harpist, is gekomen om de harmonie van de mensheid te herstellen. En waar de verfijnde vingers van de vleesgeworden God zich over de snaren bewegen, brengen zij muziek voort die zo lieflijk is als die van de hemelsferen en een melodie zo rijk als engelenzang. Konden alle mensen maar die Goddelijke hand ervaren.

			Om deze verhandeling over de engelen vanmorgen te beginnen, zullen we op drie dingen letten: de blijdschap waarover geproken wordt, vervolgens de mensen voor wie deze blijdschap wezen zal, en ten slotte het teken, dat voor ons net zo goed een teken is als voor deze herders − een teken van de geboorte en bron van blijdschap.

			I. Allereerst de blijdschap die in onze tekst genoemd wordt. Waar komt die vandaan en wat is het?

			We hebben al gezegd dat het een “grote blijdschap” is. Aardse vreugde is beperkt, haar vrolijkheid is oppervlakkig, maar de hemel heeft ons een onmetelijke blijdschap gezonden, die bij onsterfelijke zielen past. Omdat er geen tijdspanne aan verbonden is, noch de suggestie gewekt wordt dat de boodschap ooit herroepen zal worden, mogen we zeggen dat het een duurzame blijdschap is. Een blijdschap die alle eeuwen door luid zal klinken. Zij zal gehoord worden totdat de bazuin de opstanding inluidt. Ja, vanaf nu tot in alle eeuwigheid. Want toen God de engel in diens heerlijkheid had gestuurd met de mededeling “ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal”, zei deze in feite: “Vanaf nu zal er blijdschap zijn voor de mensenkinderen. Er zal vrede voor de mensen komen, in mensen een welbehagen tot in alle eeuwigheid, zo lang als er eer aan God in de hoogste hemelen gegeven wordt.” Wat een gezegende gedachte! De Ster van Bethlehem zal nooit ondergaan. Jezus, de Allermooiste onder tienduizend, aan Wie alles begeerlijk is, is tot eeuwigdurende blijdschap.

			Aangezien deze blijdschap nadrukkelijk gerelateerd wordt aan de heerlijkheid van God met de woorden “Eer zij aan God in de hoogste hemelen”, mogen we duidelijk zeggen dat het een zuivere en heilige blijdschap is. Geen ander soort blijdschap zou door een engel verkondigd zijn en, inderdaad, geen andere vreugde is blijdschap. De wijn die uit de druiven van Sodom geperst is, kan dan wel bruisen en schuimen, maar hij is uiteindelijk bitter en zijn droesem is de dood. Alleen wat komt uit de trossen van Eskol is de ware wijn van het Koninkrijk, die het hart van God en mens verblijdt.

			Heilige blijdschap is de blijdschap van de hemel en dat is, wees daar maar zeker van, de allerbeste blijdschap. De blijdschap van de zonde is een fontein van vuur, met haar bron in de brandende poel van de hel, die degenen die van haar vuurwater drinken krankzinnig maakt en verteert. Van zulke genoegens willen we niet drinken. Gelukkig leven in zonde zou erger moeten zijn dan verdoemd worden. Het is het begin van de genade om zich in ellendige zonde te bevinden en de vervulling van de genade om de zonde volkomen te ontvlieden. Ik moet zelfs rillen bij de gedachte. Het is een hel om in zonde en ellende te leven. Het is een nog diepere put als mensen blijdschap in de zonde kunnen hebben. Moge God ons bewaren voor onheilige vrede en onheilige blijdschap!

			De blijdschap die door de geboorte-engel aangekondigd wordt, is zuiver en blijvend, heilig en groot. Laten we dan altijd geloven dat het christelijk geloof de blijdschap in zich heeft. Het houdt zijn feesten binnen zijn eigen zuivere muren, feesten die allemaal aan heilige grond ontspruiten. Er zijn mensen die morgen doen alsof zij blijdschap tonen in het gedenken van de geboorte van onze Zaligmaker, maar zij zoeken hun vreugde niet in de Zaligmaker. Zij hebben veel extra’s nodig op het feest voordat ze tevreden zijn. Blijdschap over Immanuel zou voor hen een armzalige soort vrolijkheid zijn. In dit land komt het te vaak voor dat men eerder denkt dat het feest met de kerstdagen, als men de naam ervan niet kende, een feest van Bacchus of Ceres is, maar zeker niet de gedachtenis aan de Goddelijke geboorte.

			Toch is er genoeg reden voor heilige blijdschap in de Heere Zelf en zijn er genoeg gronden tot vervoering over Zijn geboorte onder de mensen. Ik ben bang dat de meeste mensen denken dat er alleen maar ernst en plechtigheid in Christus is en derhalve lusteloosheid, treurnis en ontevredenheid. Om die reden kijken ze verder dan wat Christus toelaat en grijpen ze delicatessen van de tafels van de satan om het banket dat ter ere van de Zaligmaker gehouden wordt ermee te versieren.

			Maar laat het zo onder u niet zijn. De blijdschap die het Evangelie brengt, wordt niet ergens anders vandaan gehaald, maar bloeit in haar eigen tuin. We mogen het met de woorden van een van onze meest geliefde gezangen nazingen:

			Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, Die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, Die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

			Wil ons van Uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog.
Gever van onsterf’lijk leven,
Die tot ons U neder boog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons, Heer, door Uwe liefde
eeuwig in Uw vreugde zijn.

			Laat onze vreugde levend water zijn van die heilige putten die de Heere Zelf heeft gegraven. Moge Zijn blijdschap in ons blijven opdat onze blijdschap volkomen zal worden. We kunnen nooit genoeg krijgen van de blijdschap in Christus. We hoeven niet bang te zijn dat we te veel nemen als Zijn liefde de wijn is die wij drinken. O, geworpen te worden in deze zuivere rivier van geestelijke vreugde!

			Maar wat is de reden dat de komst van Christus in de wereld een gelegenheid voor blijdschap is? Ten eerste, omdat het een voortdurende bron van blijdschap is dat God met de mens verbonden is, vooral omdat de verbondenheid zo hecht is dat God daadwerkelijk onze mensheid verenigt met Zijn Godheid. God en mens komen samen in één Goddelijk, geheimenisvol Persoon. De zonde had scheiding gemaakt tussen God en mens, maar de vleeswording overbrugt de kloof. Het is het voorspel op het offer van de verzoening, maar het is ook een voorspel vol van overvloedige hoop.

			Als God vanaf nu op de mens ziet, herinnert Hij Zich dat Zijn eigen Zoon Mens werd. Als Hij vanaf vandaag op een zondaar ziet, in de hitte van Zijn woede, herinnert Hij Zich dat Zijn Zoon, als Mens, de plaats van de zondaar overnam en de straf voor de zondaar droeg. Zoals het gaat in een oorlog, wordt de onenigheid beëindigd als de tegenstanders zich door een huwelijk met elkaar verbinden. Zo is er nu geen strijd meer tussen God en mens, omdat God Zich innig verbonden heeft met de mens. Hierin ligt dus reden tot blijdschap.

			Maar er is nog meer. De herders wisten dat er vroeger beloften gedaan waren, die gelovigen van alle tijden met hoop en troost hadden vervuld, die nu nagekomen zouden worden. Er was die oude belofte, gedaan op de drempel van Eden aan de eerste zondaars, dat het Nageslacht van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. Een andere belofte, gedaan aan de vader van alle gelovigen, dat in zijn Nageslacht alle volken van de aarde gezegend zouden worden. En verder nog beloften uitgesproken door de mond van profeten en heiligen van de grondlegging van de wereld.

			Welnu, de verkondiging van de engel van de Heere aan de herders maakte duidelijk dat het verbond vervuld werd, dat God nu in de volheid van de tijd Zijn woord zou inlossen. De Messias, de Heerlijkheid van Israël en de Hoop voor de wereld, was nu echt gekomen. Juich, hemel, en verheug u, aarde, want de Heere heeft het gedaan en heeft in genade naar Zijn volk omgezien. De Heere heeft niet een van Zijn woorden op de aarde laten vallen, maar heeft Zijn beloften aan Zijn volk vervuld. De tijd om Sion genadig te zijn, de vastgestelde tijd, is gekomen. Zie, nu de scepter van Juda geweken is, komt Silo. De Engel van het verbond komt plotseling in Zijn tempel!

			Maar het lied van de engel bevatte een nog specialere reden tot blijdschap, want onze Heere, Die in Bethlehem geboren is, kwam als de Zaligmaker. “Heden is voor u de Zaligmaker geboren.” God was al eerder naar de aarde gekomen, maar niet als de Zaligmaker. Denk aan die afschuwelijke komst toen er drie engelen bij het vallen van de nacht naar Sodom gingen, want de Heere zei: “Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is.” Hij was als Verspieder gekomen om de zonden van de mensen te aanschouwen en als Wreker om Zijn hand naar de hemel op te heffen. Hij liet zwavel en vuur regenen op de vervloekte steden van de vlakte, waardoor die verbrandden. Huiver bedekt de wereld als God zo neerdaalt. Als de Sinaï al in rook gehuld is wanneer de wet gegeven wordt, dan zal de aarde zelf zeker versmelten als wetsovertredingen gestraft worden.

			God is echter nu niet gekomen als Wraakengel, maar als Mens vol genade. Niet om onze zonde op te sporen, maar om die weg te nemen. Niet om onze schuld in rekening te brengen, maar om die te vergeven. De Heere had met bliksemflitsen in beide handen kunnen komen. Hij had kunnen komen als Elia om vuur van de hemel te laten neerdalen. Maar dat gebeurde niet. Zijn handen zijn vol met liefdegaven en Zijn aanwezigheid garandeert genade. Het Kind in de kribbe geboren had een nieuwe Klaagliederenprofeet kunnen zijn, of een andere Zoon van de donder, maar dat was Hij niet. Hij kwam in zachtmoedigheid en had zowel Zijn heerlijkheid als Zijn donderslagen afgelegd.

			Neen, niets dan Jezus’ vriend’lijk hart
brengt d’ eeuw’gen troon ons nader.
Dan vloeit er troost voor boezemsmart
in ied’re levensader.
Hij, tot verzoening voorgesteld,
wijst ons, door ’t zondejuk bekneld,
op een vergevend’ Vader.

			Verblijd u, u die voelt dat u verloren bent. Uw Zaligmaker komt u redden. Heb goede moed, u die in de gevangenis zit, want Hij komt u bevrijden. U die bijna sterft van de honger, verblijd u dat Hij voor u een Bethlehem, een broodhuis, voorbereid heeft. Hij is gekomen als het Brood des levens voor uw ziel. Verblijd u, o zondaars overal, want de Hersteller van de verworpenen, de Zaligmaker van zondaars is geboren. Meng u in de vreugde, heiligen, want Hij is de Bewaker van de verlosten, Die hen uit onnoemelijke gevaren verlost. Hij is de zekere Bewaarder van degenen die Hij bewaart. Jezus is geen halve Zaligmaker, Die een werk begint en het niet afmaakt. Maar terwijl Hij de verlosten vernieuwt en draagt, stelt Hij hen volmaakt, zonder smet of rimpel of iets dergelijks, voor de troon van Zijn Vader. Zing vrolijk, alle volken, laat uw bergen en dalen klinken van vreugde, want de Zaligmaker, Die machtig is om te verlossen, is voor u geboren.

			Dit was nog niet al de heilige vreugde, want het volgende woord houdt ook een volheid van blijdschap in: “de Zaligmaker; Hij is Christus”, of de Gezalfde. Onze Heere was geen amateur-Zaligmaker, Die onbevoegd voor een opdracht uit de hemel neerdaalde. Maar Hij was door God uitverkoren, aangesteld en gezalfd. Hij kon echt zeggen: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft.” Hierin ligt veel troost voor allen die een Zaligmaker nodig hebben. Er zal geen angst voor onenigheid tussen de Middelaar en de Rechter komen, geen gevaar voor een afwijzing van het werk van onze Zaligmaker. Omdat God Christus aangesteld heeft om te doen wat Hij gedaan heeft, het zalig maken van zondaars, voert Hij slechts de wil van Zijn Vader uit.

			Christus wordt hier “de Gezalfde” genoemd. Heel Zijn volk is gezalfd en er waren priesters naar de ordening van Aäron die gezalfd werden, maar Hij is de Gezalfde, “gezalfd met vreugdeolie, boven Zijn metgezellen.” Hij wordt zo overvloedig gezalfd dat de heilige zalving van het Hoofd van de Kerk, als de olie op het hoofd van Aäron, in brede stromen neerdruipt, totdat wij, als de zoom van Zijn priesterkleed, zoet gemaakt worden met doordringend reukwerk. Hij is “de Gezalfde” op een drievoudige manier: als Profeet, om het Evangelie met kracht te verkondigen; als Priester, om een slachtoffer te offeren; als Koning, om te heersen en te regeren. In elk van deze bedieningen is Hij voortreffelijk. Hij is zo’n Leraar, Priester en Vorst zoals er nooit eerder geweest is. Er was in Hem een bijzondere samensmelting van glorierijke bedieningen, want er is onder de mensen nooit een profeet, priester en koning verenigd in één persoon geweest, en dat zal ook nooit meer gebeuren. Drievoudig is de zalving van Hem Die Priester is naar de ordening van Melchizedek, een Profeet zoals Mozes en een Koning Wiens heerschappij geen grenzen kent. In de naam van Christus wordt de Heilige Geest verheerlijkt, doordat Hij de vleesgeworden God zalft. Waarlijk, geliefden, konden we dit alles maar begrijpen en in ons hart ontvangen. Dan zou onze ziel op deze rustdag van blijdschap opspringen bij de gedachte dat voor ons de Zaligmaker geboren is, de Gezalfde van de Heere.

			Nog één opmerking, en dit is de belangrijkste, dus laten we die goed laten klinken en die goed verstaan: “Hij is Christus, de Heere.” Het woord Heere, of Kurios, dat hier gebruikt wordt, is gelijkwaardig aan Jehova. We weten dit zeker, want hetzelfde woord wordt in het negende vers twee keer gebruikt, en daar bestaat er geen twijfel over dat het Jehova betekent. Luister maar: “En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen.” En als dit nog niet genoeg is, lees dan vers 23 maar: “Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden.” Het woord Heere verwijst hier zeker naar Jehova, de enige God, dus dat geldt ook voor die andere plaatsen. Onze Zaligmaker is Christus, God, Jehova. Het getuigenis van Zijn Godheid zou niet duidelijker kunnen. Er valt niet over te twisten.

			En wat een blijdschap ligt hierin. Want stel dat een engel onze zaligmaker was geweest. Dan zou hij de last van mijn zonde en die van u niet hebben kunnen dragen. Of als er iets wat minder is dan God als grond van onze zaligmaking gesteld werd, dan zou dat een te zwak fundament blijken te zijn. Maar als Degene Die het zalig maken op Zich neemt niemand anders is dan de Oneindige en de Almachtige, dan kan de last van onze schuld op Zijn schouders gedragen worden. Dan kan het reusachtige werk van ons heil door zo’n Werker tot stand gebracht worden, en nog wel gemakkelijk ook. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Hij kan volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan.

			Zie hier, mensenkinderen, het onderwerp van uw blijdschap. De God Die u geschapen heeft, en tegen Wie u gezondigd hebt, is uit de hemel neergedaald en heeft uw natuur aangenomen opdat Hij u zalig zou maken. Hij kwam in de volheid van Zijn heerlijkheid en de oneindigheid van Zijn genade opdat Hij u zou behouden. Neemt u dit nieuws niet aan? Is uw hart niet hierom dankbaar? Wekt deze ongeëvenaarde liefde geen dankbaarheid op? Als er geen Goddelijke Zaligmaker geweest was, dan zou uw leven hier waardeloos geweest zijn en uw toekomstig bestaan één oneindige ellende. O, ik hoop dat u de vleesgeworden God zult aanbidden en in Hem geloven. Dan zult u de Heere prijzen om u te bevrijden van de toekomende toorn. En terwijl u zich aan Jezus vastgrijpt en behoudenis in Zijn naam vindt, zult u uw liederen zingen tot eer van Hem en jubelen van heilige blijdschap. Tot zover over deze blijdschap.

			II. Luister goed als ik kort spreek over de mensen voor wie deze blijdschap wezen zal.

			Let op hoe de engel begint: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat heden voor u geboren is.” De blijdschap begon dus bij de eersten die het hoorden, de herders. “Voor u”, zei hij, “voor u geboren.”

			Geliefden, begint vandaag de blijdschap voor u? Want het maakt weinig voor u uit als Christus geboren is, of Christus gestorven is, als het Kind niet voor u geboren is. Voor u heeft Jezus geleden. Persoonlijk deel eraan hebben is het belangrijkste. “Maar ik ben arm”, zegt iemand. Dat waren de herders ook. O armen, voor u is dit geheimenisvolle Kind geboren. “Aan armen wordt het Evangelie verkondigd.” “Hij zal de ellendigen en de armen recht doen en de onderdrukker verbrijzelen.”

			“Maar ik ben van lage komaf en onbekend”, zegt een ander. Dat waren de nachtwachters in het open veld ook. Wie kende de mannen, die zware arbeid verrichten en ’s nachts op hun kudde pasten? Maar u, onbekend bij de mensen, bent gekend door God. Moet het niet gezegd worden dat “een Kind u is geboren”? De Heere slaat geen acht op de grootheid van mensen, maar Hij ziet om naar de nederige.

			Maar u hebt een lage opleiding, zegt u, en u begrijpt niet veel. Laat dat zo zijn, maar voor de herders werd Christus geboren. Hun eenvoud hinderde hen niet om Hem te ontvangen, maar droeg er zelfs toe bij. Laat het zo bij u zijn: ontvang de eenvoudige waarheid met vreugde, zoals die in Jezus bestaat. De Heere heeft een Verkorene uit het volk verheven. Ik hoef u geen adellijke Christus te prediken, maar de Zaligmaker van het volk, de Vriend van tollenaars en zondaars. Jezus is de ware “Vriend van de armen.” Hij is “een verbond voor het volk”, gegeven als “Vorst en Gebieder voor de volken.” Aan u wordt Jezus gegeven. O, mocht elk hart waarlijk zeggen: Jezus is voor mij geboren. Want als ik echt in Jezus geloof, dan is Christus mij geboren. Ik mag er net zo zeker van zijn alsof een engel het aangekondigd heeft, aangezien de Schriften me vertellen dat Jezus, als ik in Hem geloof, de mijne is.

			Nadat de engel “voor u” gezegd had, ging hij verder: het zal “voor heel het volk wezen.” Dit verwijst stellig naar het Joodse volk. Daar is geen twijfel over mogelijk. En laten we hier eens een goed woord spreken over de Joden. Hoe lang en hoe schandalig heeft de christelijke kerk het meest eervolle onder de volken veracht! Wat is Israël onbeschoft behandeld door de zogenaamde kerk!

			Ik voelde in Rome mijn geest vol verontwaardiging in me ontbranden, toen ik daar in de Joodse wijk stond en over de wreedheden hoorde waarmee het papendom de Joden had overladen, zelfs tot vrij kort geleden. Op dit moment staat er in de Joodse wijk, precies voor de toegang ertoe, een kerk, waarin de ongelukkige Joden bij bepaalde gelegenheden met geweld gedreven werden. Zij moesten zich bij deze kerk inschrijven − inschrijven, zij nota bene als aanbidders van de ene onzichtbare God, tot ondersteuning van een systeem dat zo melaats van de afgoderij is als de Kanaänieten, die de Heere verafschuwde. Het heidendom is niet meer onterend dan het rooms-katholicisme. Boven de deur van deze kerk staan de volgende woorden in hun eigen taal, het Hebreeuws: “Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.” Hoe had men kunnen denken dat men met zo’n belediging de Joden kon bekeren.

			De Joden zagen overal afgoden, die hun ziel verafschuwden, en ze hadden een hekel aan de naam Christus, omdat zij die in verband brachten met afgodendienst. Daar sta ik niet versteld van. Ik heb respect voor de Joden die hun eigen geloof in één God niet op konden geven voor zo’n laag en onterend bijgeloof dat hun door Rome werd voorgehouden. In plaats van te denken dat het een wonder van ongeloof is dat Joden geen christenen zijn, bewonder ik hen om hun geloof en hun moedig verzet tegen een aantrekkelijk heidendom. Als het rooms-katholicisme christelijk is, dan ben ik geen christen, en dat zou ik ook niet kunnen worden. Het zou van dapperheid getuigen om simpel in één God te geloven, of zelfs eerlijk aan alle godsdiensten te twijfelen, dan zulke menigten goden en godinnen aan te bidden die het papendom ingesteld heeft en zich neer te buigen voor verteerde beenderen en lijkkleden.

			Laat de ware christelijke kerk liefdevol aan de Joden denken en hun in eerbiedige ernst het ware Evangelie doorgeven. Laat de kerk het bijgeloof opruimen en hun de ene barmhartige, drie-enige God voorstellen. En de dag zal komen waarop de Joden, die de eerste apostelen voor de heidenen waren, de eerste zendelingen voor ons die veraf zijn, weer bijeenvergaderd zullen worden. Pas op die dag kan de kerk haar volle heerlijkheid bereiken. Ongeëvenaarde weldaden voor de wereld zijn verbonden aan het herstel van Israël. Hun bijeenvergadering zal zijn als het leven na de dood. Jezus de Zaligmaker is de blijdschap voor alle volken, maar laat het uitverkoren volk hun bijzondere deel van de beloften die in de Heilige Schrift voor hen zijn opgenomen niet ontzegd worden. De smarten die hun zonden op hen gebracht hebben, zijn elkaar opgevolgd. Maar mogen dan ook de rijkste zegeningen op hen uitgestort worden.

			De woorden van onze tekst bevatten een onmiskenbare waarheid en laten we daarom nog een stapje verdergaan. De komst van Christus is grote blijdschap voor alle mensen. Dat is zo, want in het veertiende vers staat er: “vrede op aarde”, wat een veelomvattende en zelfs onbegrensde uitdrukking is. Maar het gaat nog verder: “in mensen een welbehagen.” Er staat niet “in Joden”, maar “in mensen” − alle mensen dus. Dit woord is een algemene aanduiding voor de hele mensheid. Er bestaat geen twijfel of de komst van Christus brengt inderdaad blijdschap voor allerlei soorten mensen. Het geeft zelfs een beetje vreugde aan degenen die geen christen zijn. Christus zegent hen niet in de ruimste zin van het woord, maar de invloed van Zijn leer schenkt weldaden van een iets mindere orde, die men dan in staat is te ontvangen. Want waar het Evangelie verkondigd wordt, is dat tot zegen van de hele bevolking.

			Let hier eens op: er is geen land onder de zon met een geopende Bijbel en de verkondiging van het Evangelie waar een dictator zich lang kan handhaven. Het maakt niet uit wie dat is: een paus of een koning. Laat de kansel op een juiste manier gebruikt worden voor de verkondiging van Christus, de Gekruisigde. Waar de Bijbel opengaat en door iedereen gelezen wordt, zal geen dictator lang in vrede kunnen heersen. Engeland heeft zijn vrijheid aan de Bijbel te danken. Frankrijk zal pas een blijvende vrede kennen als het ontzag krijgt voor het Evangelie, dat het al veel te lang verworpen heeft.

			Waar Christus komt, is er blijdschap voor heel het volk. Het dienen van Jezus zet de mensen aan het denken, en waar mensen nadenken, komt de macht van een tiran in gevaar. Het dienen van Jezus maakt een mens vrij van bijgeloof. Waarom zou iemand die in Jezus gelooft, bang zijn voor de pauselijke ban of voor de mogelijkheid dat een priester hem geen vergiffenis wil schenken? Zo iemand krimpt niet langer ineen en buigt zich niet langer neer. Hij wil zich niet langer, als een beest, bij de neus laten leiden. Integendeel. Nu hij zelf nadenkt en echt mens wordt, minacht hij de kinderlijke vrees die hem ooit in slavernij gevangen hield.

			Derhalve, waar Jezus komt, zelfs als de mensen Hem niet als de Zaligmaker ontvangen en zo de volkomen blijdschap missen, krijgen ze toch een mate van weldaad toebedeeld. Ik bid tot God dat Zijn Evangelie overal zo verkondigd mag worden en dat de Geest zoveel mensen erdoor in beweging brengt dat de hele mensheid er beter van wordt.

			Waar mensen Christus ontvangen, zal de onderdrukking ophouden: een ware christen behandelt een ander zoals hij zelf graag behandeld wil worden. Er is dan ook geen klassenstrijd meer of onderdukking van de armen. De slavernij moet afgeschaft worden waar het christendom heerst. En let op mijn woorden: als het katholicisme eenmaal vernietigd is en het zuivere christendom alle volken regeert, komt er ook een eind aan de oorlogen zelf. Want als er iets is wat de Schrift afkeurt en als de grootste misdaad beschouwt, dan is het wel de misdaad van de oorlog. Steek uw zwaard in de schede, want heeft Hij niet gezegd: “U zult niet doodslaan”? Hij bedoelde niet dat het een zonde is om één mens te doden maar een eer om er een miljoen te doden, maar Hij bedoelde dat bloedvergieten op kleine of grote schaal zondig is. Waar Christus regeert, breken de mensen hun boog, slaan hun speer in stukken en verbranden hun wagen met vuur. Het is blijdschap voor heel het volk dat Christus is geboren, de Vredevorst, de Koning van de gerechtigheid.

			Maar, geliefden, de grootste blijdschap is voorbehouden aan hen die Christus als de Zaligmaker kennen. Hier stijgt het lied tot een hoge toon. Een Kind is ons inderdaad geboren, als we mogen zeggen dat Hij onze “Zaligmaker, Christus, de Heere”, is. Laat me ieder van u eens een paar persoonlijke vragen stellen. Zijn uw zonden u vergeven omwille van Zijn naam? Is de kop van de slang in uw ziel vermorzeld? Heerst het Nageslacht van de vrouw met heiligmakende kracht over uw natuur? O, dan kent u de blijdschap die voor heel het volk wezen zal in haar zuiverste vorm. En geliefde broeder, geliefde zuster, des te meer u zich aan Christus, de Heere, onderwerpt, des te meer volkomen kent u Hem en bent u als Hij, des te groter zal uw blijdschap zijn.

			Oppervlakkige blijdschap is er voor hen die daar wonen waar de Zaligmaker verkondigd wordt. Maar de grote diepten, de onpeilbare diepten van heilige blijdschap die fonkelen en schitteren van vreugde, zijn er voor hen die de Zaligmaker kennen, de Gezalfde gehoorzamen en gemeenschap met de Heere Zelf hebben. De meest vreugdevolle mens is iemand die het meest christelijk is. Ik wenste wel dat sommige christenen oprechtere christenen waren. Het zijn christenen plus nog iets anders. Het zou veel beter zijn als ze in alle opzichten christen waren.

			Misschien bent u bekend met de legende, of misschien wel het waargebeurde verhaal, van het ontwaken van Augustinus. Hij droomde dat hij ging sterven en bij de hemelpoort aankwam. De poortwachter vroeg hem: “Wie bent u?” Hij antwoordde: “Christianus sum, ik ben christen.” De poortwachter antwoordde echter: “Nee, u bent geen christen. U bent een volgeling van Cicero. Uw gedachten en studies waren voornamelijk gericht op de werken van Cicero en de klassieken, en u hebt het onderwijs van Jezus veronachtzaamd. Wij beoordelen de mensen hier op wat hun gedachten het meest in beslag genomen heeft en we vinden dat u geen volgeling van Christus bent, maar van Cicero.” Toen Augustinus wakker werd, legde hij de klassieken die hij bestudeerd had en de welsprekendheid waar hij naar gestreefd had aan de kant en sprak: “Ik word christen en theoloog.” Vanaf dat moment wijdde hij zijn gedachten aan het Woord van God en zijn mond aan het onderwijzen van anderen in de waarheid.

			Ik hoop dat over niemand van u gezegd wordt: “Nou, hij is misschien een beetje christelijk, maar hij is veel meer een gedreven, veel verdienende handelaar.” Ik hoop dat ik nooit hoor: “Nou, hij mag dan wel in Christus geloven, maar hij is veel meer een politicus.” Misschien is hij christen, maar hij voelt zich veel meer op zijn gemak als hij over natuurkunde, landbouw, bouwkunde, paarden, mijnbouw, scheepvaart of vrijetijdsbesteding praat. Nee, nee, u zult de volheid van de blijdschap die Jezus aan de ziel schenkt pas kennen als u, door de kracht van de Heilige Geest, de Heere uw Meester als uw Alles in allen ziet en Hem de bron van uw intense vreugde maakt. “Hij is mijn Zaligmaker, mijn Christus, mijn Heere.” Moge dit uw enige roem zijn. Dan zult u de blijdschap leren kennen die het engelenlied voorzegt.

			III. Maar ik moet verder. Het laatste punt in de tekst is het teken.

			De herders vroegen niet om een teken, maar toch werd er een uit genade gegeven. Het is soms zonde als we om bewijs vragen van iets wat door Gods milde zegen niettemin als hulpmiddel aan het geloof gegeven wordt. Het bewuste ongeloof krijgt geen teken, maar het kleingeloof krijgt barmhartige bijstand. Dit was het teken dat de blijdschap voor heel het volk gekomen is: zij zouden naar de kribbe gaan om de Christus erin te zien liggen, en Hij zou het teken zijn. Daarom kunnen we iets leren van alle omstandigheden. Het Kindje werd “in doeken gewikkeld” gevonden.

			Als u naar dit Kindje kijkt, merk dan op dat er hier helemaal geen sprake is van wereldlijke macht. Kijk eens naar die twee kleine armpjes van een Kindje Dat gedragen moet worden. Helaas zoeken de volken van de aarde blijdschap in militaire macht. Op wat voor manieren kunnen we een land van soldaten maken? De Pruisische methode is bewonderenswaardig. We moeten duizenden duizendtallen gewapende mannen hebben, grote kanonnen en gepantserde schepen, die op grote schaal doden en vernietigen. Is het niet de trots van een land om geweldige wapens te bezitten? Wat bloost een patriot van trots als hij zich realiseert dat zijn land sneller kan doden dan ieder ander volk.

			Ach, dwaas geslacht, u tast in de vlammen van de hel in de hoop uw hemel daar te vinden. U zoekt tussen bloed en botten naar iets walgelijks wat u eer noemt. De blijdschap van een volk is nooit verankerd in de ellende van anderen. Doden is niet de weg naar voorspoed. Een enorm wapenarsenaal is een vloek zowel voor een volk zelf alsook voor zijn buurlanden. De blijdschap van een volk is een goudkleurige zandvlakte waarover geen rivier van bloed ooit heeft gestroomd. Zij wordt alleen gevonden in die rivier waarvan de beekjes de stad van God verblijden. De zwakte van nederige zachtmoedigheid is ware kracht. Jezus grondvest Zijn eeuwige rijk niet op geweld, maar op liefde. Kijk, mensen, zie uw hoop: de milde, vredelievende Vorst, Wiens eer Zijn zelfopoffering is, is uw ware Weldoener.

			Maar kijk nog eens en dan ziet u geen pracht die u verblindt. Is het Kind gewikkeld in purper en fijn linnen? Welnee. Slaapt Hij in een gouden wieg? Alleen een kribbe is Zijn rustplaats. Het Kind heeft geen kroon op Zijn hoofd. Er staat geen diadeem op het voorhoofd van Zijn moeder. Een eenvoudig meisje uit Galilea en een Kindje in gewone doeken, dat is alles wat u ziet.

			Hij zetelt in geen trots paleis,
vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon:
een houten krib, ziedaar Zijn troon,
een stal, ziedaar Zijn woning!

			Helaas worden de volken verblind door ijdel spektakel. Zij verheugen zich in de pracht van koninkrijken, de praal van koningen. Hoe kunnen zij bewondering hebben voor die protserige paleizen, waar weelderige gewaden, opsmuk en klasse te vaak de plaats innemen van deugd, ingetogenheid en waarheid? Wanneer worden de mensen eens volwassen? Moeten ze altijd hunkeren naar krijgshaftige muziek, die aanzet tot geweld, en zich verheugen in buitensporige uitgaven, die via de belastingen zwaar op hen drukken? Die maken een volk niet groot of blij. Bah! Wat is de zeepbel uiteengespat over die kleine zee. Een zeepbellenrijk is ingestort. Tienduizend bajonetten en miljoenen stukken goud bleken slechts een fundament van zand voor een goddeloze troon die tot in de hemel reikt. Dwaas zijn de mensen die naar blijdschap in pracht en praal zoeken. Zij kan gevonden worden in waarheid en gerechtigheid, in vrede en zaligheid, waarvan die pasgeboren Vorst in de kleren van een boerenkind het ware teken is.

			Ook kon er in Bethlehem geen rijkdom waargenomen worden. Hier, op dit rustige eiland, zoekt het grootste deel van de mensen eenvoudig een fortuin bijeen te vergaren door handel en industrie. Wij zijn redelijke mensen die op eigenbelang uit zijn en niet door prachtige ideeën misleid willen worden. Wij verdienen een hoop geld en vragen ons af waarom andere volken zo veel aan oorlogen verspillen. De steun en toeverlaat van Engelands blijdschap kan gevonden worden, zoals sommigen ons meedelen, in de effecten met 3 procent rente, in het bezit van koloniën, in de vooruitgang van de technologie, in het gestaag vergroten van ons kapitaal. Is de mammon geen lachende godheid?

			Maar hier, in de wieg van de hoop van de wereld in Bethlehem, zie ik veel eerder armoede dan rijkdom. Ik zie geen blinkend goud of glinsterend zilver. Ik zie alleen een arm Kindje, zo arm, zo ontzettend arm, dat Hij in een kribbe gelegd is. En Zijn moeder is de vrouw van een timmerman, een vrouw die geen zijde of juwelen draagt. Niet in uw goud, o Engelsen, ligt uw blijdschap, maar in het Evangelie dat voor alle klassen is, een Evangelie in vrijheid verkondigd en met vreugde ontvangen. Door ons tot geestelijke rijkdom op te wekken, verlost Jezus ons van de ketenen van de mammon en schenkt ons in die vrijheid blijdschap.

			En hier zie ik ook geen bijgeloof. Ik weet dat er kunstenaars engelen in de lucht hebben geschilderd en het tafereel hebben omgeven met een mysterieus licht, waarvan het valse gerucht gaat dat het rond middernacht zo helder als twaalf uur ’s middags werd. Dit is slechts een verzinsel. Er was daar niets meer te zien dan de kribbe, het stro dat de ossen aten, en misschien de dieren zelf, en natuurlijk het Kind, in doeken gewikkeld, zoals alle andere kinderen, op de meest gewone, eenvoudige manier. De cherubs waren onzichtbaar en er waren helemaal geen stralenkransen.

			Rond deze geboorte van blijdschap was geen teken van bijgeloof te bespeuren. Die duivel durfde niet met zijn listen en ijdelheid binnen te dringen in het verheven tafereel. Die zouden daar net zo misplaatst zijn geweest als een harlekijn in het heilige der heiligen. Een duidelijk Evangelie, een eenvoudig Evangelie, zo eenvoudig als dat Kindje gewikkeld in de meest gewone doeken, is vandaag de enige hoop voor de mensen. Wees verstandig en geloof in Jezus. Verafschuw alle leugens van Rome en de verzinsels van hen die zijn verwerpelijke gruwelen na-apen.

			De blijdschap van de wereld ligt ook niet in de theologie. Men had geen academische puzzel van Bethlehem kunnen maken, zelfs als men dat had gewild. Het was gewoon een Kind, een Joodse vrouw die Het verzorgde en een timmerman die erbij stond te kijken. Er is hier geen sprake van een bovennatuurlijk probleem waarvan men zou kunnen zeggen: “We hebben een doctor in de theologie nodig om het uit te leggen, een vergadering godgeleerden om het toe te lichten.” Het is waar dat er wijzen heen gegaan zijn, maar dat was alleen om aan te bidden en geschenken te brengen. Ik wilde wel dat alle wijzen zo wijs waren geweest als zij. Helaas heeft de menseljke spitsvondigheid geredetwist over de kribbe en de logica onze beraadslagingen met woorden verduisterd. Maar dit is een van de vele uitvindingen van de mens. Het werk van God was ongelooflijk eenvoudig.

			“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”, een geheimenis voor het geloof, maar geen algemeen onderwerp om over te discussiëren. Een geheimenis van de grootste eenvoud dat niet eerder tot de oren van mensen gesproken of door de ogen van stervelingen gezien is. En het Evangelie is ook zo. Over de verkondiging ervan heeft de apostel gezegd: “Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk.” Weg, weg, weg met uw geleerde preken, uw verfijnde spraak en uw pretentieuze theologie. Dit heeft nog nooit een greintje geluk in de wereld gebracht. Breed uitgewerkte theorieën zijn leuk om naar te staren en om dwazen mee in de war te brengen, maar ze hebben geen enkel nut voor mensen van de praktijk. Ze bemoedigen uw hardwerkende zonen niet, ze beuren uw bedroefde dochters niet op. Mensen met een gezond verstand die dagelijks de moeite en het verdriet van deze arme wereld voelen, hebben overvloediger vertroosting nodig dan uw vernieuwde leerstellingen, of uw nieuwigheden, hun kunnen bieden.

			In een eenvoudige Christus, en in een eenvoudig geloof in die Christus, vindt men diepe en blijvende vrede. In een duidelijk Evangelie vinden de armen onuitsprekelijke blijdschap en zegen, waarover duizenden spreken, en met vertrouwen spreken. Want zij spreken over wat zij weten en getuigen van wat zij gezien hebben.

			Daarom zeg ik tot u die de enige, ware vrede en blijvende blijdschap wilt leren kennen: kom naar het Kindje van Bethlehem, later de Man van smarten, de plaatsvervangende Offerande voor zondaars. Kom, kleine kinderen, jongens en meisjes, want Hij was ook een jongen. “Het heilig Kind Jezus” is de Zaligmaker van kinderen en Hij zegt nog steeds: “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet.” Kom hierheen, jonge dames, die nog aan het begin van uw schoonheid staat, en verheug u, als Maria, in God, uw Zaligmaker. De maagd droeg Hem aan haar boezem, dus kom, draag Hem in uw hart en zeg dan: “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” En u, mannen, op het toppunt van uw kracht, vergeet niet hoe Jozef voor Hem zorgde en Hem met eerbiedige aandacht in Zijn jonge jaren gadesloeg. Wees als een vader en helper voor Zijn zaak. Heilig uw kracht tot Zijn dienst. En u, dames op leeftijd, getrouwd of weduwe, kom als Anna en belijd de Heere dat u de verlossing van Israël gezien hebt. En u, grijsaards, die als Simeon bereid bent om in vrede heen te gaan, kom en neem de Zaligmaker in uw armen, bid Hem aan als uw Zaligmaker en uw Alles. U, herders, u, eenvoudigen van hart, u, die zwoegt voor uw dagelijks brood, kom de Zaligmaker aanbidden. En blijf niet achter, u, wijzen, die veel uit ervaring weet en door overdenkinging in diepe waarheden blikt, kom en buig u, net als de wijzen uit het oosten, voor Hem neer. En beschouw het als een eer om Christus, de Heere, eer te bewijzen.

			Wat mij aangaat, de vleesgeworden God is al mijn hoop en vertrouwen. Ik heb de godsdienst van de wereld bij de bron gezien en ik werd er misselijk van. Ik kom terug om met Gods hulp het Evangelie nog ernstiger te verkondigen, het eenvoudige Evangelie van de Zoon des mensen. Jezus, Meester, ik wil voor altijd de Uwe zijn! Mogen allen in deze kerk, door de rijke genade van God, tot hetzelfde geleid worden. Mogen zij allen de Uwen zijn, grote Zoon van God, op de dag van Uw verschijning, door Uw liefde.

			Amen.

			7. Het eerste kerstlied

			Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Lukas 2:14)

			Het getuigt van bijgeloof als we engelen aanbidden. Maar toch is het niet verkeerd om ze lief te hebben. Hoewel het een grote zonde zou zijn en een misdrijf tegen het hooggerechtshof van de hemel om maar de geringste verering aan de machtigste engel toe te brengen, zou het toch onvriendelijk en ongepast zijn als we de heilige engelen geen harteljke gevoelens van liefde toekennen. Wie immers nadenkt over de natuur van de engelen en hun vele vormen van meeleven met de mensen, en hun vriendelijkheid jegens hen, opmerkt, kan de impuls tot liefde voor ze niet tegenhouden. Die ene gebeurtenis uit de geschiedenis van de engelen waar onze tekst naar verwijst, is genoeg om ons hart voor altijd voor ze te laten smelten.

			Wat waren de engelen vrij van afgunst! Christus is niet uit de hemel neergedaald om hun medegenoten te redden toen die vielen. Toen satan, die machtige engel, een derde deel van de sterren van de hemel met zich meesleurde, boog Christus Zich niet neer van Zijn troon om voor ze te sterven. Hij wilde echter dat zij geketend in de duisternis gehouden zouden worden tot de jongste dag. Toch waren de engelen niet jaloers op de mensen. Hoewel ze zich realiseerden dat Hij geen engelen aangenomen had, hebben ze toch niet geklaagd toen Hij het zaad van Abraham aannam. En hoewel de heilige Meester Zich nooit verwaardigd had om de vorm van een engel aan te nemen, vonden ze het toch niet beneden hun waardigheid om hun blijdschap uit te drukken toen ze Hem aantroffen in het lichaam van een baby.

			Wat waren ze ook vrij van trots! Ze schaamden zich er niet voor om het nieuws aan eenvoudige herders te gaan vertellen. Volgens mij waren ze net zo blij om hun liederen die nacht uit te storten over de herders, die de wacht hielden over hun kudde, als wanneer ze door hun Meester bevolen waren om hun lied in het paleis van de keizer te zingen. Gewone stervelingen, mensen die bezeten zijn van trots, denken dat het geweldig is om voor koningen en prinsen te preken en vinden het een hele vernedering als ze af en toe een eenvoudige menigte moeten bedienen. Dat geldt niet voor de engelen. Ze spreidden hun vleugels gewillig uit en haastten zich blij van hun blinkende zetels daarboven om de herders ’s nachts in het open veld het wonderlijke verhaal van de mensgeworden God te vertellen.

			En let eens op hoe goed zij het verhaal vertelden, dan kan het niet anders of u hebt ze lief! Niet op de manier van iemand die al stotterend een verhaal vertelt waarin hij helemaal niet geïnteresseerd is. Ook niet met de gemaakte interesse van iemand die op de gevoelens van anderen wil werken terwijl hij er zelf geen enkele sympathie voor heeft. Maar juist met een vreugde en blijdschap die alleen de engelen kennen. Ze zongen het verhaal, want ze konden zich er niet toe brengen om het in zwaar proza te vertellen. Ze zongen: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Volgens mij zongen ze het met een twinkeling in de ogen, met een hart brandend van liefde, met een gemoed vol vreugde alsof de blijde boodschap voor de mensen ook een blijde boodschap voor henzelf was. En het was ook echt een blijde boodschap voor ze, want een meelevend hart zorgt dat een blijde boodschap voor anderen ook een blijde boodschap voor zichzelf is.

			Hebt u de engelen niet lief? U zult zich niet voor ze neerbuigen, en daar hebt u gelijk in, maar wilt u ze niet liefhebben? Is het niet een deel van uw vooruitzicht op de hemel dat u daar met de heilige engelen zult wonen, samen met de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen?

			O, wat een zoete gedachte om te weten dat deze heilige en lieflijke wezens op elk moment onze beschermers zijn! Zij houden de wacht over ons, zowel in de brandende hitte van de middag als in de duisternis van de nacht. Zij bewaren ons op al onze wegen. Zij dragen ons op de handen, zodat wij onze voeten aan geen steen stoten. Onafgebroken dienen zij ons, die de zaligheid beërven. Dag en nacht zijn zij onze bewakers en beschermers, want u weet toch dat “de engel van de HEERE zich legert rondom hen die Hem vrezen”?

			Maar laten we nu even pas op de plaats maken. Nadat we zojuist over de engelen hebben nagedacht, laten we ons nu echter richten op dit lied in plaats van op de engelen zelf. Hun lied duurde niet lang, maar, zoals Kitto terecht opmerkte, het was “precies hoe de engelen de meest heilige waarheid zouden uitdrukken, met zo weinig woorden dat ze tot een scherp bevattingsvermogen komen, dat bijna ondraaglijk is door de volheid van hun betekenis.”

			“Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Met de hulp van de Heilige Geest hopen we in vier gedachten stil te staan bij deze woorden van de engelen: als eerste enkele leerzame gedachten; ten tweede enkele ontroerende gedachten; daarna enkele profetische gedachten; en ten slotte één of twee voorschrijvende gedachten.

			I. Als eerste bevat de tekst veel leerzame gedachten.

			De engelen zongen iets wat de mensen zouden kunnen begrijpen, iets wat de mensen zouden moeten begrijpen, iets wat de mensen veel beter zal maken als ze het begrijpen. De engelen zongen over Jezus, Die in de kribbe geboren was. We moeten naar hun lied kijken als gebouwd op dit fundament. Ze zongen over Christus en de zaligheid die Hij in deze wereld kwam uitwerken. En wat zij over deze zaligheid zeiden, was dit: zij zeiden als eerste dat ze eer aan God gaf; als tweede dat ze vrede aan de mensen gaf; en als derde dat ze een teken was van Gods welbehagen jegens de mensheid.

			1. Als eerste zeiden zij dat deze zaligheid eer aan God gaf. Ze waren bij veel doorluchtige gebeurtenissen aanwezig geweest en hadden vaak eerbiedig meegezongen tot eer van hun almachtige Schepper. Ze waren getuige van de schepping, “toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten.” Ze hadden menige planeet gevormd zien worden tussen de handpalmen van God en door Zijn eeuwige handen gewenteld zien worden door de oneindigheid van de ruimte heen. Ze hadden plechtige liederen gezongen over de vele werelden die de Allerhoogste had geschapen.

			We twijfelen er niet aan dat ze dit lied vaak hebben gezongen: “Aan Hem Die op de troon zit, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de majesteit, de kracht, de heerschappij en de macht”, waarmee Hij Zich openbaarde in het werk van de schepping. Ik twijfel er ook niet aan dat hun liederen door de eeuwen heen in kracht toegenomen zijn. Toen zij geschapen werden, was hun eerste ademtocht een lied. Toen ze God nieuwe werelden zagen scheppen, kreeg hun lied nog een andere toon; ze stegen weer een beetje op de schaal van de aanbidding. Maar deze keer, toen ze God zagen neerbuigen van Zijn troon en een Kindje worden, hangend aan de borst van een vrouw, verhieven zij hun stem nog meer. En terwijl ze zich tot de uiterste grens van de engelenmuziek uitstrekten, bereikten ze de hoogste noten van de Goddelijke toonladder van de lofprijzing en zongen: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.”

			Zij voelden dat God niet hoger in goedheid zou kunnen gaan. Zij gaven de hoogste lofprijzing aan Hem in de hoogste daad van Zijn Godheid. Als het waar is dat de engelen een hiërarchie kennen, waarbij ze van tree naar tree kunnen opklimmen in verhevenheid en waardigheid; als de apostel ons leert dat er “engelen, overheden, krachten, tronen en heerschappijen” zijn onder deze gezegende bewoners van de wereld boven, dan kan ik me voorstellen dat toen de engelen die aan de rand van de hemelse gewesten verblijven het bericht hoorden en uit de hemel neerkeken op het pasgeboren Kind, zij het nieuws, al zingend, doorstuurden naar de plaats vanwaaruit het wonder ontstaan was.

			Zingt aarde en hemel,
zingt nu eng’lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

			En terwijl het bericht zich van de ene rang naar de andere spoedde, namen uiteindelijk de vier cherubs die onafgebroken de wacht houden rondom de troon van God −die wielen vol ogen− de melodie over. En terwijl ze het lied van al de lagere rangen engelen samenbrachten, vermengden ze het toppunt van Goddelijke harmonie met hun eigen plechtige lofgezang, waarop de hele legermacht uitriep: “De hoogste engelen loven U.” “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.”

			Ach, er is geen sterveling die zich ooit zou kunnen voorstellen hoe indrukwekkend dat lied geklonken moet hebben. Maar als de engelen ook juichten voordat en terwijl de wereld geschapen werd, dan moeten hun halleluja’s wel veel voller, veel sterker, veel indrukwekkender en misschien wel veel hartelijker geweest zijn toen ze zagen dat Jezus Christus, als de Zaligmaker van de mensen, uit de maagd Maria geboren werd. “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.”

			Wat is de les die we uit de eerste woorden van het lied van de engelen kunnen leren? Wel dit, dat de zaligheid de hoogste eer van God is. Hij wordt verheerlijkt in elke dauwdruppel die fonkelt in de morgenzon. Hij wordt verhoogd in elk bosbloempje dat in het kreupelhout tot bloei komt, hoewel het leeft om ongezien tot kleur te komen en zijn zoete geur in de boslucht te laten verdampen. God wordt verheerlijkt in elke vogel die op een takje zingt, in ieder lammetje dat in de wei springt. Loven de vissen in de zee Hem niet? Loven en prijzen alle schepselen die in het water zwemmen Hem niet, van de kleine witvis tot de reusachtige leviathan? Roemen alle schepselen Hem niet?

			Is er iets onder de hemel, behalve de mens, waardoor God niet verheerlijkt wordt? Verhogen de sterren Hem niet als zij Zijn naam in gouden letters op de blauwe hemelgewelven schrijven? Aanbidden de bliksemflitsen Hem niet als zij Zijn glans weerkaatsen met lichtpijlen die ’s nachts de duisternis doorklieven? Roemen de donderslagen Hem niet als zij als trommels roffelen bij het optrekken van de God van de legermachten? Wordt Hij niet geprezen door alle dingen, van de kleinste tot de grootste?

			Zing dan, zing, o hemel en aarde, tot u erbij neervalt. U kunt zich niet veroorloven om een lied zo liefelijk als het lied van de Menswording niet mee te zingen. Hoewel de schepping een majestueus orgel voor de lofprijzing mag zijn, kan ze niet tippen aan de registers van het gouden hooglied, de Menswording! Er zit daar meer in dan in de schepping. Er zit meer melodie in Jezus in de kribbe dan in de werelden die na elkaar hun indrukwekkende pracht rondom de troon van de Allerhoogste laten dreunen.

			Sta hier eens even bij stil, christen, en denk hier eens over na. Kijk eens hoe iedere eigenschap hier verhoogd wordt. Zie, wat een wijsheid hierin ligt. God wordt mens zodat Hijzelf rechtvaardig zou zijn én de goddeloze zou rechtvaardigen. Zie, wat een kracht, want waar is de kracht zo groot als wanneer die zwijgt over zijn kracht? Wat een kracht, dat de Godheid Zich ontkleedt en mens wordt! Zie, wat een liefde zo aan ons geopenbaard wordt wanneer Jezus mens wordt. Zie, wat een trouw! Hoeveel beloften worden er vandaag gehouden? Aan hoeveel heilige plichten wordt er op dit uur voldaan? Noem één eigenschap van God die zich niet in Jezus openbaart − uw onkunde zal de reden zijn waarom dat u niet opgevallen is. Alles van God wordt in Christus verheerlijkt. En hoewel een deel van de naam van God geschreven staat in het heelal, kan die hier het beste gelezen worden in Hem, Die de Zoon des mensen was en ook de Zoon van God.

			Maar laat ik nog één aspect noemen voordat ik dit punt afsluit. We moeten hiervan leren dat als de zaligheid God verheerlijkt, Hem verheerlijkt in de hoogste mate en ervoor zorgt dat de hoogste schepselen Hem prijzen, we dit niet onvermeld moeten laten. De leerstelling die de mens in het heil verheerlijkt, kan het Evangelie niet zijn. Want het heil verheerlijkt God. De engelen waren geen arminianen, want ze zongen: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.” Zij geloven niet in een leerstuk dat Christus onttroont en een kroon op het hoofd van stervelingen zet. Ze hangen geen geloofssysteem aan waarin de zaligheid afhangt van het schepsel en de eer aan het schepsel wordt gegeven. Want als de hele zaligmaking afhangt van de vrije wil van de mens, dan kan de mens zichzelf toch redden?

			Nee, gemeente. Er zijn misschien dominees die graag een preek houden waarin de mens verheerlijkt wordt. Maar in zo’n preek vinden de engelen geen vreugde. De enige blijde boodschap die de engelen liet zingen, was er een die God op de eerste plaats zette, God op de laatste plaats, God in het midden, God voor eeuwig, wat betreft de zaligheid van Zijn volk. Die zette de kroon ook enkel en alleen op het hoofd van Hem Die zalig maakt zonder helper. “Eer zij aan God in de hoogste hemelen”, is het lied van de engelen.

			2. Toen ze dit gezongen hadden, zongen ze iets wat ze nooit eerder gezongen hadden. “Eer zij aan God in de hoogste hemelen”, was een bekend lied. Dat hadden ze al gezongen van voor de grondlegging van de wereld. Maar nu zongen ze als het ware een nieuw lied voor de troon van God, want ze voegden er dit vers aan toe: “vrede op aarde.”

			In de hof hebben ze dat niet gezongen. Daar was vrede, maar dat leek daar zo natuurlijk dat het het nauwelijks waard was om erover te zingen. Er was daar meer dan vrede, want daar was eer aan God. Maar nadat de mens in zonde gevallen was en de cherubs de mens met een vlammend zwaard uitgedreven hadden, is er geen vrede meer op aarde geweest, behalve in de harten van enkele gelovigen, die vrede uit de levende fontein van deze Menswording van Christus hadden verkregen. Oorlogen hebben gewoed van de einden van de aarde. De ene mens heeft de andere afgeslacht, één hoop, twee hopen. Er zijn oorlogen vanbinnen gevoerd en oorlogen vanbuiten. Het geweten heeft met de mens gevochten. Satan heeft de mens gekweld met zondige gedachten. Sinds Adam in zonde viel, is er geen vrede meer op aarde geweest. Maar nu de pasgeboren Koning is verschenen, werd de doek waarin Hij gewikkeld was de witte vlag van de vrede. Die kribbe was de plaats waar het verdrag getekend werd waardoor de strijd tussen het geweten van de mens en hemzelf, en tussen het geweten van de mens en zijn God, moest stoppen. Het was toen, die dag, dat er op de bazuin geblazen werd: “Steek uw zwaard in de schede, o mens, steek uw zwaard in de schede, o geweten, want God leeft nu in vrede met de mens en de mens in vrede met God.”

			Merkt u niet, geliefden, dat het Evangelie van God vrede betekent voor de mens? Waar anders kan vrede gevonden worden dan in de boodschap van Jezus? Werkheilige, ga maar hard aan de slag voor de vrede totdat het u pijn doet, maar u zult haar niet vinden. U die op de wet vertrouwt, ga maar naar de Sinaï. Kijk maar naar de vlammen die Mozes zag, en deins terug, en huiver, en geef de hoop maar op. Want vrede kan nergens anders gevonden worden dan alleen in Hem, van Wie geschreven staat: “Hij zal Vrede zijn.” En wat voor vrede is het, geliefden! Het is een vrede als een rivier en een gerechtigheid als de golven van de zee. Het is de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die onze harten en gedachten bewaakt in Christus Jezus. Deze heilige vrede tussen een verzoende ziel en God de Verzoener, deze wonderlijke verzoening tussen een zondaar en zijn Rechter, dat bedoelden de engelen toen ze “vrede op aarde” zongen.

			3. En daarna beëindigden zij hun lied wijselijk met een derde vers. Ze zeiden: “in mensen een welbehagen.” Theologen hebben beweerd dat God een welbehagen in mensen heeft, maar ik ken niemand die veel troost aan hun theologische stelling heeft ontleend. Op basis van wat we bij de schepping gezien hebben, hebben wijzen wel gedacht dat God veel welbehagen had in de mens, want anders zouden Zijn werken niet op zo’n manier tot hun vertroosting gevormd zijn. Maar ik ken niemand die de vrede van zijn ziel in gevaar zou willen brengen op basis van zo’n zwakke hoop.

			Maar ik heb het niet alleen van duizenden mensen gehoord, en ik ken hen die er zeker van zijn dat God in mensen een welbehagen heeft. En als je vraagt hoe ze dat weten, dan geven ze een volledig antwoord. Zij zeggen dat Hij in mensen een welbehagen heeft, want Hij heeft Zijn Zoon gegeven. Er is waarschijnlijk geen groter bewijs van goedertierenheid van de Schepper over Zijn onderdanen denkbaar dan dat de Schepper Zijn eniggeboren en geliefde Zoon overgeeft om te sterven. Hoewel het eerste vers Goddelijk is, en het tweede vers vol vrede, doet dit derde vers mijn hart het meest smelten. Sommige mensen denken dat God een nors Wezen is Dat de hele mensheid zou haten. Anderen stellen Hem voor alsof Hij een of ander abstract bestaan leidt en geen belangstelling voor onze omstandigheden heeft.

			Luister goed: God heeft “in mensen een welbehagen.” U weet wat een welbehagen inhoudt. Welnu, vloeker, u hebt God vervloekt, maar Hij heeft Zijn vloek over u niet in vervulling doen gaan. Hij heeft een welbehagen in u, hoewel u geen welbehagen in Hem hebt. Ongelovige, u hebt veel en grof tegen de Allerhoogste gezondigd. Maar Hij heeft geen harde zaak jegens u gesproken, want Hij heeft een welbehagen in mensen. Arme zondaar, u hebt Zijn wetten overtreden. U bent zo bang om tot Zijn genadetroon te naderen uit vrees dat Hij u zou verwerpen. Luister dan goed en wees getroost: God heeft in mensen een welbehagen.

			Dit welbehagen is zodanig dat Hij gezegd heeft, en nog wel met een eed: “Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, maar daarin dat hij zich tot Mij bekeert en leeft!” Bovendien is het welbehagen zodanig dat Hij het zelfs niet beneden Zich geacht heeft om te zeggen: “Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.”

			En als u zegt; “Heere, hoe kan ik weten dat U ook in mij een welbehagen hebt?”, dan wijst Hij op die kribbe daar en zegt: “Zondaar, als Ik geen welbehagen in u had, zou Ik Mijn Zoon dan afgestaan hebben? Als Ik geen welbehagen in de mensheid had, zou Ik Mijn Zoon dan hebben overgegeven om een van hen te worden zodat Hij hen zou verlossen van de dood?”

			U die twijfelt aan de liefde van de Meester, kijk eens naar die kring engelen, naar hun glorieuze heerlijkheid. Luister naar hun lied en laat uw twijfels wegsterven in die liefelijke muziek en ze begraven in een sluier van harmonie. Hij heeft in mensen een welbehagen. Hij is bereid Zich met u te verzoenen. Hij vergeeft de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde. En als satan tot u zegt: “Maar hoewel God een welbehagen heeft, kan Hij toch Zijn gerechtigheid geen geweld aandoen, waardoor Zijn genade geen effect heeft en u zult sterven”, luister dan maar naar dat eerste vers van het lied: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.” En antwoord satan en al zijn verzoekingen maar dat wanneer God welbehagen toont aan een berouwvolle zondaar, er niet alleen vrede komt in het hart van de zondaar, maar dat het ook eer aan elke eigenschap van God toebrengt. Zo kan Hij rechtvaardig zijn, en tegelijk de zondaar rechtvaardigen en Zichzelf verheerlijken.

			Ik zal nu niet doen alsof ik alle leerzame gedachten die in deze drie zinnen opgesloten zitten, heb geopend, maar misschien heb ik u een gedachtegang gewezen die u deze week van dienst mag zijn. Ik hoop dat u de hele week door een waarlijk gezegend kerstfeest mag beleven doordat u de kracht van deze woorden voelt en de zalving ervan kent. “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.”

			II. Vervolgens zal ik u enkele ontroerende gedachten voorstellen.

			Vrienden, wekt dit vers, dit lied van de engelen, uw hart niet op van geluk? Toen ik het zat te lezen en ontdekte dat de engelen het zongen, dacht ik bij mezelf: “Als de engelen het grote nieuws van het Evangelie met zingen ingeluid hebben, zou ik dan niet zingend moeten preken? En zouden mijn toehoorders niet zingend moeten leven? Zou hun hart zich niet moeten verblijden en hun geest zich niet moeten verheugen?”

			Ik weet dat er sombere vromen zijn, op een donkere avond in december geboren, die denken dat een glimlach op het gezicht goddeloos is. Ze geloven dat het een christen niet past om blij en verheugd te zijn. Ach, ik wilde wel dat deze heren de engelen gezien hadden toen deze over Christus zongen. Want als engelen over Zijn geboorte zongen, hoewel die niet van belang voor ze was, dan moeten de mensen er zeker over zingen zolang zij leven. Zij moeten erover zingen als zij sterven. Zij moeten erover zingen als zij voor eeuwig in de hemel zijn.

			Ik hoop in de kerk meer van een zingend christendom te zien. De laatste jaren hebben we in ons midden een groeiend christendom waargenomen van zuchters en ongelovigen. Welnu, ik twijfel niet aan hun oprechtheid, maar ik vraag me af of het gezond is. Ik zeg dat het misschien waar en echt genoeg is. God verhoede dat ik iets zou zeggen over de oprechtheid van degenen die dit zo beoefenen. Maar toch is het ook een ziekelijke godsdienst. Watts had het bij het juiste eind toen hij zei:

			De godsdienst is nooit uitgedacht om onze genoegens te verminderen.

			Zij is uitgedacht om enkele van onze genoegens weg te nemen, zeker, maar zij geeft er ook zo veel meer voor terug, om zo te compenseren wat zij wegneemt. Dus ze worden per saldo niet minder.

			O, u die Christus alleen maar ziet als middel om uw twijfels te prikkelen en de tranen over uw wangen te laten lopen. O, u die altijd zegt:

			Hoelang verlaat G’ ons in de nood?

			Gij spijst Uw volk met tranenbrood.

			Kom hierheen en kijk naar de engelen. Vertellen zij hun verhaal met zuchten, kreunen en tranen? Welnee. Zij roepen het uit: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.” Welnu, doe hen maar na, geliefde broeders. Als u uw godsdienst beoefent, probeer dat altijd te doen met een opgewekt gemoed. Laat anderen maar treuren, maar 

			De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is?

			Zalf uw hoofd en was uw gezicht. Laat het niet door de mensen gezien worden alsof u vast. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Schaamt u er zich vooral deze week niet voor om blij te zijn. U moet niet denken dat blij zijn zondig is. Boetedoening, geseling en ellende zijn per slot van rekening geen grote deugden. Wie verloren gaan, zijn ellendig. Laten de uitverkorenen blij zijn. Waarom zou u gemeenschap koesteren met die verloren gaan door gevoelens van oneindige smart? Waarom zou u niet liever vooruitlopen op de hemelse vreugde en al op aarde het lied gaan zingen dat nooit op hoeft te houden? Dus de eerste ontroering die we in ons hart moeten koesteren, is die van vreugde en blijdschap.

			De volgende ontroering is die van vertrouwen. Ik weet niet of ik er goed aan doe dit een ontroering te noemen, maar volgens mij ligt het er zo dicht bij dat ik gewoon het risico neem om ernaast te zitten. Als God, toen Christus naar deze aarde kwam, een of ander zwart wezen uit de hemel had gezonden (als er daar zulke wezens zijn) om ons te zeggen: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen”, en als hij de boodschap met gefronste wenkbrauwen en al stotterend over zou brengen, als ik daarbij was geweest, dan zou ik hebben geaarzeld om hem te geloven. Ik zou dan gezegd hebben: “U ziet er niet uit als een boodschapper die God zou sturen, een stotteraar als u, met zo’n blijde boodschap.” Maar toen de engelen kwamen, was er geen twijfel of wat ze zeiden ook waar was, want ze vertelden het op hun manier: al zingend, met vreugde en blijdschap.

			Een vriend van u had gehoord dat u een nalatenschap zou krijgen en hij kwam dit met een ernstig gezicht en een grafstem vertellen: “Weet u, die en die heeft u 25.000 gulden nagelaten.” U zou dan waarschijnlijk zeggen: “Ja, dat zal wel”, en hem hartelijk uitlachen. Maar als uw broer ineens luid de kamer binnen zou stormen: “Luister goed! Je bent rijk! Die en die heeft je 25.000 gulden nagelaten!”, dan zou u waarschijnlijk zeggen: “Dat zou best eens waar kunnen zijn, want hij brengt het zo overtuigend.”

			Welnu, toen deze engelen uit de hemel kwamen, vertelden ze het nieuws op precies dezelfde manier als ze het geloofden. En hoewel ik vaak boosaardig heb getwijfeld aan het welbehagen van mijn Heere, denk ik toch dat ik er niet aan getwijfeld zou hebben als ik die engelen had horen zingen. Nee, ik moet het anders zeggen: “De boodschappers zelf zijn het bewijs van de waarheid, want het lijkt wel alsof ze het uit de mond van God gehoord hebben. Ze twijfelen er niet aan, want kijk eens hoe blij ze het nieuws vertellen.”

			Arme ziel, u die bang bent dat God u te gronde zal richten en denkt dat God u nooit genadig zal zijn, kijk eens naar de zingende engelen, en waag het niet om nog langer te twijfelen. Ga niet naar de gebedshuizen van naargeestige huichelaars om naar een dominee te luisteren die door zijn neus praat, met ellende op zijn gezicht geschreven, terwijl hij u vertelt dat God in mensen een welbehagen heeft. Ik weet dat u niet zult geloven wat hij zegt, want hij preekt niet met blijdschap op zijn gezicht. Hij vertelt u de blijde boodschap al zuchtend, en u bent daar zeer waarschijnlijk niet ontvankelijk voor. Maar ga rechstreeks naar het veld waar de herders uit Bethlehem zich ’s nachts ophielden. En als u de engelen het Evangelie hoort uitzingen, zult u, door de genade van God over u uitgestort, wel moeten geloven dat zij laten zien dat zij de kostbaarheid van hun verhaal wél aanvoelen. Wat een gezegende Kerst, als zulke schepselen als de engelen ons geloof in Gods welbehagen in de mensen komen versterken!

			III. Ik moet nu overgaan op het derde punt. Er zijn profetische gedachten vervat in deze woorden.

			De engelen zongen: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Maar als ik om me heen kijk, wat zie ik dan in de wijde, wijde wereld? Ik zie dat God niet geëerd wordt. Ik zie dat de heidenen zich neerbuigen voor hun afgoden. Ik zie rooms-katholieken die voor vergane lapjes van relikwieën en lelijke beelden van heiligen neervallen. Ik kijk om me heen en zie dat de lichamen en zielen van de mensen getiranniseerd worden. Ik zie dat God vergeten wordt. Ik zie een wereldse wedloop waarin de mammon nagejaagd wordt. Ik zie een bloederige wedijver waarin de moloch nagejaagd wordt. Ik zie dat eerzucht als een Nimrod over het land rijdt. God wordt vergeten. Zijn naam wordt onteerd. En was dit alles waar de engelen over zongen? Is dit alles waarvan zij “Eer zij aan God in de hoogste hemelen” zongen?

			Nee, zeker niet. Er komen betere tijden aan. Ze zongen van “vrede op aarde.” Maar ik hoor nog steeds het trompetgeschal van de oorlog en het afschuwelijke gebulder van de kanonnen. Nog altijd zijn de zwaarden niet omgesmeed tot ploegscharen, noch de speren tot snoeimessen! Er heerst oorlog. Is dit alles waar de engelen over zongen? En terwijl ik tot aan het uiterste van de aarde oorlogen zie, moet ik dan geloven dat dit alles was wat de engelen verwachtten?

			Gelukkig niet, gemeente. Het lied van de engelen is hoogzwanger van profetie. Het verkeert in barensnood, met heerlijkheid. Nog een paar jaar, en wie dan nog leeft, zal zien waarom de engelen zongen. Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Christus de Heere zal wederkomen, en wanneer Hij komt, zal Hij de afgoden van hun troon stoten. Dan zal Hij alle vormen van dwaalleer en afgoderij in stukken slaan. Dan zal Hij met onbegrensde heerschappij heersen van zee tot zee. Hij zal Koning zijn wanneer die blauwe hemel opgerold zal zijn als een boekrol. Er zal geen strijd het koningschap van de Messias teisteren; er zal dan geen bloed vloeien. De nutteloze helm zal hoog aan de boom gehangen worden en de oorlog zal niet langer nagestreefd worden.

			Het moment komt dichterbij waarop de tempel van Janus voorgoed gesloten en de wrede Mars van de aarde weggejouwd zal worden. De dag komt waarop een leeuw stro zal eten als een rund, een luipaard bij een geitenbok zal neerliggen, een zuigeling zich zal vermaken bij het hol van een adder en een peuter zijn hand zal steken in het nest van een gifslang. Het uur komt naderbij. De eerste stralen van het zonlicht hebben de tijd waarin we leven verblijd. Zie, Hij komt, met bazuingeschal, in een wolk en met heerlijkheid. Hij zal komen, naar Wie we met blijde verwachting uitzien. Zijn komst zal heerlijkheid zijn voor Zijn uitverkorenen, maar verwarring voor Zijn vijanden.

			Ach gemeente, toen de engelen dit zongen, klonk er een echo door de lange gangpaden van een heerlijke toekomst. Die echo was

			Halleluja, want de Heere, 
de almachtige God,
is Koning geworden.

			Ja zeker, en de engelen hebben zonder twijfel door geloof de vervulling van het lied gehoord.

			Waar reeds zoveel duizend jaren
alle vromen, martelaren,
zich verzaam’len om de Heer’
en Hem brengen eeuwig eer.

			“De Heere, de almachtige God, is Koning geworden.”

			IV. Nu heb ik nog één punt voor u en dan ben ik klaar. Het betreft enkele voorschrijvende gedachten.

			Ik hoop dat iedereen die dit jaar Kerst viert, dit op dezelfde manier zal doen als de engelen toen. Er zijn veel mensen die wanneer zij praten over Kerst vieren, daarmee het doorsnijden van hun band met hun godsdienst op die ene dag van het jaar bedoelen, alsof Christus de Heere van de wanorde zou zijn, alsof de geboorte van Christus gevierd zou moeten worden als een orgie van Bacchus.

			Er zijn ook erg godsdienstige mensen die met Kerst nooit zullen vergeten om ’s morgens naar de kerk te gaan. Zij geloven dat een kerstdag net zo heilig is als een zondag, want zij eerbiedigen de traditie van de ouden. Toch is het opmerkelijk hoe zij de rest van de dag doorbrengen. Want als zij ’s nachts nog rechtop de trap op naar bed kunnen lopen, dan is dat wel toevallig. Zij zouden niet denken dat zij Kerst op de juiste manier hadden gevierd als zij zich niet op het randje van vraatzucht en dronkenschap hadden begeven.

			Er zijn er ook velen die denken dat Kerst alleen gevierd kan worden met een flinke dosis luid gelach en vrolijkheid in huis, en daarbij ook nog onstuimige zonden.

			Welnu, broeders, als nazaten van de puriteinen vieren wij deze dag niet op de een of andere godsdienstige manier en hechten er niet meer waarde aan dan aan iedere andere dag. We geloven dat, wat ons betreft, elke dag een kerstdag zou kunnen zijn en we hopen elke dag tot een kerstdag te maken, als we dat zouden kunnen. Toch moeten we een goed voorbeeld aan anderen proberen te geven over hoe men zich op die dag dient te gedragen. En met name omdat de engelen aan God de eer gaven, laten wij dan hetzelfde doen.

			Nogmaals, de engelen zeiden: “Vrede op aarde.” Laten we ons inspannen om op de aanstaande kerstdag vrede te sluiten. Welnu, oude heer, u wilt uw zoon niet ontvangen, want hij heeft u gekwetst. Ga hem met Kerst ophalen. “Vrede op aarde”, weet u, dat is een kerstlied. Sluit vrede met uw familie.

			U, broeder, hebt gezworen dat u nooit meer met uw broer wilt spreken. Ga naar hem toe en zeg dan: “O, beste kerel, laat de zon vandaag niet ondergaan over onze boosheid.” Nodig hem uit en reik hem de hand.

			En u, meneer Handelaar, u hebt een concurrent in de handel en u hebt onlangs erg vervelende dingen over hem gezegd. Als u de zaak vandaag niet bijlegt, of morgen, of zo snel mogelijk, doe het dan op die dag. Dat is de beste manier om Kerst te vieren: vrede op aarde en eer aan God.

			Als u iets op uw geweten heeft, iets wat u ervan weerhoudt gemoedsvrede te kennen, vier Kerst dan op uw kamer en bid tot God om u vrede te geven. Want het is vrede op aarde, weet u, vrede in uzelf, vrede met uzelf, vrede met uw medemensen, vrede met uw God. En u heeft die dag pas goed gevierd als u kunt zeggen: O God,

			Ik zal gerust in vrede slapen
en liggen ongestoord terneer,
want Gij alleen, mijn schild en wapen,
zult mij doen zeker wonen, HEER’!

			En als de Heere Jezus uw Vrede is geworden, vergeet dan niet dat er nog iets vermeld staat: “In mensen een welbehagen.” Probeer geen Kerst te vieren zonder in mensen een welbehagen te hebben. U bent van adel en u hebt bedienden. Steek hun schoorsteen aan en verras hen met een groot en stevig stuk rundvlees. Als u rijk bent, hebt u armen in uw buurt. Zoek iets waarmee u de naakten kunt kleden, de hongerigen te eten geven en de treurenden verblijden. Vergeet het niet: in mensen een welbehagen. Probeer dan, naar uw vermogen, deze feestdagen in mensen een welbehagen te hebben. Als u dat doet, dan zullen de armen het me nazeggen dat ze graag wilden dat er wel zes kerstdagen in een jaar zouden zijn.

			Laat elk van ons vastbesloten vanhier gaan dat als we het hele jaar door boos zijn, deze week hierop een uitzondering zal vormen. Dat we als we vorig jaar tegen iedereen gesnauwd hebben, deze kerstdagen ernaar zullen streven om hartelijk jegens anderen te zijn. Dat we als we heel het jaar in vijandschap met God hebben geleefd, deze week door Zijn Geest vrede met Hem mogen ontvangen. En dan zal het inderdaad de meest gezegende Kerst worden die we ooit hebben meegemaakt.

			U gaat zo naar huis, naar uw vader en moeder, jongelui. Velen van u gaan van uw werkplaatsen naar uw huizen. U herinnert zich nog wel waarover ik vorig jaar Kerst gepreekt heb. Ga naar uw vrienden en vertel hun wat de Heere aan uw ziel gedaan heeft. Dat zal deze Kerst zorgen voor een serie aangename verhalen bij het haardvuur. Als elk van u uw ouders wilt vertellen hoe de Heere u in dit gebedshuis ontmoet heeft. Hoe u, toen u uw ouderlijk huis verliet, een losbandige, wilde vent was, maar nu teruggekomen bent om de God van uw moeder lief te hebben en de Bijbel van uw vader te lezen.

			Wat zal ik verder nog zeggen? Moge God u vrede met uzelf geven. Moge Hij u een welbehagen geven jegens al uw vrienden, uw vijanden en uw buren. En moge Hij u genade geven om eer te geven aan God in de hoogste hemelen. Ik ga er nu mee stoppen. Alleen dit nog. Aan het eind van deze verkondiging wil ik u allen, als de dag daar is, de gelukkigste Kerst van uw leven toewensen.

			Dan breekt muziek van snaren
naar alle kanten uit,
een niet te evenaren,
een Goddelijk geluid.

			De engelen omringen
met heiligen tesaam
de troon van God en zingen
de glorie van het Lam.

			Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:

			Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon, 

			de Geest om al Zijn werken 
zij lof van nu voortaan.

			Amen.
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